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Voor schrijven is altijd een goede reden

‘There is always a reason to drink’. Ik kan me best vinden in deze uitspraak
van de Amerikaanse schrijver Henry Charles Bukowski (1920-1994). Maar
omde indruk te vermijden dat ik een alcoholist ben, voeg ik er graag aan toe
dat er altijd ook een reden is om te ... schrijven. Gelukkig maar, anders zou
dit nummer nooit uit zijn gekomen.

En dat zou jammer zijn geweest, want er is het nodige gebeurd binnen onze
club om op terug te blikken. Voorzitter Jeroen Quinten doet dat als
gebruikelijk in zijn voorwoord, elders in dit blad staan uitvoeriger verslagen
van diverse activiteiten.

Laten we u/je tot slot een fijne en vooral zonnige en warme vakantie
toewensen, althans voor degenen die een vakantie voor de boeg hebben of
er al aan zijn begonnen. Wij melden ons weer eind september. Kopij graag
uiterlijk begin september sturen naar media@svbrabantzuidoost.nl.
Bedankt wa!

De hoofdredactie

SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
BRABANT-ZUIDOOST



Van de voorzitter

Beste leden en andere belangstellenden,

Bij het schrijven van dit stuk was bekend dat Team Makkelie de koffers
al heeft mogen pakken en het EK heeft moeten verlaten. Het
Nederlands Elftal zit nog in het toernooi (voor zolang het duurt want het
is tot nu toe nog niet heel overtuigend) en ook Rob Dieperink en Polvan
Boekel mogen blijven, als VAR.

Het was dus na de poulefase op het EK net als 19 juni bij ons bijltjesdag.
Waar Team Makkelie naar huis gestuurd werd, kregen de
amateurvoetbalscheidsrechters die dag te horen of ze zich hadden
gehandhaafd, waren gepromoveerd of waren gedegradeerd.

Helaas viel voor mij het stokje de verkeerde kant op en degradeer ik, na
twaalf jaar in voorheen groep 2, nu groep E gezeten te hebben. Ik laat me
niet uit of hetterecht of onterechtis, maar hetis besloten op basis van twee
rapporten over een heel seizoen van een dertigtal wedstrijden. Het
rapportagesysteem wordt het komende seizoen gewijzigd. Ik ben benieuwd
of dit de aanpassing is die verbetering brengt. Laten we het positief zien en
hopen dat het beter wordt.

Gelukkig zijn diverse leden van ons wel gepromoveerd en daarmee wil ik ze
van harte feliciteren. Voor degenen die gedegradeerd zijn, kan ik alleen
maar zeggen: ‘Kop op en vol gas het nieuwe seizoen in.” De teller begint
komend seizoen weer op 0 en ik hoop dat iedereen net zo gemotiveerd is
als ik ben om aan het nieuwe seizoen te beginnen en er een uitstekend
seizoen van proberen te maken.

Op 22 juni hebben Marnix Bijnagte en ik, namens onze vereniging,
meegespeeld in een combinatieteam met SVO Venlo op het NK met als
mooi resultaat een tweede plaats. Verderop - én op onze site - een verslag
van het toernooiin Beek en Donk.

Onlangs hebben we onze nieuwe webshop gelanceerd. Hier kan kleding
besteld worden, maar ook handdoeken en een schoenentas met het



verenigingslogo. Neem eens een kijkje en wie weet loop jij binnenkort ook
in kleding van de vereniging.

De avond met Jeroen Manschot was een succes. Ruim 50 belangstellenden
hoorden zijn inspirerende verhaal. Verderop zelfs twee verslagen.

Ook de seizoensafsluiting met de traditionele barbecue werd goed
bezocht. Ongeveer dertig leden vonden hun weg naar De Stip om te
genieten van een hapje en een drankje en om de openingswedstrijd van het
EK te kijken. Zo zien we weer dat de vereniging leeft!

De laatste training van juni en de eerste van juli hebben we in Eindhoven
niet door laten gaan vanwege de wedstrijden van het Nederlands Elftal.
Vanaf 9 juli trainen we op dinsdagen niet meer bij De Stip, maar op het veld
van RPC. Er zijn diverse leden die graag door willen trainen in de zomer en
daarom zal er op dinsdag bij RPC en ook op woensdag in Bladel getraind
worden.

Tot ziens op of rond de velden of bij een van onze activiteiten!

Met sportieve groet, Jeroen Quinten

_———

ELEKTROTECHNIEK

Gerrie van Essen
06- 2460 2423
gve_elektrotechniek@outlook.com &
88846377 &




REDIE MAAKT INTERIEURS BETER

Alles begint met een goed idee. Wat het ook is, Redie Interieurs
kan het bouwen. Wij vertalen uw visie naar een maakbaar
interieur. Simpel als het kan, intelligent als het moet. Van unieke
enkelvoudige projecten tot concepten en serieproducties. We zijn
specialist in engineering, productie en montage. Creatief in de
vertaling van routing, materiaal en techniek. Met een team van
zeer ervaren branchespecialisten werken we vanuit ons
ultramoderne machinepark in Oirschot aan het realiseren van

interieurprojecten op maat.
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De wedstrijd waar ik was (88)

Een mailtje van de afdeling Tuchtzaken. Of ik die avond nog tijd had om als
waarnemer bij een wedstrijd tussen twee Onder 16-teams aanwezig te zijn.
Natuurlijk, het was redelijk dichtbij. Aldus toog ik ‘s avonds met toch wel
enigszins gespannen verwachtingen naar het lokale sportpark.

Want ja, er zat natuurlijk een addertje onder het gras. Twee weken eerder
was de heenwedstrijd bepaald niet geruisloos verlopen, inclusief een
opstootje en eentijdelijke staking. En oh ja, in het tijdperk van social media
bleek uit allerlei chatberichten dat beide teams nou niet bepaald het beste
met elkaar voor hadden voor de return. Dat werd over en weer breed
uitgemeten eniemand had het snode plan bedacht om al die berichten aan
de KNVB door te geven. Vandaar dat mijn aanwezigheid gewenst was.

Ruim een half uur van tevoren aanwezig zijnde, zag ik dat de spelers zich
net naar het veld begaven voor de warming-up. Beide teams deden dat
netjes op hun eigen speelhelft. Echter, elkaar een blik waardig vinden, dat
zat er helaas nietin. ‘Nou, het zal me wat worden’, dacht ik. De hoop op een
sportief verloop zonk me zowat in de schoenen.

De clubscheidsrechter van dienst besloot om niet mee te werken aan dit
puberaal gedrag van de hoofdrolspelers die avond en was al bij de controle
van de spelerspassen zeer resoluut. Dat straalde hij ook uit bij de toss.
Zowel richting aanvoerders als grensrechters kwam hij uiterst consequent
over. ‘Mooi zo’, dacht ik, ‘en nou zo meteen hopelijk geen woorden maar
ook daden.’

Tja, om het maar meteen kort en bondig duidelijk te maken, ik werd op mijn
wenken bediend. De scheidsrechter had vanaf het eerste fluitsignaal de
wind er behoorlijk onder. Dat weerhield, zo kwam het op mij over, de
acteurs ervan om in de strijd om de bal zelfs maar de schijn te wekken om
een overtreding te maken. Of hadden beide teams van te voren van hun
trainer, respectievelijk van hun bestuur te horen gekregen dat hetvanavond
gewoon een sportieve wedstrijd moest worden? Dus zonder al die
flauwekul van ‘ik zal jou dit’, dan wel ‘maar dan zal ik jou dat’.



Hoe dan ook, beide teams legden een prachtige wedstrijd op het
kunstgrasveld. Met aanvankelijk een betere uitploeg die verdiend op 0-1
kwam. En vervolgens de thuisclub die met mooie aanvallen en nog mooiere
doelpunten nog voor de thee de bordjes wist te verhangen: ruststand 2-1.

Ook in de tweede helft was de wedstrijd het aankijken volledig waard en
opnieuw hoefde de arbiter van dienst amper voor een overtreding te fluiten.
Uiteindelijk bleef de teller op slechts vijf overtredingen staan waarvoor hij
had gefloten en dat was wedstrijd- en spelregelconform.

Na afloop schudden spelers en teamofficials van beide teams elkaar
vriendelijk de hand en zeker ook die van de scheids. De beste man had de
ontmoeting echt helemaal onder controle gehouden. Oh ja, de gastheren
wonnen uiteindelijk met 4-2.

Op weg naar huis dacht ik nog even terug aan het voorspel op deze
wedstrijd. Hoe kan het twee weken eerder nou zo mis zijn gegaan? En
vooral, hoe zat dat nou met al die haatberichten op de social media. Nou
ja, eind goed, al goed. Het rapport was een eitje en dat kon wel tot de
volgende dag wachten.

Jos Halmans

van Voskuiilen & Koekkoek

NOTARI SSEN+*BLADEIL

www.notarisbladel.nl

Uw adviseurs op het gebied van:

Samenlevingsovereenkomsten Onroerende zaken Testamenten

Huwelijkse voorwaarden Nalatenschappen Ondernemingen

Sniederslaan 158 Bladel Tel. 0497-383030 e-mail: info@notarisbladel.nl




Voetbalgedachten gedicht (1)

We Maken Het Mee

Refrein:
We maken het mee, ons PSV, kampioenen
We staan bovenaan, zijn niet te verslaan, kampioenen
We maken het mee, ons PSV kampioenen
Eindhoven de gekste van allemaal
Wie gaat met de prijzen aan de haal?
PSV!, PSV!, kampioenen!

Eendracht maak macht, dat is onze kracht
Volop in de strijd, daarom winnen we geheid
Wij houden van PSV, dat is altijd zo geweest
De strijd die is gestreden, het is tijd voor een groot feest

Refrein
Ons PSV schrijft geschiedenis
Onze erelijst is het mooiste wat er is
Ja jaarin jaar uit altijd voorop in de strijd

Alleen maar wereldspelers daarom winnen wij altijd

Refrein

Dit voorjaar bedachte en uitgevoerde productie van schrijver Kees Tel

en de zangers Crist Coppens en Erik Frank. Geniet ervan:

https://www.youtube.com/watch?v=mk3BDuXeVuw Frank kent

overigens het klappen van de zweep, hij was profvoetballer en is ook

bekend van zijn ‘Met Vrienden Samen’:
https://www.youtube.com/watch?v=hMNAihH-EvVvM

Lees dit ook eens:

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4456542/kampioen-of-niet-

dit-kampioenslied-moet-de-nieuwe-clubhit-worden




WE DRAGEN SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
BRABANT-ZUIDOOST EEN WARM HART TOE!

Metveel plezier ondersteunenwijde activiteiten van scheidsrechters-
vereniging Brabant-zuidoost. Want of je nu de regie hebt over de
ICT binnen een bedrijf of de postie van de scheidsrechter in de
voetbalsport wilt verbeteren, de beste resultaten bereik je door
enthousiast samen tewerken

SimacisactiefopdeterreinenICT-infrastructuren, ICT-applicaties
en Industriéle Elektronica & Automatisering 5

Simac Techniek NV . "
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven | T:+31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM L ‘ J



De Derde Helft met: Jeroen Manschot

Op vrijdag 24 mei organiseerde Scheidsrechtersvereniging Brabant-
Zuidoost een avond voor leden en sponsoren. Jeroen Manschot was bereid
om vanuit zijn woonplaats naar Eindhoven te komen om de aanwezigen,
zeker vijftig personen, te boeien met zijn verhaal als betaald-
voetbalscheidsrechter. De aanwezigen kregen een kijkje in het leven van
Jeroen.

Als jeugdlid van de plaatselijke voetbalvereniging werd hij gevraagd om
eens een wedstrijd te fluiten. Dit ging hem goed af en dat werden er meer.
Hij kreeg daar plezier en voldoening van. Hem werd aangeraden om een
cursus te gaan volgen als scheidsrechter.

De KNVB kwam in beeld en Jeroen ging het district in om zijn wedstrijden te
fluiten. Hij werd ontdekt en alles kwam in eenversnelling. Het OTS werd zijn
volgende stap, daarna werd hij uitgenodigd voor het traject TTBV. Het
betaald voetbal kwam steeds dichterbij en er gingen nieuwe deuren open.
Het debuut als scheidsrechter in de KKD werd een feit. En nog was Jeroen
niet op zijn top.

De Eredivisie was zijn streven. Nu heeft hij al vele wedstrijden op dat niveau
mogen leiden of mee mogen maken. Maar ook in Europa is Jeroen geen
onbekende meer. Met een team heeft hij ook al vele Europese wedstrijden
mogen leiden. Jeroen vertelt er zeer gepassioneerd over.

Voor de aanwezigen heeft Jeroen allemaal een setje kaarten bij, een rode
en een gele kaart. Deze worden gebruikt bij beelden en geluidsfragmenten
van hemzelf. Zo houdt hij de zaal boeiend in de hand. Er wordt veel
gelachen. Er zijn vragen waar Jeroen ook graag op in gaat. Hij geeft de zaal
een A4d-tje envertelt dan dat zijdit moeten vouwen, een hoek eraf scheuren.

En dan kijken of zij hetzelfde resultaat hebben. Er komen diverse varianten
tevoorschijn. Hiermee wil hij laten zijn hoe belangrijk communicatie is.
Soms enkele woorden, op een ander moment een heel verhaal om tot
hetzelfde resultaat te komen.



Na ruim anderhalf uur en een hele hoop humor werd ook weer afscheid
genomenvan Jeroen. Onze voorzitter bedankte hem voor het mooie verhaal
en de beelden met geluidsfragmenten. Het was een enerverende avond
waar we als bestuur, de leden en sponsoren met een grote tevredenheid op
terugkijken. Deze avond was zeker geslaagd.

Eén van de aanwezige leden
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Barbecue en EK voetbal bij De Stip

Op 14 juni werd de laatste activiteit van dit seizoen voor de leden van
Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost gehouden. En zoals
gebruikelijk was dat de barbecue. Een man of dertig meldden zich die
vrijdagavond in De Stip. Nog voordat het buffet werd geopend, nam
voorzitter Jeroen Quinten het woord. Om iedereen welkom te heten, maar
ook om te melden dat het bestuur de trainers Hans Moonen, Eric Warners
en Luuk Hendrix met een jas wil belonen. En wel voor de trainingen die ze
wekelijks verzorgen.

De barbecue was smakelijk, er was genoeg vlees, salades en dergelijke
besteld en er hoefde niemand wat tekort te komen. Na afloop bleven de
meesten hangen om (een deel van) de openingswedstrijd van het EK
voetbal te zien.

Tweede op NK veldvoetbal in Beek en Donk

Op 22 juni werd in het sportpark van Sparta’25 in Beek en Donk het
Nederlands kampioenschap veldvoetbal voor scheidsrechters gehouden.
De organisatie was, vanwege haar 100-jarig bestaan, in handen van
Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o.. Helaas was het ons niet gelukt
om een eigen team op de been te krijgen. Het team uit Venlo kwam echter
spelers tekort en Marnix Bijnagte en Jeroen Quinten sprongen bij.

Het combinatieteam Venlo/Brabant-Zuidoost wist zich met een combinatie
van spanning, sportiviteit, inzet en soms verrassende wendingen door de
wedstrijden heen te slaan. Tegen Tilburg werd het 3-3, maar van Enschede
2 werd met 2-1 gewonnen, waarbij Marnix de score opende op aangeven
van ... Jeroen. Ook Den Bosch werd geklopt (2-0), waarna het beslissende
duel, met Enschede 1, verloren ging (1-0).

Meer over de barbecue en het toernooi in Beek en Donk op
svbrabantzuidoost.nl
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ACCOMMODATIE COVS
“DE STIP”
|deaal en rustig gelegen in de groene long van
Eindhoven

Bijzonder geschikt voor:
" Sportieve ontmoetingen
" Cursussen
* Vergaderingen
" Recepties
* Lezingen
* Binnen- en buitenrecreatie

Accommodatie

“DE STIP”
Genneper Parken Eindhoven

Voor afspraken:
destip@svbrabantzuidoost.nl

12




Langs de velden

Het Europees kampioenschap voetbal is weliswaar achter de rug als u dit
leest, maar toch wil ik wat aankaarten. Welke trainer durft er een sterspeler
aan de kant te zetten en wie niet? U raadt het al. Roberto Martinez, de
trainer van Portugal, schroomde niet om Ronaldo aan de kant te halen,
omdat de vedette niet voldeed. Nu Nederland. Was bondscoach Ronald
Koeman zo laf om Memphis Depay toch te laten staan, terwijl onze
topscorer niet voldeed of was er sprake van een soort van vriendjesgedoe?
We zullen er nooit achter komen.

Depay viel niet als enige tegen in de groepsfase. Het hele elftal voldeed niet
aan de verwachtingen. Hoe dat kwam? Teveel over het paard getilde
voetballers die denken het te gaan maken, is mijn mening. Even Oostenrijk
verslaan en dan doorstomen, maar de Hollandse school is allang
achterhaald. Tikkie terug bestaat nog op de Nederlandse voetbalvelden,
terwijl veel landenploegen anders spelen.

Wanneer gaat onze stijl van voetballen eens op de schop? Hopelijk heeft
Nederland het desondanks gered tegen de nummer 47 van de FIFA,
Roemenié.

Eén spelerwilik eruit lichten om hem een hart onder de riem te steken: Joey
Veerman. In De Telegraaf werd gesuggereerd dat de PSV’er uitgespeeld is
in Oranje. Virgil van Dijk en Nathan Aké vinden dat verslaggever Valentijn
Driessen met deze conclusies te ver is gegaan. Daar hebben ze gelijk in, is
mijn opinie. De Volendammer kan namelijk wel degelijk goed voetballen op
het middenveld, maar misschien was hij te nerveus voor het duel met
Oostenrijk. [k gun hem een tweede kans. Mogelijk heeft zijn tegenvallend
optreden en de snelle wissel gevolgen voor een eventuele transfer. Toch zie
ik dat nietzo somber in. De hoop voor hem om elders in Europa aan de slag
te gaan, is echt nog niet vervlogen, maar een of twee jaar verder rijpen bij
PSV zou geen slechte (tussen)oplossing zijn.

Grote afwezigen tijdens de eerste wedstrijden van Oranje, waren de
Ajacieden. Dat was vroeger wel anders. Dit komt natuurlijk niet van de ene
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op de andere dag. Eindelijk is de heerschappij doorbroken door de kracht
bij de concurrentie en het eigen wanbeleid en de verkeerde mensen aan het
bewind. De ellende voor Ajax begon enkele jaren geleden toen
spelersdirecteur Marc Overmars en trainer Eric ten Hag vertrokken. De
nieuwe mensen aan het roer wisten niet wat er allemaal op hen afkwam in
een beursgenoteerde club. Ze hadden geen flauw benul. Het zal lang duren
voor deze gerenommeerde club er weer bovenop is.

Ten slotte de scheidsrechters op het EK. Volgens Jeroen Manschot wordt
tijdens internationale wedstrijden een andere looplijn gehanteerd, zo zei hij
laatst tijJdens een lezing in De Stip. Je zag het ook tijdens het toernooi in
Duitsland. Nou, naar mijn mening is die looplijn behoorlijk fout. Diagonaal
over het veld zoals vroeger en achter de aanvallers blijven is een betere
optie dan voor de aanval en in de weg lopen en de bal ontwijken. Dit komt
me te vaak voor.

Over scheidsrechters gesproken: helaas was het voor onze troef, Danny
Makkelie, al na twee wedstrijden voorbij. Hij heeft het volgens mij redelijk
gedaan. Misschien zijn hem wel twee cruciale momenten fataal geworden,
twee vermeende strafschoppen. We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Dit was het voor deze keer.

Eenieder een prettige vakantie gewenst.

De Mol
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Vers gras tussen de regels (1, PSV de beste)

En natuurlijk moest er een boek komen over PSV: ‘PSV De beste van de
eeuw’. Het is en blijft ongelooflijk wat Peter Bosz met zijn ploeg wist te
presteren. In eigen land. Slechts één (competitie)nederlaag. Wat had de
trainer graag het ultieme puntenrecord van Ajax uit het seizoen 1971-1972
willen verbeteren. Helaas voor hem: dat zat er niet in.

De echte kers op de taart had Europees succes moeten zijn. In de
uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund gaf de Eindhovense formatie echter
niet thuis, wat vooriedereen die over het afgelopen seizoen in het boek aan
het woord komt een pijnlijke constatering is. Guus Hiddink maakt zich zelfs
boos over de uitschakeling: “Het lukte niet, maar het mislukte. Ze lieten het
gebeuren.“ Dat was in de periode dat hij successen aaneenrijg als trainer
van PSV wel anders: “In die ploeg van toen zat dat niet.”

Verder, terecht, niets dan lof over de selectie en het ‘Boszball’, dat ze de
afgelopen voetbaljaargang op de mat legde. Volgens Hiddink was de
overtuigende manier waarop ze eindelijk weer eens landskampioen werd
een optelsom van gemoedelijkheid, prestatiedrang en korte lijnen binnen
de organisatie. En daar kan het diep gezakte Ajax nog wat van leren. De
voormalig bondscoach over het groot contrast met Amsterdam: “Overal
stonden mannetjes, maar nergens waren bruggetjes voor de verbinding.”
Het zal de PSV’ers worst wezen, al is het opvallend dat in het boek
nauwelijks over de concurrentie wordt gesproken, zelfs niet met
leedvermaak. De auteurs van ‘PSV De beste van de eeuw’ putten zich uit in
juichende taal om de greep naar de titel te beschrijven.

Hetboekis een coproduktie van drie verslaggevers van de Volkskrant, Guus
Peters, Bart Vlietstra en Willem Vissers. Die overigens het boek afsluiten
met een bespiegeling van een rooskleurige toekomst en wat hun binding
met PSV is. Daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen; het hoofdstuk over
hun collega Rik Elfrink detoneert echter. Hij mag dan de ‘PSV-watcher’ van
het Eindhovens Dagblad zijn en onlangs zijn uitgeroepen tot sportjournalist
van het jaar, maar heeft hij daadwerkelijk bijgedragen aan PSV’s greep naar
de macht. Zal toch niet?
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Alle andere hoofdstukken zijn gewijd aan voormalige of huidige spelers of
trainers van de ‘zilveren’ kampioen. Zo komt behalve Hiddink ook een
andere oud-oefenmeester van PSV aan het woord: Sef Vergoossen. Het
boek heeft namelijk de ietwat hoogdravende titel ‘De beste van de eeuw’ en
grijpt dus ook terug op eerdere kampioenschappen sinds 2000, zoals die
meer dan gedenkwaardige in 2007 en 2016.

Van de Bosz-formatie worden Noa Lang (de grootste pechvogel), Jerdy
Schouten (de ‘Victor Mids’ van het elftal), Joey Veerman (zal altijd
Volendammer blijven), topscorer Luuk de Jong (in samenspraak met
broerlief en zakencompagnon Siem) en ja zelfs Hirving Lozano (om wie
weinig gelachen kon worden) eruit gelicht. Vanzelfsprekend kunnen de
schrijvers niet om Mart van den Heuvel heen. De personificatie van de
voetbalcultuur op De Herdgang spreekt zelf van een ‘uit de hand gelopen
hobby’. Opvallend: Earnest Stewart wordt wel geportretteerd, terwijl
Marcel Brands er enigszins bekaaid vanaf komt, terwijl hij toch een dikke
vinger in de pap heeft gehad.

PSV De beste van de eeuw/auteurs: Guus Peters, Willem Vissers en Bart Vlietstra/uitgeverij:
Overamstel uitgevers bv/Inside/ISBN: 978-90-488-7484-2/prijs: 21,99 euro. De opbrengst komt
ten goede aan de Stichting Matchis.

Tekst: Hans Janssen

Win het boek over het succesjaar van PSV

Jij kunt gratis in het bezit komen van dit feestelijke boek, want Overamstel
uitgevers bv stelt drie exemplaren beschikbaar. Het enige wat je hoeft te
doen, is antwoord geven op de volgende drie vragen.

1. Waar is Earnest Stewart geboren?

2. Hoe vaak werd Guus Hiddink als trainer met PSV landskampioen?
3. Sef Vergoossen werd in 2008 kampioen met PSV, maar als gevolg van
een weddenschap verloor hij zijn ...

Stuur je antwoorden voor 30 juli naar: media@svbrabantzuidoost.nl
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Stem op ons in de Rabo ClubSupport

Stem
op ons
SCHEIDSRECHTERS YV ERGEEEIER G

BRABANT-ZUIDG O

Wij doen mee met
Rabo ClubSupport

Doe je ook mee?
Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

de cooperatieve Rabobank

ledereen verdient een club. Daarom investeert de Rabobank graag in
verenigingen en daarmee, zo stelt ze, in een vitale leefomgeving. Als Rabo-
lid kun je ieder jaar stemmen op jouw drie favoriete clubs. Dit jaar kan dat
van 2 tot en met 24 september. De Rabo ClubSupport is goed voor die
verenigingen en geweldig voor de samenleving. Het duurt nog even, maar
jij/u als lezer van dit blad gaat toch ook een stem uitbrengen op
Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost? Het komt onze kas ten
goede. Bij voorbaat dank.
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Jeroen Manschot ‘fluitend door het leven’

Zelfreflectie. We worden er als beginnend of min of meer ervaren
scheidsrechter mee doodgegooid. Hou jezelf een spiegel voor, erken je
zwakheden en sta open voor opmerkingen van een ander. Zo heeft Jeroen
Manschot zich ook ontwikkeld, dat zei hij tenminste tijdens een
bijeenkomst, eind mei, in De Stip. De 41-jarige profvoetbalscheidsrechter
deed over zijn carriere en de stappen die hij hierin heeft gemaakt, een
boekje open. Manschot, geboren, getogen en nog steeds woonachtig in
Houten, had uiteraard het nodige voorbereid. Hij stond ook toe dat hem het
hemd van het lijf werd gevraagd over, natuurlijk, de VAR, spelsituaties en
andere scheidsrechters.

Het was een aangename en leerzame bijeenkomst voor de naar schatting
zestig mannen en twee vrouwen. Voor onze club die deze lezing
organiseerde, Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost, was het mooi
om te constateren dat ook leden van andere clubs én sponsors op ons
clubhuis waren afgekomen. Onder ‘zelfreflectie’ vallen volgens Manschot
onder meer het terugkijken van beelden en het open staan voor
opmerkingen van derden. “Je moet ook fouten durven toe te geven. Dat
deed ik vroeger nooit, maar dat werkt alleen maar averechts”, gaf hij zijn
gehoor mee. Verder kregen de aanwezigen het advies serieus werk te
maken van de spelregels, waarbij hij wees op de site van de KNVB waar wel
honderden oefenvragen (en antwoorden) staan. Manschot, die overigens in
1998 zijn eerste officiéle wedstrijd floot, prees onze spelregelcommissie
vanwege het feit dat die onlangs een bijeenkomst hield die in het teken
stond van spelregels: “Goed bezig. Jullie leiden ze goed op.”

Manschot, die in 2012 debuteerde in de toenmalige eerste divisie, zei dat
je hetvak of de hobby ook niet te serieus moet nemen: “Er moet ruimte zijn
voor een dolletje, we moeten het toch met elkaar doen. Hij maakte de
indruk dat hij niet gauw uit zijn evenwicht te krijgen is. Ook niet als hij door
de VAR vriendelijk wordt verzocht naar ‘het scherm’ moet komen. Dat hoort
sinds enkele jaren bij het managen van een wedstrijd: “Die samenwerking
met de VAR is cruciaal.” Meestal staat die monitor redelijk afgeschermd,
maar in De Kuip, waar het publiek enorm tekeer kan gaan, is die situatie
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anders. Manschot heeft er geen erVARIing mee, omdat hij weliswaar
verschillende wedstrijden in het Feyenoord-stadion heeft geleid, maar
hierin niet één keer naar het scherm is geroepen. Onze gast liet
desgevraagd wel weten dat een scheidsrechter altijd op zijn eigen
waarneming moet afgaan en immuun moet zijn voor reacties van
toeschouwers.

Toch kan hij zich voorstellen dat de buitenwacht kritiek heeft op de VAR, al
zitten de stuurlui in Zeist er echt niet zo vaak naast, bewees Manschot aan
de hand van cijfers. Afschaffing van dit extra oog is wat hem betreft geen
discussiepunt: “De VAR komt alleen in actie bij duidelijke fouten en soms
duurt het lang, vind ik ook, maar dat is protocol. Het spelis er eerlijker door
geworden. Hetis geen hockey waar de VAR bijwijze van spreken achterover
hangt en moet wachten op een verzoek van de scheidsrechter.”

Manschot is naast de wedstrijden en trainingen 24 uur in de week actief
voor de KNVB: “lk ga fluitend door het leven.” Sinds januari 2022 is hij ook
als FIFA VAR-arbiter inzetbaar. Om in de sfeer te blijven had hij deze avond
voor de toehoorders een gele en een rode kaart en een blanco A4’tje
klaargelegd. Ze waren nodig voor de interactieve onderdelen van zijn
‘optreden’. Zo stelde hij, onder meer aan de hand van wedstrijdbeelden,
een aantal vragen. Afhankelijk van het ‘juiste’ antwoord moest de gele of
rode kaart worden getoond. ‘Juist’ staat bewust tussen aanhalingstekens,
want Manschot maakte duidelijk dat beslissingen arbitrair zijn en dat het
wel eens ‘lastig manoeuvreren’ is.

Eén van de toehoorders zei zich vaak voor de televisie te ergeren aan niet
de minste (buitenlandse) arbiters die spelers in de weg lopen. Hij kreeg
bijval van Manschot. Een andere aanwezige stelde immer protesterende
spelers aan de kaak en waarom ondanks alle mooie woorden dit nog (te)
veel getolereerd wordt. Let op: dit gaat veranderen. Manschot kondigde aan
dat het scheidsrechterscorps volgend seizoen echt werk gaat maken van
dit hardnekkige fenomeen om er eerlijk aan toe te voegen dat de kans
bestaat dat dit voornemen gaandeweg weer zal worden afgezwakt. “Maar
we gaan wel strenger optreden”, waarschuwde hij.

Op svbrabantzuidoost.nl meer foto’s en een deels andere impressie.
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De Derde Helft met Jeroen Manschot, vrijdag 24 mei
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Voetbalgedachten gedicht (2)

Het PSV Clublied

Voor Rood-Wit gezongen
Vol man’lijke kracht’
Een lied met ons allen
want eendracht maakt macht

Wij trekken ten strijde
Een strijd vol van vree
Vooruit nu Rood-Witten
Vooruit PSV

Wat eens d’Oude Glorie
Aan roem heeft gebracht
dat geeft ons vertrouwen

de moed en de kracht
om verder te bouwen
aan ons PSV

**

Waar jij gaat daar gaan wij met je mee, iedere week
Oh PSV de club waar ik mijn hart voor geef, waar ik voor leef

Eindhoven, de stad waar ik voor sta, het vuur door ga
Het rood en wit dat zit diep in ons DNA, van kinds af aan

**

Wij Zijn Eindhoven
Voor de club, voor de stad
Wij zijn Eindhoven
Rood-wit bloed, rood-wit hart
Wij zijn Eindhoven!

23



Vijftig jaar een gezamenlijk clubblad (deel 2)

% ‘Het voortbestaan van dit blad hangt
# voor een groot gedeelte van onze

2" lezers af. Niet dat wij het blad b.v. zelf
! niet vol zouden kunnen krijgen, zeer
zeker wel. Maar dat is niet de
bedoeling, wij willen dat er een
wisselwerking vice versa ontstaat van
@8 lezer naar redactie en terug.’

De eerste redactie van het clubblad
van de COVS-zusterverenigingen
Eindhoven en Valkenswaard laat er
| geen gras over groeien. Met zijn allen
moeten we iets gaan maken van dit

blad, is haar nobele streven. De toenmalige voorzitter van ‘Valkenswaard
e.o.’ legt uit aan welke criteria dit ‘orgaan van en voor scheidsrechters kring
eindhoven’ moet voldoen: “De inhoud moet zoveel mogelijk aangepast
worden aan elk van ons, maar van de andere kant mogen we elkaar niet op
de tenen gaan staan, we moeten het zien als een bladwijzer, die de inhoud
voor ons steeds aantrekkelijk maakt en waar we telkens weer met
verlangen naar uitkijken.”

In nummer 3van De Scheidsrechter citeerden we al uit de eerste, officieuze
uitgave. Dit gaan we andermaal doen wat Het Scheermes zal aanspreken.
Immers, (ruim) vijftig jaar geleden waren er ook al scheidsrechters die
vergeten af te bellen voor een wedstijd of die zelfs zomaar wegblijven. Met
dat deze houding wordt de ‘aanstellingskommissies’ grijze haren bezorgd,
zo stelt de redactie vast. Wat ze ook constateert, en dat moet toch vragen
opgeroepen hebben, dat er scheidsrechters zijn die (driftig) gebruik maken
van een kleedlokaal als vergaderzaal.

Los van allerlei aankondigingen en verslagen bevat het blad, dat het (sorry)
niet van de lay-out moet hebben, onder meer een pleidooi voor het
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strafbankje/dan wel straftijd. Het bestuur van de afdeling Brabant had deze
maatregel graag in het jeugdvoetbal willen laten beproeven. De ‘grote
KNVB’ stak er echter een stokje voor, of beter: de bond had van de UEFA,
de Europese voetbalunie, te horen gekregen dat hiervoor geen
toestemming zou worden gegeven.

Zelfs een pleidooi van de ‘kommissie Jeugdvoetbal’ mocht niet baten. Voor
het bestuur van de COVS-vereniging zat er niks anders op om zich ‘onder
protest’ bij de beslissing van het afdelingsbestuur neer te leggen. De
redactie van het clubblad was het ‘uiteraard niet eens met de zienswijze
van de UEFA, want in feite is dit ‘machtsvertoon’, die bovendien ‘de
agressie alleen maar aanwakkert.’

Want: “Het is eenmaal onomstotelijk bewezen dat een speler die voor het
front van zijn medespelers voor een bepaald aantal minuten langs de lijn
moet gaan staan, dit als een echte straf ervaart.” En dan licht sarcastisch:
“Wij kunnen alleen maar afwachten of de wijze heren, ook al komen ze dan
niet uit het oosten, hun ogentoch nogzullen openen.” Om ietwat berustend
af te sluiten: “Eerlijk is eerlijk, veel hoop hebben we daar niet op.”

In het blad ook de uitnodiging van de jaarvergadering van de
scheidsrechtersgroep Valkenswaard, die gehouden zou worden in het
toenmalige hotel Bellevue. Nog geen terugblik dus, wel op die van de COVS
Eindhoven, in de Koppel aan de Tongelresetraat. De verslaggever stelt dat
de zaal met zeven bestuursleden en vijftig andere leden ‘goed bezet’ was.
De vereniging telde in die tijd (1974 dus) bijna ... 180 leden. Het verslag van
de penningmeester werd, ‘zoals we dat van hem gewend zijn uiterst
punktueel’. In Henk van Bekkum en Luuk Hendrix heeft hij waardige
opvolgers gekregen.

Tot slot, onder de kop Mededelingen jeugdvoetbal kring Eindhoven, nog een
cryptische aankondiging. ‘Gedurende de periode 8.10.1974 tot en met
25.10.1974 is de heer Akkermans wegens herhalingsoefeningen afwezig.
P.s.: dit worden dan de eerste herhalingsoefeningen, die een complete
puinhoop worden.’

Tekst: Hans Janssen
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Van alles en nog wat

Het punt is onderhand toch wel bereikt dat harde maatregelen moeten
worden genomen om die idiote roedelvorming van spelers bij, en het liefst
om de scheidsrechter heen, een halt toe te roepen. Van het allerhoogste
betaald voetbal tot en met de allerlaagste kelderklasse in het
amateurvoetbal neemt dit hand over hand toe.

Prima dat de voetbalbond roept dat tegen vuurwerk streng moet worden
opgetreden. Echter, datis toch slechts een randverschijnsel. Neem stelling
tegen welke vorm van verbaal of fysiek geweld tegen een scheidsrechter
dan ook. En bestraf dit dan vervolgens naar behoren. Maak nu onderhand
een keervoor eens en altijd duidelijk dat je bij een scheidsrechter weg moet
blijven, dat je hem niet mag aanraken, dat je je mond moet houden en dat
je zijn beslissing moet accepteren.

Kijk eens naar rugby, toch ook een contactsport. Spelers van 2 bij 2 meter
en een Kkilootje of 120 buigen deemoedig het hoofd na een
scheidsrechterlijke beslissing. Of kijk eens naar zaalhandbal. Als daar werd
gefloten voor een overtreding gebeurde het nog wel eens dat een speler de
bal oppakte en vervolgens tergend langzaam terugrolde of met een hoge
boogbal de bal teruggooide. (Herkenbaar in het voetbal?) Toen de regel
werd ingevoerd dat een speler van het team dat een overtreding had
gemaakt na een fluitsignaal de bal nog aanraakte, voortaan een gele kaart
zou krijgen (in het zaalhandbal betekent dit een tijdstraf van 2 minuten),
was het binnen drie weken afgelopen met die flauwekul van het op
onsportieve wijze ophouden van het spel.

Wat zijn dan die in de inleiding bedoelde harde maatregelen? De
‘Handleiding Tuchtzaken’ is daar enerzijds duidelijk in, anderzijds echter
nodigen de straffen nou niet bepaald uit om ‘dan maar’ voortaan geen
verhaal meer te gaan halen bij de scheidsrechter. De straffen zijn
simpelweg niet meer van deze tijd. |k bedoel, stoer hoor om een
scheidsrechter voor Vvijf wedstrijden te schorsen die een in een
oefenwedstrijd getoonde rode kaart niet had gemeld. Dat mag natuurlijk
niet. Maar staat zo’n buitenproportionele straf niet in schril contrast met
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een schorsing van 0 (ja, nul) wedstrijden voor een trainer die protesteert en
commentaar op de leiding geeft? Die man komt er met een berisping van af.

Besef dat je zal moeten omgaan met kritiek. Dat is nu eenmaal zo en hoe
hoger je komt, hoe meer wind je vangt, wat nu eenmaal het lot is van hoge
bomen. Kritiek van een begeleider of coach is opbouwend, al komt het
soms wel eens hard binnen. Besef dat je er beter van wordt, het gaat
immers om jouw prestatie. Natuurlijk dient kritiek wel zakelijk en
opbouwend te zijn. Het is zinloos als kritiek alleen maar wordt gegeven om
kritiek te kunnen geven. Rapporteurs, begeleiders en coaches zouden zich
dittoch goed moeten realiseren. Kritiek mag nooit persoonlijk zijn, in de zin
van een persoonlijke aanval. Daar wordt niemand beter van en zeker jij als
scheidsrechter niet.

Behalve kritiek is er soms helaas ook sprake van schelden, dreigen en
discrimineren. Heel duidelijk en in alle eenvoud gesteld: accepteer dit
nooit, treedt er direct tegen op. En daarbij maakt het niet uit of dit in de
vijffdklasse gebeurt of op hoog niveau. Kritiek op jouw functioneren kan je
soms ook in de media (in kranten of op clubwebsites) teruglezen. Niet
prettig en al helemaal niet als het door een ‘gekleurde bril’ is geschreven.
Maar ja, niks aan te doen, het is niet anders.

Soms zie je ook op Facebook

wel eens een bericht over jou

als scheidsrechter. Ook

hiervoor geldt dat het niet zo

mag zijn datjij belachelijk wordt

gemaakt of dat het ontaardt in

Flnv schelden en discrimineren.

-:. Gaat het alle perken te buiten,

_“h.. treedt ook daar dan tegen op.

Hetzij met een  directe

terugkoppeling naar de berichtgever, hetzij aan de KNVB. Zodat de

voetbalbond actie kan nemen. Los daarvan, let ook goed op wat je zelf op
social media plaatst.

Ob Server
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Vers gras tussen de regels (2, Sgren Lerby)

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat Sgren Lerby op de voetbalvelden
sjokte, schoffelde, schopte, schold en scoorde. Met afgezakte sokken en
zonder scheenbeschermers. Opdat we hem niet zouden vergeten en vooral
zijn aandeel in de successen van Ajax, Bayern Minchen, PSV en het
nationale elftal, is er een boek over hem uitgekomen.

De inmiddels 66-jarige Deen was een speler met een enorme
winnaarsmentaliteit, die enorm veel van zichzelf maar ook van zijn
ploeggenoten eiste. Zijn eigen kinderen kunnen er over meepraten, zo lezen
we in ‘Sgren Lerby’, het boek van Steffen Pedersen. Hij is een geweldige
vader, maar een dag voor een wedstrijd was hij niet te genieten, vertelt Kaj,
de zoon van de oud-topvoetballer en zijn eerste vrouw, Willeke Alberti. De
twee kinderen die hij later kreeg met Arlette, zijn tweede echtgenote,
verhalen van de bloedfanatieke manier waarop hij hen tijdens hun
tenniscarriere (achter)volgde. Zoon Cristian en dochter Clarine schaamden
zich niet zelden kapot over de manier waarop hij zich als toeschouwer
misdroeg. Of tijdens een onderling ‘partijtje’. Arlette moest het gezin
geregeld bij elkaar roepen om een eind te maken aan de ruzies en de lieve
vrede te bewaren. Lerby erkent in het boek dat zijn emoties de overhand
nemen als hij zelf sport of als hij alleen al naar sport kijkt.

Het is de rode draad door zijn leven, zo kennen (en waarderen)
voetballiefhebbers hem. Toch was het aanvankelijk Frank Arnesen die de
meeste aandacht op zich eiste. Beide Denen verruilden eind 1975 het
Deense Fremad Amager voor Ajax. Arnesen wist sneller in de smaak te
vallen bij Rinus Michels, de toenmalige trainer van de Amsterdamse club,
die ook in die tijd geen beste periode kende. Het duurde niet lang of ook
Lerby speelde zich in de basis en hoe. Met Ruud Krol als grote voorbeeld
groeide de Scandinaviér uit tot de motor van het elftal.

Peddersen schetst die ontwikkeling aan de hand van allerlei veel te
gedetailleerde wedstrijdverslagen, die wel erg slecht vertaald zijn of dit
moet het werk zijn geweest van iemand die totaal geen affiniteit met de
voetbalsport heeft. Wat voorbeelden? ‘Een schot op doel nemen’, iemand
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‘opstellen’ in plaats van ‘aanspelen’, de Champions League al noemen
terwijl er toen sprake was van de Europacup | dan wel het
Europacuptoernooi voor landskampioenen, Enschede of Nijmegen terwijl
hetgaatom FC Twente en NEC, ‘de hoofdstad zaktin’, een ‘redding maken’,
ze speelden een teleurstellend gelijkspel, de Denen beginnen een
droomstart, etcetera.’

Pijnlijk is ook dat 11 juli 1978 wordt genoemd als de datum voor de
afscheidswedstrijd van Johan Cruijff. Ajax - Bayern Munchen (0-8) was op 7
november van dat jaar. Het doet de leesbaarheid van het boek allemaal
geen goed. Dat is spijtig, omdat Lerby niet bepaald een grijze muis was. Hij
liet nergens met zich sollen, ging ploeggenoot Lothar Matthaus te lijf en
pakte behalve bij Monaco en als trainer bij Bayern Minchen overal prijzen.

Zijn voetballoopbaan ging wel ten koste van het huwelijk met Willeke
Alberti. De zangeres komt in het boek amper aan het woord, net als
verrassend genoeg ook zijn toenmalige boezemvriend Arnesen. Zelfs niet
over hun gezamenlijke glorietijd bij PSV. Overigens, de Eindhovense club
heeft het aan Willeke te danken dat Lerby van Beieren overkwam, zo schrijft
Peddersen. Het was ook in die Eindhovense periode dat Lerby aan de cel
ontsnapte wegens zijn aandeel in de zwart-geldaffaire bij Ajax. Niets blijft
onvermeld, al had het wat smakelijker opgediend mogen worden.

Het boek besluit met een beschrijving van Lerby’s
zakelijke besognes, die begonnen en eindigden in
de vleessector. Verder was hij jarenlang (deels met
Kaj) succesvol als spelersagent/zaakwaarnemer.

STEFFEN PEDERSIN

De vele reizen, contacten en verhuizingen hebben
van hem een ander mens gemaakt: “Het gaat er niet

‘== SOREN — : . . :
——BY ' B om hoeveel je kunt. Door de jaren heen heb ik

geleerd om me aan te passen.”

Sgren Lerby/auteur: Steffen Pedersen/uitgeverij: Overamstel uitgevers bv/Inside/ISBN: 978-
90-488-7458-3/prijs: 21,99 euro.

Tekst: Hans Janssen
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De kater is niet voor de poes

Wachten, wachten en wachten... Wachten op Godot. Wie is Godot? De
schrijver Harry Mulisch vergroot het raadsel. Ik verklein het raadsel, want
Godot is onze Bond. Wachten op onze Bond. Waarop
wachten? Wachten op een laatste termijn aanstelling.
Geduld is een schone zaak. De schoonheid van het
geduld, is oninvoelbaar bijongeduld. Een vrije fluitzondag
enongeduldig wachtik op het rinkelen van mijn debiel. En
rinkelt zij om vervolgens te laat met de vinger het lichaam
van mijn debiel van onder naar boven te strelen. Zo debiel
is ze ook weer niet, want de nummerweergave licht op:
het wachtnummer van onze Bond. Wie Godot is, is de
vraag? En dat is Supermario van Dinter. Collega uit De
Kempen, fluitist, assistent en achterwacht om de noodtroepen op het
laatst in te zetten. Nog niet zo lang geleden samen met Mario met de vlag
gespeeld bij een jonge collega in Bakel. Oude soldaten sterven nooit. Voor
Supermario door het vuur, dan ga je zelfs ongewild naar de vrouwen, niet
van het plezier maar voor het plezier.

Ongeduld. Soms geen wachtgeduld. Met like a beggar going from door to
door van de zanger Neil Young (uit de song A Man Needs A Maid van het
voortreffelijke alboum Harvest) klop ik op de deur van onze Bond. Kloppen
op de deur binnen het territorium van de roodwitte vijand van mijn
blauwwitten. En wie doet er meestal open: Joep Gommans, ook aleen oude
rot. Nou oud, een jonkie, vanuit mijn perspectief. Ik ken Joep als gastvrij
bestuurslid van zijn kluppie Merefeldia en ontmoeting als collega in de
kleedkamer van OJC. Dikwijls schuift Joep me een wedstrijd toe. Geduldig
wachten heeft als voordeel, dat je verrast wordt met een in de schoot
geworpen wedstrijd. Zelfs ooit tien minuten voor de aanvang een
aanstelling gekregen, waar de kantinebaas schuimende fluitjes apte voor
het dorstige publiek, want de wedstrijd begon een uur later en dat bracht
geld in de lade.

Vrijdagmiddag Joep aan de lijn: “Jur, ik heb zondagmiddag een
beslissingswedstrijd tussen twee vrouwenploegen. Ben je beschikbaar?”
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Een weekend niet gefloten is een weekend niet geleefd. Het antwoord laat
zich niet raden. Wat is er mooier dan fluiten onder de vrouwen? Met Jethro
Tull zing ik mee: ‘Get ready for the Whistler. Whistle along on the seventh
day.’ Dank aan Joep voor de 60e wedstrijd van het afgelopen seizoen.

Ik ben niet alleen onder de vrouwen. Twee collega’s vergezellen me langs
de lijn. Er is er maar een die met de fluit mag spelen. Niet iedereen kent
dezelfde bevoorrechting. Hoewel er collega’s zijn die liever met de vlag
spelen dan met de fluit. Dan hoor je tot het onderdanige mensentype. De
vlagger is de knecht, de fluitist de baas. Een fijne samenwerking is
belangrijk voor een goed wedstrijdverloop. Het is gemeengoed dat de
scheids contact opneemt met de assistenten. Een goed begin is het halve
werk. Ik bel mijn collega’s Henk van Rijswijk uit Dongen en Sjef Maas uit
Leende op voor een korte babbel met tijd- en locatie-uitwisselingen en krijg
de klerenafspraak. Die krijg je niet, maar neem je mee. Wij kozen voor het
ouwe gezagsgetrouwe zwart. Zwart is geen kleur. Zwart is de afwezigheid
van licht. Onopvallendheid als teken van gezag. De scheids steelt immers
niet de show. Op naar de meisjes van plezier. Nee voor het plezier.
Plezieren metversieren, zodanig dat je ze om den vinger windt. Dat valt voor
deze oude fluitbok niet mee. Ik was niet de enige oude bok. De fluitnood is
hoog met een beroep op drie bejaarde scheidsen, van wie ik nog de jongste
ben. Ongetwijfeld met het oog op jong geleerd, oud gedaan. Paar jaar
geleden had ik een collega langs de lijn, die het allemaal niet meer kon
bijpenen. “Hee, scheids, heb je opa uit het bejaardenhuis meegenomen?”
Mijn bijbenen, daar zullen we het maar niet over hebben.

Hartelijke ontvangst van de neutrale vereniging VOW in Zijtaart. Zij had haar
sportpark beschikbaar gesteld voor de vrouwen. Jaren geleden dat ik er
voor het laatst ben geweest. |k werd herkend en interpreteer dit als een
goed teken.

Het is een luxe om met collega’s een wedstrijd te mogen leiden.
Vlagsignalen worden veel beter geaccepteerd dan die van de
(over)schrijdende grenzen van de club. Bovendien is het meestal gezellig
om te zeverlullen over ditjes en datjes. Collega Henk vertelde over zijn
gezondheidsproblemen. Hij voelde zich gesteund door onze Bond. Ludy

Schoenmakers toonde gezonde belangstelling. Dat is andere koek dan het

35



gedachtegoed dat je voor de Bond slechts een nummer bent.

Niet bij de fluit alleen. Oog voor elkaar en elkaar zien staan en niet laten
staan. Of wel laten staan met de vlag omhoog, wanneer de scheids denkt
het beter gezien te hebben? Samenwerking boven de eigen waargenomen
beslissing? Roept u maar. Wat doet u, wanneer u meent dat uw assistent
de inworp aan de verkeerde partij geeft? Een aanvalster gaat richting doel.
Ik loop erachter en zie een schouderduw en vervolgens scoort de
aanvalster. Henk vlagt voor een overtreding van de aanvalster. Ik loop naar
hem toe en Henk zegt, dat de aanvalster met de hand trok. Afweging: keuze
tussen eigen waarneming en die van Henk. Ik koos voor die van Henk. Voor
de samenwerking de juiste keuze. Ondanks dat ik goed zicht had tussen de
vrouwen, ga ik ervan uit dat wat de ander ziet de voorkeur krijgt boven wat
niet gezienis. De VAR toont geregeld aan dat waarneming subjectief en lang
niet altijd zuiver is. Ogenschijnlijk is niet altijd juist.

De wedstrijd kende een bizar verloop. Van 3-0 naar 3-2. De ploeg met de
grote voorsprong raakte gefrustreerd en dat ging ten koste van een paar gele
kaarten, waarvan een speelster, net als de trainer een dubbele kreeg en
beiden achter de afrastering mochten gaan staan. In blessuretijd werd het
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gelijk en in de verlenging 3-4. Wij waren de gebeten hond en van het
gastvrije bestuurslid hoorden we dat de trainer gezegd had dat tegen twaalf
man niet te winnen valt.

Met het willen winnen komen niet de beste karaktereigenschappen boven
drijven. Op de wedstrijdapp ontbraken de rugnummers van de ploeg die
gewonnen had. Ik vroeg de aanvoerster om de namen van de ingekomen en
gewisselde speelsters. Wij hadden namelijk de rugnummers genoteerd. Als
een loopse hond cirkelde de verwijderde trainer om ons heen en spitste de
oren, gereed om toe te happen. Mijn collega adviseerde me de wissels te
laten zitten. Nou ben ik daartoe geneigd, maar ik voelde nattigheid. Ik zei,
dat hij eropuit is om ons een oor aan te naaien. En dat bleek zo te zijn. Als
bloedhond ging er kennelijk een lichtje branden. Hij wilde ons kleedlokaal
binnenlopen en dat stond ik niet toe. Vervolgens riep hij, dat er vier
wisselmomenten zijn geweest. Dat was een leugen, want zowel mijn
collega als ik weet dat er drie wisselmomenten zijn geweest. Even later
komen twee speelsters hondsbrutaal ons kleedlokaal binnengelopen.
Mogelijk door de trainer gestuurd. Zij wilden een foto van ons notitieboekje
maken. Uiteraard stonden we dat niet toe. Vals als twee poesjes met een
kater op de achtergrond. |k kreeg van onze Bond een belletje met de vraag,
of er vier wisselmomenten zijn geweest? Nee, de trainer kreeg geen valse
poot aan de grond. Niet ergeren, maar verbazen. We hebben nog een
gezellig gastvrij drankje op het terras van sportpark De Vonder genuttigd,
voordat mijn vrouw, in haar rol als privéchauffeur, me vervoert naar het
schone Dordt, des te mooier het wordt. Wat is het toch fijn om scheids te
zijn.

Jur Wijsman

GULDENBERG

LEISURE + BUSINESS

Hotel Guldenberg | Brasserie Het Verlangen | Club Acapella
Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt | +31 (0)411 64 24 24

www.guldenberg.nl
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Scheidsrechtersvereniging

Brabant-Zuidoost

Art. 6150, Kleur 08 Art. 6358, Kleur 08 Art. 8650, Kleur 08 Art. 8850, Kleur 08

Folyester-aquard, 1008 Polyestor Folyestor- Lquard, 100% Polyestor Folyestor-Tarmy, 100% Polyester Polyestor-Tarmy, 100% Polyestor

S-4XL 2409€ sax 3999€ saa 4299€ sxx 3799¢€
3444 39,99 €

Polyestervest in ) Polyesterbroek Jas met Kap rainingsbroek
Art. 9350, Kleur 08 Art. 9250, Kleur 08 Art. 6850, Kleur 08 Art. 8450, Kleur 08
Shiny-Polyestor Tricot Shiny-Polyestar Tricot Boundad Folyester Foecs, 100% Folyester Fokgester Piguc
100% Polyaster 100% Folyestar Dirakken mot rits 100% Polyester

S-4XL 3000€ sax 27099€ san 5000€ s 3000 €
3448 59,90 €

&) FAIR SPORTS

\ J
\. /

Rijkesluisstraat 17 - 5688 EC - Oirschot
opkesoni Tel. (0499) 57 34 68

Art. 1950, Kleur 06 of 08

R your professional sportshop

Junior 2909 €
Senior 3400 €

Deze lijn is leverbaar tot eind 2025
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ACTIVITEITENAGENDA

Elke dinsdag, 19.30: trainen, tot nader order bij RPC.

Elke woensdag, 20.00: trainen bij VV Bladella.

27 augustus: seizoensopening, inclusief uitleg spelregels (deel 3van De
Derde Helft).

11 oktober: pubquiz

29 oktober: deel 4 van De Derde Helft

15 november: bowling

13 december: kerstbingo

)
B].];C‘< ‘ marktonderzoek

Meer weten over Blick Marktonderzoek?

Kijk op www.blickmarktonderzoek.nl of
stuur een e-mail naar
h.houtepen@blickmarktonderzoek.nl of
bel ons via 06-52488961
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Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost:

Kamer van Koophandel
Clubhuis De Stip

Mailadres
Redactie-adres

Website

Dagelijks bestuur
Voorzitter

Secretaris
Penningmeester
Overige bestuursleden
Commissies
Accommodatie De Stip
Activiteiten
Begeleiding
Commercie

Pren media

Spelregels

Sport en training

Tuchtzaken en molest
Werving en behoud

Nummer KVK: 40236533 Eindhoven
Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5
5644 HV Eindhoven
info@svbrabantzuidoost.nl
redactie@svbrabantzuidoost.nl
www.svbrabantzuidoost.nl

Jeroen Quinten
voorzitter@svbrabantzuidoost.nl
Daniél Jansen
secretaris@svbrabantzuidoost.nl

Luuk Hendrix
penningmeester@svbrabantzuidoost.nl
Lennart Geertsen, Kylian Walthuis en
André Werrelmann

Henk van Bekkum, Pieter Elbersen en
Jeroen Quinten

Lennart Geertsen, André Werrelmann
Lennart Geertsen

Luuk Hendrix en André Werrelmann
Henk van Bekkum, Anton Bogers, Hans
Janssen en Kylian Walthuis

Daniél Jansen, Nick Ooms en Joris
Heusschen

Lennart Geertsen, Luuk Hendrix, Hans
Moonen, Jeroen Quinten en Eric Warners
Daniél Jansen en Jeroen Quinten

Nick Ooms, Kylian Walthuis, Jeroen
Quinten
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Jeroen Quinten

taxaties en aankoopbegeleiding

Taxatie nodig?
Aankoopadvies nodig?
Bel Jeroen Quinten voor het speciale
tarief voor scheidsrechters!

JJ.LLW. Quinten info@jeroenquinten.nl
06 -47 24 20 99 Www.jeroenquinten.nl
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Sportprijzen
van traditioneel tot origineel
van metaal tot glas

Mooie, traditionele bekers, klein
of heel groot, sport-specifieke
prijzen, opvallende, afwijkende
of zeer fraai vormgegeven
trofeeén, maar ook medailles.
In diverse materialen zoals
glas, metaal en kunststof.

Van Laarhoven

sportprijzen

De Run 5404
5504 DE Veldhoven
Tel. (040) 25191 71

info@drukkerijvanlaarhoven.nl
www.drukkerijvanlaarhoven.nl

Ook voor verenigings- en
handelsdrukwerk




