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                                                         49e JAARGANG, NUMMER 7 – NOVEMBER 2024 

 
Lezen maakt je niet ziek 
 
“Het eten van woorden heeft me nooit maagklachten opgeleverd.” Een 
mooie uitspraak van de Britse staatsman Winston Churchill. Kortom, 
waarom zou je dit blad dus niet van A tot Z willen lezen?  
 
Bijvoorbeeld voor het artikel over een van de meest pijnlijke gebeurtenissen 
rond een (assistent-)scheidsrechter in het betaald voetbal. We hebben het 
over een incident van ruim vijftig jaar geleden. En we laten je/u 
kennismaken met een van onze drie vrouwelijke leden. Ook staan we stil bij 
de Week van de Scheidsrechter en wordt tekst en uitleg gegeven over het 
nieuwe rapporteren (door de ‘begeleider’) en het mentorproject. Zoals altijd 
verricht voorzitter Jeroen Quinten en verzorgt Jur Wijsman de uitsmijter. Wil 
je ook wat schrijven: mail dat dan naar redactie@svbrabantzuidoost.nl. 
 
Veel leesplezier gewenst 
 
 
De hoofdredactie   
 

 

 

mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
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Van de voorzitter 
 
Wat gaat een jaar toch snel…. Inmiddels is het al november en is editie 7 
van ‘De Scheidsrechter’ al gedrukt. De dagen worden spreekwoordelijk 
korter en afgelopen week merkte ik dit vooral doordat het gedurende de rit 
naar huis van mijn voetbalwedstrijd al donker werd. Nog een paar weken en 
de wedstrijden van de standaardteams moeten uiterlijk 14.00 uur 
begonnen zijn om die duels bij daglicht nog te kunnen afwerken.  
 
Bij de vorige editie van ‘De Scheidsrechter’ schreef ik dat ik vooral trots en 
dankbaar ben om voorzitter te zijn van deze mooie vereniging. Op heel veel 
fronten gaat het ook écht goed. In augustus schreef ik in 
https://amateurvoetbaleindhoven.nl/scheidsrechtersvereniging-brabant-
zuidoost-maakt-forse-groei-door-na-fusie?search=brabant-zuidoost 
dat we de honderd hadden bereikt. Drie maanden later staat de teller op 
108 leden. Dat ook een aantal oud-leden hebben besloten om opnieuw lid 
te worden, geeft aan dat we als organisatie de juiste stappen zetten en 
keuzes maken. Uiteraard vatten we alle successen samen tijdens de 
Algemene Ledenvergadering, die medio februari 2025 wordt gehouden. 
 
Zoals elk jaar hebben we ook deelgenomen aan de Rabo 
ClubSupportcampagne. Helaas kunnen we in slechts één regio meedoen: 
de regio Eindhoven. En dat terwijl onze vereniging ook De Kempen beslaat. 
Hierdoor kunnen helaas vele van onze leden niet op ons stemmen. Toch 
hebben we dit jaar weer een mooi bedrag opgehaald: 235,67 euro. Eenieder 
die gestemd heeft, willen we hartelijk danken! 
 
Bijna bij traditie staan er voor de vereniging drukke maanden voor de deur. 
We hebben een aantal activiteiten op de planning staan, waaronder de 
kerstbingo op 13 december. We hopen dat het, net als eerdere edities, een 
leuke avond wordt.  
 
Op 28 december 2024 organiseren wij wederom het zaalvoetbaltoernooi 
2025 voor de districten Zuid 1 en Zuid 2 in Reusel. Vanwege het 
Arbitragecongres Zuid 2, georganiseerd door COVS Nederland, ons 
Technisch Arbitragecongres Zuid 2, georganiseerd door COVS Nederland, 
ons Weekend en het wedstrijdschema van de KNVB waren er geen  

https://amateurvoetbaleindhoven.nl/scheidsrechtersvereniging-brabant-zuidoost-maakt-forse-groei-door-na-fusie?search=brabant-zuidoost
https://amateurvoetbaleindhoven.nl/scheidsrechtersvereniging-brabant-zuidoost-maakt-forse-groei-door-na-fusie?search=brabant-zuidoost
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vrije zaterdagen meer over in januari. Daardoor wordt het 
zaalvoetbaltoernooi nu gespeeld wordt in het laatste weekend van 2024.  
 
Na de jaarwisseling is de agenda al goed gevuld met de nieuwjaarsreceptie 
en het Technisch Weekend waarna in februari de Algemene 
Ledenvergadering er alweer aan zit te komen. Kijk voor de actuele data in 
de agenda op de website! 
 
Onlangs stond de volgende editie van ‘De Derde Helft weer op de planning. 
Op 5 november konden we na de training onder leiding van Lennart en Luuk 
aan de slag met eigen beelden én fragmenten van wedstrijden op ieders 
eigen niveau. Vooral om van elkaar te leren. Ik denk dat Luuk en Lennart 
weer geprobeerd hebben om er iets moois van te maken waarbij ook zij zich 
kwetsbaar hebben opgesteld. Van elkaar leren en elkaar helpen is niet voor 
niets een van de kernwaarden en redenen om lid te zijn van een 
scheidsrechtersvereniging. En dat…., dat maakt mij enorm trots om 
voorzitter te mogen zijn van deze vereniging! 
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten 
 

 



 4 
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De wedstrijd waar ik was (92) 
 
Het was een mooie zondag in mei. De laatste competitiewedstrijd van het 
seizoen. Ik mag vlaggen bij Westlandia - Elinkwijk. Maar eerst met de trein 
naar Den Bosch waar de arbiter van dienst me bij het station ophaalt. Onze 
andere collega komt uit de buurt van Tilburg en die pikken we daar op. Zo 
gaan we als eensgezind arbitraal trio naar de ‘glazen stad’, het Westland. 
 
Voor Elinkwijk staat er helemaal niets meer op het spel. De Utrechters, 
waar op dat moment pa Kraay sr. nog voorzitter is van de sponsorclub, 
maken gewoon het seizoen vol. Voor Westlandia echter, is het erop of 
eronder. De degradatiekandidaat moet winnen om zich in de Hoofdklasse 
te handhaven en is dan nog altijd afhankelijk van wat TONEGIDO doet. 
Want als die Voorburgse concurrent maar één punt haalt, is Westlandia de 
sigaar. 
 
Bij Westlandia aangekomen, slaat de schrik me om het hart. Het veld ziet 
er vergeeld uit, het lijkt wel een zandvlakte. Maar ik word gerustgesteld. Het 
is een kunstgrasveld, maar dan ingestrooid met gele rubberkorrels. Het 
bestuur van de thuisclub vraagt of er voorafgaand aan de wedstrijd afscheid 
mag worden genomen van de aanvoerder die er na veertien jaar mee stopt. 
Dat mag, maar dan moeten we wel 5 minuten eerder het veld opgaan, zo 
stelt de scheidsrechter duidelijk. 
  
 
Nou ja, dat zal wel. Om vijf voor half drie blijft Westlandia gewoon lekker in 
de kleedkamer zitten en ook Elinkwijk geeft geen gehoor aan mijn oproep 
om nu onderhand eens naar buiten te komen: “Nog effe, scheidsie”. Jaja. 
Uiteindelijk is het dus gewoon nog later dan normaal voordat we onder het 
gejoel van zo’n 1.500 toeschouwers het veld oplopen. In looppas, althans 
wij. De spelers slenteren een eind achter ons aan naar het midden. Het 
‘grote tijdrekken’ is begonnen, het is er Westlandia duidelijk alles aan 
gelegen om zo laat mogelijk te beginnen zodat men aan het einde van de  
middag nog kan beslissen om extra druk te zetten of juist de wedstrijd ‘op 
slot’ te gooien. 
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Natuurlijk, de geluidsinstallatie werkt niet. Na enig heen en weer geloop 
doet de voorzitter het dan maar zonder microfoon. En het wordt wellicht de 
langste afscheidsspeech ooit. Als we uiteindelijk ver na half drie willen 
aftrappen, zie ik tot mijn verbijstering dat er pal naast het doel van Elinkwijk 
opeens een verplaatsbaar doel binnen de afrastering staat. Dat doel stond 
er tijdens de warming up en de veldinspectie zeker niet. Dus op mijn 
vlagsignaal moesten er eerst wat sterke mannen worden opgetrommeld 
om dat doel achter de afrastering te plaatsen. Eindelijk, het is dan al kwart 
voor drie, kunnen we beginnen. 
 
Bij de rust is de rampspoed voor Westlandia compleet. Elinkwijk leidt met 
0-1 en TONEGIDO staat met 1-0 voor. Er moet al een wonder gebeuren wil 
Westlandia het vege lijf nog kunnen redden. Maar ja, de wonderen zijn de 
wereld nog niet uit. Westlandia komt op 1-1 en dan gooit het elftal alle 
schroom van zich af, vooral als na heen en weer getelefoneer blijkt dat 
TONEGIDO op achterstand staat. 
 
 
Vlak voor tijd komen een verdediger van Elinkwijk en een aanvaller van 
Westlandia in het strafschopgebied van de Utrechters met elkaar in 
botsing. Mijn collega twijfelt geen moment en loopt naar de hoekvlag: 
penalty. De scheidsrechter kan niet anders dan die waarneming 
overnemen en beslist dat de bal op de stip gaat. De pingel wordt benut, het 
is 2-1 voor Westlandia. Het wonder voltrekt zich als TONEGIDO inderdaad 
heeft verloren. De spelers van de thuisclub worden als helden gefêteerd en 
het arbitrale trio kan niet meer stuk. We worden zowat de hemel in 
geprezen. Bij aankomst in onze kleedkamer staan er al biertjes en broodjes 
klaar. Het feest kan overduidelijk beginnen. 
 
En wat voor feest werd het. Pas rond tien uur ’s avonds konden we 
uiteindelijk het feestgedruis ontvluchten. De auto in, op weg naar Den 
Bosch. En ik nog naar Eindhoven met de trein. Werd het weer eens 
middernacht voordat ik eindelijk mijn bed kon opzoeken. Maar wat een dag 
was het weer. 
 
Jos Halmans 
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Begeleiding scheidsrechtersgroep E en F  
 
Over het beoordelen van een scheidsrechter is altijd al een discussie 
geweest en nog steeds. Soms werd het beoordelen of het veroordelen van 
een scheidsrechter. Bij andere was het zo, geef mij maar een goede 
beoordeling dan kan ik mooi in deze groep blijven. 
 
De KNVB is daar anders naar gaan kijken en heeft de rapportage afgeschaft. 
Er is een nieuw systeem ontwikkeld. Begeleiding genaamd. Echter, het is 
niet helemaal begeleiden. Het is na de wedstrijd niet de bedoeling dat er 
nog contact is tussen begeleider en scheidsrechter.  
 
Bij het nieuwe begeleiden is de scheidsrechter leidend. Na zijn aanstelling 
en voordat hij de wedstrijd gaat fluiten mag hij contact leggen met zijn 
‘begeleider’. Dit is meer om enkele gegevens uit te wisselen en even 
persoonlijk contact te hebben met elkaar. De ’begeleider’ noteert tijdens 
de wedstrijd punten die hem opvallen, gebeurtenissen waarop de 
scheidsrechter reageert of juist niet reageert. En andere belangrijke 
punten, opstellingen, managemomenten. In de rust en na de wedstijd is er 
geen contact tussen beiden.  
 
Is er een voorval waarop de ‘begeleider’ verduidelijking wil, dan mag hij daar 
na de wedstrijd even contact over hebben door enkel daarover vragen over 
te stellen. In de eerste 48 uur na de wedstrijd mag de ‘begeleider’ een 
vragenlijst invullen via Wedstrijdzaken-app. Dit kan hij pas doen als de 
scheidsrechter het wedstrijdformulier heeft ingevuld en verzonden. Dan is 
de scheidsrechter aan zet. Hij kan dan een zelfreflectie invullen in Dug-Out. 
Hier mag hij eerst zijn gevoel van de wedstrijd omschrijven en maximaal 
drie punten aangeven waarop hij graag feedback wil hebben. Dit doet hij 
door stapsgewijs het formulier in te vullen waarin hij aan het werken is. 
Heeft hij zijn reflectie klaar, dan moet hij het emailadres van zijn 
‘begeleider’ invullen. Maar hij kan daar ook nog meerdere personen 
invullen. Zij kunnen dan ook hun feedback geven op de scheidsrechter. 
Heeft hij dit allemaal gedaan, dan kan hij het verzenden via Dug-Out. De  
‘begeleider’ krijgt hierna een melding in zijn mailbox dat er een zelfreflectie 
klaarstaat van de scheidsrechter. De ‘begeleider’ heeft dan drie dagen de  
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tijd om hierop een feedback te geven. Deze komt dan ook in Dug-out te 
staan onder het verhaal van de scheidsrechter. De ’begeleider’ kan op het 
laatst in een apart vak ook nog enkele andere punten aangeven om de 
scheidsrechter wat mee te geven naar de volgende wedstrijden.  
 
Maakt de scheidsrechter geen zelfreflectie, wat ook mogelijk is, dan heeft 
de ‘begeleider’ geen melding in zijn mailbox en hoeft hij verder niets meer 
te doen. Het punt dat vanuit de wedstrijdzaken-app vragenlijst komt, is 
leidend voor zijn positie op de lijst. Wanneer de ‘begeleider’ de vragenlijst 
in de app heeft ingevuld, wordt daar een punt aangekoppeld. Dit punt komt 
op een lijst te staan die de KNVB in november publiceert in de groepen. 
Uiteraard anoniem, enkel de scheidsrechter ziet zijn eigen positie.  
 
De KNVB geeft aan dat de bond niets doet met de zelfreflecties en 
feedback. Echter, als er reacties komen over een ‘begeleider’, dan wordt de 
feedback bekeken en volgt er een gesprek met hem. De benaming 
‘begeleider’ is nu nog het vervangende woord voor rapporteur. Het echt 
begeleiden van een scheidsrechter is het ook niet. Zeker, omdat er na de 
wedstrijd geen contact meer is. Deze functie-omschrijving kan dus ook nog 
gewijzigd worden in de komende tijd. 
 
Dit systeem is dus meer op de scheidsrechter gebaseerd. Hij is leidend in 
het proces om zichzelf te verbeteren. Maakt hij geen zelfreflecties, dan 
volgt er ook geen feedback en heeft hij geen leermomenten. 
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Langs de velden 
 
Het is toch wat in de voetbalwereld. Maak je een opmerking, dan wordt die 
verkeerd opgenomen en dan krijg je meteen alles en iedereen over je heen. 
Een letter verwisselen (‘het’ in plaats van ‘hem’) kan al tot heisa leiden.  
 
Ook de KNVB was in rep en roer en wel na de uitlatingen van PSV-trainer 
Peter Bosz na de wedstrijd tegen Sparta. Volgens mij heeft hij Danny 
Makkelie niet beledigd, maar hebben de analisten het ervan gemaakt. Hij 
zei duidelijk “ik vind het niks”, waar hij in mijn ogen doelde op het besluit 
van Makkelie om geen strafschop toe te kennen na een (vermeende) 
overtreding op PSV’er Johan Bakayoko. Hij had het niet op Makkelie als 
persoon gemunt. Gelukkig pikte PSV een mogelijke straf niet, werd beroep 
aangetekend en is het bij een voorwaardelijke schorsing van een wedstrijd 
gebleven. Terecht. Ik denk zo bij mezelf: oud-voetballers blijf bij het 
analyseren van wedstrijden en bemoei jezelf niet met tuchtzaken die de 
KNVB aangaan en jou niet.  
 
Het nieuwe seizoen is al een tijdje aan de gang en de aangescherpte 
spelregels die worden toegepast, werpen hun vruchten tot nu toe enigszins 
af. Er word nog steeds gemekkerd, maar in mindere mate dan voorheen is 
mijn indruk. Aanvoerders zijn er ook meer alert op om ploeggenoten te 
attenderen op hun gedrag en daar zit muziek in.  
 
Het rapporteren van collega’s heeft een andere vorm gekregen met dien 
verstande dat scheidsrechters een ervaren man aan hun zijde krijgen die ze 
het een en ander bijbrengen en leren bij het uitoefenen van onze leuke 
hobby. Tevens worden de competenties beschreven door de mentor en 
volgt er geen lijvig rapport meer zoals vroeger. Ik hoop dat dit beter werkt 
dan in het verleden waar je ellenlange rapporten moest opstellen over het 
optreden van een scheidsrechter. 
 
Dan de strijd aan de kop van de Eredivisie. De traditionele grote drie komt 
in eigen land over het algemeen goed voor de dag, hoewel Ajax vriend en 
vijand verraste door binnen vijf dagen van Feyenoord én PSV te winnen. 
Mede daarom ben ik er niet zeker van of de Eindhovense ploeg weer  
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landskampioen wordt. Er wachten bovendien nog potjes in december tegen 
Feyenoord, FC Twente en FC Utrecht. Als ze daar hun best doen en winnen, 
dan verwacht ik dat het hen zal lukken om de titel te prolongeren. In Europa 
valt het behoudens de overtuigende 4-0 op Girona tot nu toe niet mee.  
 
Kijken we ook even naar het buitenland waar Erik ten Hag onlangs werd 
ontslagen als manager/trainer bij Manchester United. Ruud van Nistelrooij, 
die in de zomer als assistent van Ten Hag terugkeerde bij de Mancunians, 
mocht het even overnemen. Het afscheid zat er allang aan te komen want 
de prestaties onder Ten Hag waren slecht te noemen. De voormalige 
succestrainer van Ajax zat ondanks zijn miljoenenaankopen in een penibele 
situatie, omdat hij de ploeg niet aan het voetballen kreeg.  
 
We sluiten arbitraal af. Er speelt namelijk wat rond Bas Nijhuis. De 
eigenzinnige scheidsrechter is weer eens onder een vergrootglas komen te 
liggen in de media, meer precies: de roddelbladen. Een oud-collega 
noemde hem zelfs een clown, maar wel een die nog steeds goed en in de 
geest van het spel fluit. Managen met een beetje humor, zo hoort het ook. 
 
Dit was het, tot een volgende keer.  
 
De Mol                                                                            
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Voetbalgedachten gedicht  
 

Oh, oh Den Haag 
 

Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger 
In Moerwijk willen wonen 

Na 't eten een partijtje voetbal in de tuin 
De ouders langs de lijn 

En in december met de hele buurt op jacht 
Om kerstbomen te rausen 

Op oudejaarsavond fikkie stoken 
Vooral die autobanden rookten fijn 

 
 

Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe 
Naar ADO willen kijken 

 
In 't Zuiderpark de lange zij, een warme worst 

Supporters om je heen 
Lekker kankeren op Theo van den Burch 

En die lange van Vianen 
Want bij elke lage bal dan dook die eikel 

Er steevast overheen 
 

(…) 
 

Oh, oh, Den Haag 
Mooie stad achter de duinen 

De Schilderswijk, de Lange Poten en het Plein 
Ik zou met niemand willen ruilen 

Meteen gaan huilen 
Als ik geen Hagenees zou zijn 

 
 

Tekst van ‘Oh, oh, Den Haag’, een Nederpopklassieker, geschreven en gezongen door Harrie 
Jekkers (van Klein Orkest) en ooit eens ‘gecoverd’ door Coldplay: 
https://www.youtube.com/watch?v=JCSsPF7cPUw 

https://www.youtube.com/watch?v=JCSsPF7cPUw
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Beginnende scheidsrechter krijgt mentor  
 
 
Onlangs hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden vanuit de 
KNVB om beginnende scheidsrechters kennis te laten maken met ervaren 
scheidsrechters of andere personen uit de arbitragewereld, mentoren 
genoemd. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en de beginnende 
scheidsrechters handvaten te geven voor een volgende situatie tijdens hun 
wedstrijden. En zo de beginnende scheidsrechter beter te maken. 
 
Op deze avond werden de beginnende scheidsrechters en mentoren 
meegenomen in de opbouw en opzet van deze aanpak. Enkele heren vanuit 
de KNVB hadden een presentatie gemaakt en ze gaven daar een goede 
uitleg bij. Tijdens de bijeenkomst werden de beginnende scheidsrechters 
gekoppeld aan twee ervaren personen binnen de arbitragewereld.  
 

 
 
De beginnende scheidsrechter krijgt een mentor en een schaduwmentor. 
De scheidsrechter en zijn mentor bespreken de wedstrijden die er  
 
gefloten worden. De mentor gaat twee keer mee met de beginnende 
scheidsrechter. Na de wedstrijd, die hij heeft gefloten en waarbij de mentor 
aanwezig is geweest, maakt de scheidsrechter een zelfreflectie. Deze 
wordt dan uitvoerig besproken met de mentor. De schaduwmentor krijgt 
ook deze zelfreflectie. Hij gaat ook een keer kijken naar de beginnende  

https://www.covs.nl/
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scheidsrechter. Dan bespreekt hij zijn bevindingen met de scheidsrechter 
en mentor. Daar zitten wel enkele weken tussen zodat de beginnende 
scheidsrechter ook de tijd heeft om zich te verbeteren of zich verder te 
ontwikkelen. Daarna krijgt de scheidsrechter weer een aantal weken de tijd 
om zich de aangedragen punten eigen te maken. Dan gaat de mentor voor 
de tweede keer mee. En daarop volgt ook weer een zelfreflectie van de 
scheidsrechter en ook deze wordt met elkaar besproken. Dan zijn we 
ongeveer halverwege het seizoen en na een afsluitende bijeenkomst 
worden de scheidsrechter en mentoren gescheiden. De twee mentoren 
krijgen dan een nieuwe beginnende scheidsrechter en daar worden de 
rollen dan omgedraaid. De schaduwmentor wordt mentor en andersom. 
 
Hiermee wil de KNVB de beginnende scheidsrechters in het eerste halfjaar 
extra bagage geven. En ook hoopt de bond dat ze blijven fluiten, dankzij het 
feit dat ze enkele malen begeleiding hebben van een mentor. Het is een 
proef voor dit seizoen. Na dit seizoen volgt een uitgebreide evaluatie met de 
scheidsrechters en mentoren. Waar zitten valkuilen of wat ging er erg goed. 
Hoe kunnen we dit verder invullen in het volgende seizoen. 
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Vers gras tussen de regels 
 
Het was op 1 november 1989 dat Rómario de Souza Faria Eindhoven 
betoverde met zijn drie doelpunten voor PSV tegen Steaua Boekarest. 
Alweer 35 jaar geleden, maar voor menig voetballiefhebber een 
onvergetelijk Europacupduel. 
 
Het is één van de vele voetbalwedstrijden en andere al dan niet 
sportgerelateerde belevenissen die in het kort of wat uitvoeriger worden 
aangehaald in ‘Willem, Obiku moet erin!’ En hoe. Het is niet voor niets dat 
de ondertitel ‘Krankzinnige vertellingen in het spoor van de voetbalreiziger’ 
luidt. Het boek staat vol met wat voetballers kleedkamerhumor zouden 
noemen, al blijft het lastig om grappen na te vertellen, je moet erbij zijn 
geweest. 
 
Henk Evenblij is de voetbalreiziger, die een jaar of dertig verbonden is 
geweest aan de sportredactie van De Telegraaf. En de zeventiger was niet 
bepaald een grijze muis. Dat maakt zijn bundel van avonturen die traveller 
en cowboy-Henk meemaakte erg leuk om te lezen, al gaat het wel van de 
hak op de tak en is het niet altijd even duidelijk welke schrijver welk 
hoofdstuk heeft verzorgd. 
 
Eén rode draad is wel duidelijk: het was nooit saai met Evenblij, die, hoe 
flauw ook, zijn naam echt eer aan deed. Zijn leven en arbeidsethos stonden 
altijd in het teken van humor, maar werden ook gekenmerkt door zijn 
collegialiteit en uiteraard zijn trouw aan De Telegraaf. Evenblij was overal 
kind aan huis, vooral bij Feyenoord waar hij vaak te vinden was als 
clubwatcher van de wakkerste krant van ons land. Hij kon  lezen en 
schrijven met bijvoorbeeld Wim van Hanegem.  
 
Onbevangen als geen andere sportverslaggever trok hij eens de stoute 
schoenen aan door naast de toenmalige trainer van Feyenoord op de bank 
te zitten. Hij had zich tijdens ‘Spartak Moskou uit’ voorgedaan als sportarts 
van de Rotterdamse club en nam tussen de reserves plaats. Plotseling 
stond hij op en riep: ‘Willem, Obiku moet erin!’. De grapjas had niet in de  
                                                                                           Lees verder op pagina 17. 
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gaten dat de Nigeriaan al in het veld stond. We zullen het erop houden dat 
zijn zicht was beneveld door een scheut wodka. 
 
Hij kwam ook bij voetballers over de vloer. Evenblij werkte in een tijd dat je 
adressen van spelers kon opzoeken in bladen als Voetbal International. 
Kom daar nu nog eens om. Eén van de voetballers die (in een wakkere bui) 
de voordeur open deden voor Evenblij, was Rómario. ‘Zelfs’ een dag na de 
(sportieve) eruptie van de PSV’er tegen Steaua. Het leverde een 
spraakmakende reportage op, omdat de Braziliaan zijn ploeggenoten Sören 
Lerby en Wim Kieft ervan beschuldigde, dat ze hem oversloegen en over 
hem roddelden in de kleedkamer.  
 
Wat de krantenlezers werd onthouden maar wat in het boek niet ontbreekt: 
de beschrijving van zijn bezoek aan huize Rómario. Toen Sieb Oostindie en 
hij de spits vroegen wat zijn hobby’s waren, keek de kleine spits eerst 
schalks in de keuken, waar zijn toenmalige vrouw stond te koken. Drie keer 
raden wat hij behalve cola drinken nog meer antwoordde… Evenblij 
memoreert ook een wedstrijdbespreking die hij mocht bijwonen van Sparta 
(voor het glorieuze Europacupduel met Hamburger SV). Vandaag heeft de 
pers alleen vrij toegang tot de toiletten, voegt hij er veelbetekenend aan toe. 

 
De primeurjager  en zijn collega’s waren evenmin vies van 
een verzetje, zo lezen we. Natuurlijk moesten ze hard 
werken en op tijd hun verhaal doorbellen of doorsturen. 
Daarvoor en daarna was er geregeld tijd voor drank en 
vrouwen. In Evenblij’s elfde boek wordt ook bevestigd wat 
veel mensen al wisten: de columns die ondertekend door 
Johan Cruijff in De Telegraaf zijn verschenen, werden lang 
niet altijd door de voormalige nummer 14 zelf bedacht en 

op papier gezet, maar door redacteuren van dit dagblad, zijn ghostwriters. 
Henk had er ooit een in ‘een paar tellen’ gemaakt. Met de absolute 
goedkeuring van de meester zelf, uiteraard. 
 
‘Willem, Obiku moet erin!’/Krankzinnige vertellingen in het spoor van de 
voetbalreiziger/Diverse auteurs, onder wie Henk Evenblij en Sieb Oostindie/Uitgeverij: 
Trichis/ISBN: 978-94-92881-89-2/prijs: 22,95 euro 

 
Tekst: Hans Janssen 
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Even voorstellen: dit is Isis  
 
“Geboren op 26 december 2004 in Den Bosch (en mijn achternaam 
Thorissen is die van mijn moeder en is afgeleid van Thorn, het Limburgse 
witte stadje). Woonachtig in Eindhoven sinds 2005.  
 
Derdejaarsstudent bouwkunde (HBO) bij de HAN in Arnhem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iris Thorissen, als 
assistent-
scheidsrechter bij de 
bekerfinale o19 tussen 
Tuldania en FC Axel,  1 
juni 2024 (foto: 
Nicks.Fotografie.nl). 
 
 
 
 

Toen ik een klein meisje was keek ik altijd voetbal, samen met mijn opa. We 
keken dan naar de wedstrijden van PSV. Ik zei altijd: “Dat wil ik ook zijn!”, 
en dan wees ik naar Heurelho Gomes (toenmalige keeper van PSV).  
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Op mijn vijfde had ik de leeftijd bereikt dat ik een teamsport moest kiezen. 
Ik heb toen bij hockey en voetbal gekeken. Ik ben langs gegaan bij FC 
Eindhoven AV en dat vond ik zó leuk dat ik werd ingeschreven bij de mini’s. 
Daar stond ik dan als enige meisje tussen alle jongens, op mijn roze 
gympies. Toen ik na de mini’s overging naar de F’jes ben ik gaan keepen. 
Vanaf de mini’s tot aan vrouwen 3 heb ik hier met veel plezier op doel 
gestaan.  
 
Toen ik elf was, heb ik wedstrijden van de E en F geleid bij de club. Dit vond 
ik zo leuk dat ik op mijn twaalfde de verenigingsscheidsrechterscursus van 
de KNVB heb gevolgd. Toen ben ik mijn eerste wedstrijd op een groot veld 
gaan fluiten.  
 

 
 
 
Eind 2023 kreeg Isis uit handen van wethouder Stijn Steenbakkers een 
jeugdlintje vanwege haar verdiensten van FC Eindhoven (foto: gemeente 
Eindhoven). Zie ook: Hierbij nog meer over Isis: https://www.fc-
eindhovenav.nl/isis-thorissen-17-nu-al-knvb-scheidsrechter 

https://www.fc-eindhovenav.nl/isis-thorissen-17-nu-al-knvb-scheidsrechter
https://www.fc-eindhovenav.nl/isis-thorissen-17-nu-al-knvb-scheidsrechter
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Na een tijdje zocht ik weer meer uitdaging. Nog eens twee jaar later ben ik 
begonnen aan de SOIII-cursus. Door de pandemie heb ik hier twee jaar over 
gedaan. Februari 2022 was ik dan eindelijk gediplomeerd. Ik heb met veel 
plezier wedstrijden van O13 tot en met O15 geleid. Ook floot ik wel eens een 
keertje O16, maar ik wilde geen hogere leeftijdscategorie dan mijn eigen 
leeftijd fluiten.  
 
In de zomer van 2023 ben ik gevraagd om te assisteren bij een 
oefenwedstrijd van de vrouwen van PSV tegen die van het Duitse MSV 
Duisburg. Voor het eerst met piepvlaggen en headsets werken. Ik vond het 
super leuk. Dat had de scheidsrechter, Wendy Gijsbers, ook door. Zij heeft 
mij toen gemotiveerd om de assistent-scheidsrechterscursus te volgen en 
wel zo snel als mogelijk. In januari 2024 heb ik mijn diploma gehaald.  
Momenteel ben ik niet meer actief als scheidsrechter. Ik heb de switch 
gemaakt naar assistent-scheidsrechter, omdat het werken in een team 
voor mij zeer stimulerend is. Op het moment assisteer ik in Groep C 
(landelijk). Het betreft de categorieën: vierde divisie mannen, Azerion 
Vrouwen Eredivisie en O21 divisie. Mijn doel is de arbitrage bij het betaald 
voetbal bereiken. Ik droom ervan om international te worden, in ieder geval 
bij de vrouwen. Ik ben nog jong en heb nog veel te ontwikkelen. Maar het 
allerbelangrijkste is plezier hebben.  
 
Op dinsdagavond train ik mee met SV Brabant-Zuidoost in Eindhoven. 
Verder ben ik me aan het voorbereiden voor de fysieke test in januari 2025.  
Ik volg daarvoor één keer in de week krachttraining en éénmaal per week 
looptraining. Op zaterdag of zondag reis ik het land door voor de KNVB.” 
 

*****************Win een boek**************** 
 
In nummer 5 van De Scheidsrechter stond een recensie 
van een boek waarin Thieu Vlemmix heel veel personen 
en gebeurtenissen uit Zeelst beschrijft. Wil je dit boek 
lezen, laat dit dan weten via 
redactie@svbrabantzuidoost.nl, en je komt in 
aanmerking voor een gratis exemplaar. Bij meer 
gegadigden wordt er geloot. 

mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
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Week van de Scheidsrechter 2024 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

De Week van de Scheidsrechter leverde diverse attenties op. Met dank 
aan Jeroen Quinten, André Werrelmann en de KNVB. 
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Zoals de ouden floten … 
 
 
Op 21 december 1975 speelt (ook toen al) regerend landskampioen PSV de 
belangrijke uitwedstrijd tegen Feyenoord. PSV staat op de tweede plaats 
van de ranglijst, Feyenoord is de nummer drie van de eredivisie. Menigeen 
was in gedachten al bij de kerstdis, een paar dagen later. Wellicht zo ook 
het arbitrale trio dat die middag de topper tot een goed einde zal proberen 
te brengen. Scheidsrechter van dienst is Theo Boosten, de grensrechters 
zijn Jan Moos en Gerrit Griek. 
 
De 54.000 toeschouwers zien een slechte, bikkelharde pot waarin de twee 
teams elkaar geen duimbreed toegeven. De sfeer wordt grimmig, 
intimiderend zelfs. Boosten is dan al lang niet meer tegen de druk 
opgewassen. De spanning vergoedt veel. Lange tijd lijkt Feyenoord met 1-0 
te gaan winnen (kopbal van Nico Jansen), maar dan maakt Bertus Quaars 
in de 82e minuut via een afstandsschot  gelijk! Griek wijst naar het midden, 
maar Boosten keurt het doelpunt af wegens buitenspel. 
 
Voor de woedende Eindhovense middenvelder het sein verhaal te halen bij 
de vlagger. Dan gebeurt, aldus Quaars, het volgende: “De meeste spelers 
van PSV gingen naar Boosten. Ik liep naar die grensrechter om te vragen of 
hij tegen de scheidsrechter wilde zeggen dat het een zuivere goal was. Hij 
gaf mij toen gewoon een kopstoot, heel simpel. Waarom hij dat deed mag 
Joost weten. Ik was stomverbaasd dat ik daarna rood kreeg en wilde eerst 
niet het veld af. Daarna ben ik er toch maar af gegaan.” 
 
Boosten trok dus rood voor Quaars, maar reeds ter plekke waren er twijfels 
gerezen. Vanuit het publiek wordt geroepen dat 'de grens' de kopstoot had 
uitgedeeld. Feyenoorder Wim van Hanegem, die het voorval had gezien, 
bevestigde die lezing. Griek had een wond aan het voorhoofd, maar Quaars 
bloedde uit zijn neus, wat er ook op leek te wijzen dat niet de speler, maar 
de man langs de lijn de dader was. Een kopstoot deel je immers uit met je 
schedel, niet met je neus.  
 
De laatste minuten van het duel verlopen in totale chaos. Met tien man 
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Het incident werd door alle 
kranten breed uitgemeten, zoals 
hier De Telegraaf. 
 
 
 
 
 

 
moeten de aangeslagen PSV’ers verder en Jan Poortvliet werd nog geel 
voorgehouden wegens een vergrijp dat doelman André van Gerven, zijn 
ploeggenoot, had begaan (trekken aan het tenue van de scheidsrechter), 
Feyenoord kreeg nog een strafschop (die werd gemist) en Boosten floot 
minuten te vroeg af. 
 
In de catacomben van De Kuip ontstond vervolgens een twistgesprek 
tussen scheids- en grensrechter. Boosten vertelde de pers dat hij het 
doelpunt op aangeven van zijn assistent had afgekeurd, maar Griek 
ontkende dat hij had gevlagd. Toen zou Boosten Griek hebben toegebeten 
dat hij diens uitleg over de kopstoot niet geloofde. 
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Na afloop van de wedstrijd is in het PSV-kamp de verontwaardiging groot. 
Quaars is niet dader maar slachtoffer. Die grensrechter heeft hem een 
kopstoot gegeven! Op voorspraak van oud-topscheidsrechter Leo Horn en  
onder begeleiding van PSV-manager Ben van Gelder en het Langs de Lijn-
duo Joop Niezen en Kees Jansma doet Quaars aangifte van mishandeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertus Quaars in 2019 (foto: 
Omroep Brabant.) 
 
 
 
 
 

 
Gaandeweg meldden zich meer en meer getuigen, die Quaars’ standpunt 
ondersteunden. Ook werd Griek verweten dat hij Boosten niet naar 
waarheid had ingelicht. De KNVB handelde snel en bande hem voor drie  
jaar uit alle denkbare bondsfuncties. En dat terwijl de Amsterdammer aan 
zijn laatste seizoen als grensrechter bezig was, omdat hij een jaar geleden 
al de toenmalige leeftijdsgrens voor grensrechters (45) al had bereikt. Een 
straf die feitelijk dus gelijk stond aan levenslang. Bij justitie liep het, 
gelukkig voor hem, wel met een sisser af. Dat kwam enerzijds, omdat 
Quaars de zaak niet verder op het spits wilde drijven en zijn aanklacht bij de 
politie introk en anderzijds omdat Justitie niet echt dacht een ‘keiharde’ 
zaak te hebben. Daar had Griek geluk bij want hij was in het dagelijks leven 
als bedrijfsrechercheur werkzaam bij Wastora, de financiële steunpilaar 
van AZ, geleid door de gebroeders Molenaar. Een strafblad geldt voor dit 
soort functies bepaald niet als een pre. 
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Ondertussen moest Bertus Quaars, naar aanleiding van Grieks 
verklaringen, wel in de beklaagdenbank verschijnen. De speler zou die  
kopstoot hebben verkocht. Ter zitting van de tuchtcommissie op 29 
december bleek deze aantijging niet te handhaven. Een hele serie getuigen 
verklaarde dat de grensrechter had gekopt. Vonnis: volledige vrijspraak 
voor Quaars. Pal daarop deelde de voorzitter van de tuchtcommissie mee, 
dat Griek in staat van beschuldiging werd gesteld. Drie weken later diende 
het vervolg. Hoogst bedenkelijk daarbij was evenwel, dat de zaak-Griek 
voor precies dezelfde kamer van de tuchtcommissie diende als de zaak-
Quaars. Degenen die eerst Quaars vrijspraken en vervolgens Griek in staat 
van beschuldiging stelden, achtten zich bevoegd óók over hem recht te 
spreken.  
 
Trouwens, ook medisch onderzoek toonde aan dat de wonden bij de twee 
kemphanen voor zich spraken: de voetballer had zichtbare verwondingen 
aan zijn neus opgelopen, terwijl de official een hoofdwond had. Een 
uitermate dubieuze getuige à décharge van Griek, Henk Rühling, kwam met 
een andere theorie. De bokspromotor vertelde dat de wond van Griek niet 
door een kopstoot kon ontstaan. Anders was het wel een heel 
onprofessionele stoot geweest. 
 
Was Gerrit Griek nu voor altijd verloren voor de voetbalwereld? Nee, op 4 
mei 1980 greep hij een kans voor een korte en onverwachte rentree met 
beide handen aan. Op de voorlaatste speeldag van het seizoen 1979-1980 
speelden HFC Haarlem en NEC een echt degradatieduel. Acht minuten 
voor tijd kon scheidsrechter Bart Ram door een zweepslag niet verder. 
Grensrechter Ruud Klint, een seizoen eerder nog arbiter in de eerste divisie, 
nam de fluit van hem over. En wie verving Klint aan de zijlijn? Gelukkig 
meldde zich als een duveltje uit een doosje een ervaren oud-grensrechter  
die toevallig als toeschouwer op de tribune zat: Gerrit Griek. Een eenmalige 
comeback die na afloop heel wat stof deed opwaaien. Nadat die 
stofwolken waren opgetrokken, verdween Griek definitief uit beeld. 
 
De kopstoot heeft zijn leven sterk in negatieve zin beïnvloed. En dat terwijl 
hij na 25 jaar trouwe dienst bij de KNVB een paar maanden later met  
‘voetbalpensioen’ zou gaan. Collega's die hem eerst verdedigden, lieten 
hem vallen. Jaren later was hij nog niet over die onmenselijke dreun heen. 
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Griek: “Ik ben veroordeeld, na de kardinale fout van de tuchtcommissie, die 
me van getuige plotseling schuldige maakte. En toen kwamen ze als vliegen  
op de stroop af: de getuigen, die ondanks hun vallende bril of weet ik veel 
wat voor argumenten, mij de kopstoot hadden zien uitdelen.” Typisch was 
wel dat de strafrechter in Rotterdam niet wilde overgaan tot een 
strafproces, omdat de officier van justitie geen bewijzen kon leveren, zelfs 
niet na verschillende politieagenten te hebben gehoord.  
 
De mens Griek bleef met de emotionele schade zitten. Hij heeft zich altijd 
afgevraagd waarom er geen gesprek meer met hem is geweest. Waarom, 
ook al zou hij ‘fout’ geweest zijn, werd er geen begrip en mededogen 
getoond? Griek: “Een voetballer krijgt bij een ernstige overtreding een 
schorsing van enkele weken, maar een scheidsrechter moet verder maar 
als een getekende door het leven gaan”. Gerrit Griek, op 27 januari 1929 
geboren in Amsterdam-West, verdween in de vergetelheid. Hij overleed in 
de jaren negentig aan de gevolgen van een ernstige ziekte. 
 
Tekst: Jos Halmans 
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Vragen van leden voor leden 
 
 
In dit blad willen we onze leden de ruimte bieden om vragen te stellen of 
discussies aan te zwengelen over bijvoorbeeld spelregels waar andere 
leden op mogen reageren. Dat kan via de mail 
(redactie@svbrabantzuidoost.nl). Martin Swinkels bijt de spits af als eerste 
vragensteller. 
 

1. Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft als hij de bal 
rechtstreeks ontvangt uit een hoekschop, doelschop of inworp, zo 
lezen we in de spelregels. Maar waarom kan dit wel het geval zijn bij 
het nemen van een vrije schop vanaf dezelfde positie (het 
doelgebied)? 

 
2. Er wordt een overtreding gemaakt en een speler raakt hierdoor 

geblesseerd. Als de scheidsrechter dit toestaat, mag de speler 
worden verzorgd. Na deze behandeling moet hij het veld verlaten en 
wachten op een seintje van de arbiter. De speler die de overtreding 
beging, mag blijven staan. Zou het niet beter zijn wanneer hij tegelijk 
met de tegenstander naar de kant gaat? 
 

********************************************************************* 

 
Spelers gezocht voor voetbaltoernooi 
 
Op zaterdag 28 december is het zaalvoetbaltoernooi COVS-teams van 
Zuid. Hiervoor zijn wij als Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuiddoost 
nog op zoek naar spelers.  
 
Het toernooi duurt van 09.00 tot ongeveer 15.00 uur en vindt plaats bij 
Optisport Reusel, Schutsboom 1, RW Reusel.  
 
Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur een appje naar Lennart Geertsen (06-
27450893). 

mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
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Vijftig jaar een gezamenlijk clubblad (deel 5) 
 

Inmiddels weten we beter, maar in het 
najaar van 1974 was het nog hoogst 
onzeker of het ‘orgaan van en voor 
scheidsrechters’ van de toenmalige 
COVS-groepen Eindhoven en 
Valkenswaard toekomstbestendig was. 
 
In het tweede proefnummer werd nog 
wanhopig gevraagd om reacties van de 
leden op de eerste editie. En zijn er 
mensen bereid om in januari 1975 ‘met 
een zo sterk mogelijk team dit prille begin 
voort te zetten en een eerste jaargang te  

 
kunnen voltooien’? Maar dat niet alleen: er wordt ook gevraagd om 
onderwerpen door te geven aan de redactie of ‘zo nu en dan uw 
medewerking te verlenen’ door zelf een artikel te schrijven. 
 
De voorlopige redactie gaf zelf het goede voorbeeld door enkele actuele 
onderwerpen aan te snijden, zoals de vraag: ‘Waarom bij amateurvoetbal 
geen gele of rode kaarten gebruikt worden?’ Die waren toen nog niet 
ingevoerd, wel in het betaald voetbal,  na de introductie tijdens de 
eindronden van het WK 1970. Jos Weijers leek het ‘toch wel zinvol’ om die 
kaarten ook hun intrede te laten doen in het amateurvoetbal. Hij sluit zijn 
pleidooi op de volgende manier af: “Het spreekt vanzelf dat er op de 
scheidsrechterskaarten met grote letters gedrukt moet worden om welke 
kleur kaart het gaat. Dit ter voorkoming van moeilijkheden met 
kleurenblinde voetballers.” 
 
Over moeilijkheden gesproken: toentertijd waren er wedstrijdverslaggevers 
die, ‘zoals U allen ongetwijfeld bekend’, er niet voor terugdeinzen de ‘man 
in het zwart via hun pen de grond in te boren.’ Maar een aantal clubs liet het 
er niet bij zitten. Zo klom het bestuur van Bladella in de pen om een 
journalist erop te wijzen dat hij helemaal verkeerd zat met zijn conclusie dat  
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de scheidsrechter van dienst ‘geen goede indruk maakte en dubieuze 
beslissingen nam.’ De verslaggever kreeg een brief waarin stond dat de 
referee het duel juist ‘zeer correct’ had geleid.  
 
Ook de COVS werd hierbij betrokken: “Wij hopen dat de 
scheidsrechtersvereniging geen rancunes tegenover ons heeft, daar wij de 
leiding van de scheidsrechter ruim voldoende vonden.” Zelfs werd door het 
bestuur van Bladella in een reactie in het Eindhovens Dagblad afstand 
genomen van het verslag. Een goed advies aan scheidsrechters, die zoiets 
overkomt, en dat nog steeds opgeld doet: “Erom lachen en gewoon 
doorgaan.” De redactie hoopt dat meer clubs het voorbeeld van Brabantia 
gaan volgen. 
 
In het clubblad ook een verslag  van de jaarvergadering van de toenmalige 
COVS Valkenswaard. Met achttien aanwezigen meldde zich iets minder 
dan een derde van het aantal leden (51). Bij hen bleek dat er meer behoefte 
bestaat aan ontspanningsavonden dan aan vergaderingen. Ook het  
clubblad werd besproken wat tot een interessante verhandeling leidde. 
Verder werd gepraat over een ‘gezamenlijke training’: die bleek ook dit jaar 
niet haalbaar vanwege de te geringe belangstelling. 
 
We lezen verder dat de jeugdcommissie kring Eindhoven ‘zal blijven 
vechten voor de officiële invoering van het strafbankje.’ In het blad ook een 
smeekbede aan het adres van de leden om zich op te geven voor het 
spelregelteam: “Als grootste vereniging van Brabant kunnen wij het niet 
maken dat er geen team komt.”  
 
En Sinterklaas zit eraan te komen: op 23 november zou de Goedheiligman 
worden ontvangen in De Hoeksteen, het buurthuis aan de Gerretsonlaan in 
Eindhoven dat overigens nog steeds bestaat. Net als Sint-Nicolaas. 
 
In het volgende clubblad, dat hopelijk voor Kerstmis zal verschijnen, een 
interview met Theo Bisschops. Hij ging 1975 in als eerste officiële 
hoofdredacteur aan de slag. 
 
Tekst: Hans Janssen  
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She’s playing the actress in this bedroom scene                                                                         
She’s learning her lines from glossy magazines                                                                      
Stringing all her pearls from her childhood dreams                                                                   
Auditioning for the leading role on the silver screen                                                               
Patience my tinsel angel                                                                                                              
Patience my perfumed child                                                                                                          
One day they really love you                                                                                                         
You’ll charm them with that smile                                                     
                                                             

Spelletje 
 
Het eerste wat je ziet als je van Noord-Brabant Zuid-Beveland in Zeeland 
binnenrijdt, is de parkeerplaats ’t Scheid. Even schijten op ‘t scheid. Sinds 
de openbare wc’s daar zijn afgeschaft is het een openbaar toilet geworden. 
De mens ziet wat hij wil zien. Als bijziende heb ik lang de l voor de i 
aangezien. Ziet de scheids ook wat hij of zij wil zien? Hebt u ook wel eens 

geantwoord op de belediging ‘blinde’: “Dank voor het 
advies, morgen ga ik naar André Werrelmann, 
opticien met oog voor de blinde scheids.”     

 
Terug uit Rilland loer ik door onze gleuf. De 
onwelriekende gleuvenbrigade heeft een koninklijke 
brief naar binnen laten glijden. Huiskamervraag: 
welke schrijver heeft het over die brigade en naar 
welke groepering verwijst hij? Het is de Week van de 
Scheids geweest, dus ik verwacht een presentje, onze 

Bond wil ons niet tekortdoen. “Een fluitje”, gokt vrouwlief. Nee, geen fluitje 
van een cent. Trouwens, een fluitje, in hun clubkleuren, heb ik vorig jaar van 
FC Right Oh in Geertruidenberg gekregen. De brief opent met 
#Scheidsbedankt. Waar dat boter, kaas en eieren-spelletje-teken op slaat, 
gaat boven mijn arbitrale pet.  
 
Dat bedankje heb ik vanmiddag in Rilland van de trainer van Brouwershaven 
voor de aan hem gul gegeven gele kaarten niet gehad. Bent u, collega, ook 
al zo royaal geweest in het prille seizoen? Ik ben bekeerd, vroeger was ik 
een krent, maar tegenwoordig geef ik de kaasplakken zomaar weg. En ik  
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verdien er niet eens wat mee. Pro Deo voor de EO in Rilland, waar Onze 
Lieve Heer veel fans heeft.  
 
Huiskamervraag: van welke band is de titelsong?  
 
Alleen al voor de teamofficials heb ik half oktober na zestien wedstrijden 
tien keer het geel getoond. En tweemaal rood na twee keer geel. En dan 
paste ik nu en dan ook nog de 10 seconden 
ontoerekeningsvatbaarheidsfase toe van John Blankenstein, goede wijn 
behoeft een krans. 
 
Verder met de dankbrief, waarin onze Bond het heeft over het spelletje dat 
ons allen verbindt. Van spelletje gesproken, onlangs was het raak bij 
Vrederust -Alblasserdam met vier rode kaarten, een speler een dubbele 
kaakbreuk geslagen en de wedstrijd gestaakt. Dat was geen vredige en 
rustige wedstrijd. Dat is toch geen spelletje, maar een veldslag. Verband 
dat verbindt. Collega test uw mentale weerbaarheid en zeg tegen een 
speler die door het lint gaat: “Maak je niet druk, het is maar een spelletje.” 
 
Onze Bond schrijft, dat hij mede met de documentaire Achter het 
Fluitsignaal (op ESPN) hoopt vele nieuwe spelers te inspireren om de fluit 
op te pakken. Was de fluit dan gevallen? Wie zit er achter het fluitsignaal? 
Por de jeugd om hun fluit op te pakken. Met Arag en onze Bond de scheids, 
zoals benoemd in de brief, in de spotlight zetten. Met Arag bent u goed 
verzekerd en in de spotlight na een rechtse directe. Humor is onze Bond 
niet vreemd, de scheids als spotvogel. 
 

En wie wil er niet in het zonnetje gezet 
worden? En dat worden we met het 
gul geschonken door Arag 
gesponsorde polszweetbandje met 
rits voor het tossmuntje dat u er zelf in 
mag stoppen en vervolgens kunt 
schenken aan de pupil van de week. 
Zweetbandje, symbool voor bloed, 

zweet en tranen met het verbindende voetbalspelletje. In tijden van oorlog 
staat Arag u rechtstandelijk bij. Tot slot wenst Jan Dirk, die geen water naar  
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de zee draagt, ons succes met het beoefenen van onze mooie hobby! Nou, 
collega, pak naast uw fluit de pen op en laat ons horen, wat uw mooie 
ervaringen zijn. 
 
Betaald collega Shona Shukrula leeft haar droom. Toeval dat ze in de Week 
van de Scheids de fluit oppakt, gevangen in de schijnwerpers van de  
persluizen? Haar ogen glanzen, zo blij als een kind met haar speeltje. Wie 
wil er niet in het zonnetje gezet worden bij het verwezenlijken van een 
droom? De eredivisiedroom staat nog op haar verlanglijstje. Zou ze stiekem 
ook nog dromen van de finale van een WK? Een wanstaltig liedje spookt 
door mijn hoofd: dromen zijn bedrog, als ik naast je lig… Wie wil er niet 
naast onze Shona liggen? Shona gaat de boeken in als de eerste vrouwelijke 
scheids in het betaalde voetbal. Vrouwelijke assistenten zijn haar voor 
geweest, maar dat zijn eigenlijk de brave volgers, achter het lijntje, van de 
scheids en daar wordt de cameraman niet geil van, wanneer de assistente 
haar vlaggetje omhoog heft, omdat een speler zich buitenspel heeft gezet. 
 
Het was een lange weg die Shona heeft afgelegd, voordat ze in het 
middelpunt van de belangstelling is komen te staan. En dan richt ík me ook 
nog op haar. Weliswaar voor een paar hobbyisten in de kring rond 
Eindhoven en  de Kempen. Helmond valt helmonsterlijk buiten de boot. 
Vijftien jaar met zweetbandje, in het zweet des aanschijns, duurde het 
parcours van onze Shona, voordat ze rijp bevonden werd om het 
gedroomde arbitrale ei te mogen leggen. Mogen, want het is een gunst van 
de mannen die het voor het zeggen hebben en dat straalt ongetwijfeld van 
de beleidsbepalers af. Haar falen is hun falen, haar succes is hun succes. 
U corrigeert mij, haar eigen verdienste, want krijgt de scheids niet wat hij of 
zij verdient? Ons vrouwelijk rolmodel wordt meteen voor het arbitraal 
wervingskarretje gespannen met op haar rug de afdruk: Word 
scheidsrechter. Ongetwijfeld komt een brigade aan vrouwen de burelen 
van onze Bond binnenvallen om zich op te geven voor de scheidcursus. 
Vrouwen zijn gevoelig voor rolmodellen: wat Shona kan, wil ik ook. De 
droom van Shona dromen. Sigmund Freud zou haar droom verklaren vanuit 
zijn penisnijdige analyse van de vrouw jegens de man. Dat wat de man bezit, 
wil zij ook en uit afgunst op mannen ontstaat een sterke neiging om met hen 
te rivaliseren. Zo ontstaat een sterke identificatie met de man. Ach, die 
Sigmund, hij is volgens velen niet meer van deze tijd. Komt tijd, komt raad.  
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Zet hem op Shona, stoot de hoogste topscheidsrechter Danny Makkelie van 
zijn troon: de koning is dood, leve de koningin. Uiteraard niet, want het is 
geen Shakespeariaans koningsdrama.  
 
Peter Bosz zou dat wel plaatsvervangend voor Shona willen doen, Makkelie 
van zijn troon stoten. En dat in de Week van de Scheids. PSV’s trainer: “Ik  
ben altijd boos op Makkelie. Ik vind het helemaal niks.” De soep wordt een 
soap en heet gegeten. De aanklager maakt er een zaak van. Iedereen moet 
er immers aan verdienen, pardon het recht moet recht gedaan worden. Het 
grote woordensteekspel kan beginnen. Columnist Sjoerd Mossou ziet het 
als een sketch van Jiskefet met de ene acteur die tegen de ander zegt: “Heb 
jij gezegd, dat ik een lul was?”. En de ander begint te hakkelen: “Nee, hoor, 
ben je mal, ach, hmm, ja, nee hoor ahum tsja poeh.” De hele zaak lijkt wel 
op blaasjesvoetbal van te hard opgepompte egoballen. Daarmee doel ik 
niet op mijn stadsgenoot Makkelie, want die heeft de zaak niet op de 
arbitrale tuchtspits gehesen. Geen lucht in de klucht. Een zaak van zwaar 
gewicht met woorden gewogen als milligrammen op de weegschaal onder 
het toeziend oog van Vrouwe Justitia. Het zal vast niet het oog van Shona 
zijn die werkzaam is als assistent officier van justitie.  
 
Wat een drukte in het pretpark van het voetbalspelletje. Het spelletje dat 
volgens Jan Dirk ons allen verbindt. Verblindende woordspelletjes met 
kloven tussen de haarwortels in een juridisch schijngevecht. Hebt u ook 
zo’n medelijden met de onbegrepen Peter? Hoe gaat dat liedje ook alweer: 
“Ja, dat is Peter.” Ik word hoe langer hoe heter van de droevige 
hondenblikken van Peter. Hoe duiden we de voorwaardelijke straf van één 
duel? Heeft Vrouwe Justitia recht gesproken met de blinddoek om? Wie is 
de lachende derde? Lekker soppen in de koolsoep. In poep moet je niet 
roeren, want dan gaat het stinken. Aanmaakblokjes voor de volgende 
ontmoeting tussen Makkelie en Bosz. Reken maar dat bij een dubieuze 
beslissing de drukpersen weer klaarstaan. Verdienmodel voor een 
sensatiebelust publiek. Van schaamte krijg ik jeuk aan mijn kruis en pak de 
fluit op. Sluit me aan bij Jan Dirk, we hebben een mooie hobby.  
 
Jur Wijsman 
Engelse tekst van Fish van Marillion van het album Script For A Jester’s Tear 
uit de song Chelsea Monday. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Elke dinsdag, 19.30: trainen, tijdelijk tussen Oranje-Rood en VdValk 
Elke woensdag, 20.00: trainen bij VV Bladella 
15 november, 20.00: ovb bowling bij Flying Bowling in Veldhoven 
13 december, 20.00: kerstbingo in De Stip 
28 december, 9.00: zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid in Reusel. Opgeven 
kan door Lennart te appen (06-27450893). 
 

 
 
Bij De Stip trainen is voorlopig niet mogelijk (foto: Hans Janssen). 
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Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost: 
 
 
Kamer van Koophandel  Nummer KVK: 40236533  Eindhoven 
Clubhuis De Stip         Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5 
     5644 HV Eindhoven 
Mailadres                              info@svbrabantzuidoost.nl 
Redactie-adres                       redactie@svbrabantzuidoost.nl 
Website                                      www.svbrabantzuidoost.nl 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter                               Jeroen Quinten                                                              
                                                        voorzitter@svbrabantzuidoost.nl              
Secretaris                        Daniël Jansen       
                                                       secretaris@svbrabantzuidoost.nl 
Penningmeester                    Luuk Hendrix  
                                                     penningmeester@svbrabantzuidoost.nl 
Overige bestuursleden        Lennart Geertsen, Kylian Walthuis en 

André Werrelmann  
 

Commissies 
Accommodatie De Stip       Henk van Bekkum, Pieter Elbersen en 

Jeroen Quinten 
Activiteiten           Lennart Geertsen, André  Werrelmann           
Begeleiding           Lennart Geertsen 
Commercie           Luuk Hendrix en André Werrelmann 
Pr en media                    Henk van Bekkum, Anton Bogers, Hans 

Janssen en Kylian Walthuis 
Spelregels    Daniël Jansen, Nick Ooms en Joris 

Heusschen 
Sport en training   Lennart Geertsen, Luuk Hendrix, Hans 

Moonen, Jeroen Quinten en Eric  Warners 
Tuchtzaken en molest  Daniël Jansen en Jeroen Quinten 
Werving en behoud                Nick Ooms, Kylian Walthuis, Jeroen 

Quinten 
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Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  
                  van metaal tot glas

Mooie, traditionele bekers, 
klein of heel groot, 
sport-specifieke prijzen, 
opvallende, afwijkende  
of zeer fraai vorm
gegeven trofeeën, maar 
ook medailles. In diverse 

materialen zoals glas, 
metaal en kunststof. 

Flight Forum 3512
5657 DW Eindhoven 
Tel. (040) 251 91 71 

info@drukkerijvanlaarhoven.nl
www.drukkerijvanlaarhoven.nl
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