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                                                                          50e JAARGANG, NUMMER 4 – JULI 2025 

 
Een vakantienummer 
 
Kan ik nog tellen? Je zou als lezer bijna gaan twijfelen. Immers, rechtsboven 
de eerste pagina van de vorige editie stond ‘nummer 2’ en ‘mei 2025’ en dat 
had natuurlijk ‘nummer 3’ moeten zijn. Foutje. Dat die versie pas in juni 
uitkwam, was puur door overmacht. 
 
Inmiddels bent u/ben je in ‘nummer 4’ beland en dit is tevens de laatste 
uitgave van de eerste helft van dit jaar. Lees het op je gemak, bijvoorbeeld 
op je vakantie-adres, waar dan ook. En zegt het voort. We hebben weer van 
alles verzameld en speels over de veertig pagina’s verdeeld. Extra aandacht 
vragen we voor een van onze clubleden die is toegelaten tot het Technisch 
Talententraject Betaald Voetbal. Een mooie promotie! Hem, maar ook alle 
andere leden wensen we vanaf deze plek veel succes en (ook 
vakantie)plezier.  
 
Begin september komt nummer 5 uit. Jij wilt hiervoor toch ook kopij 
insturen? Dat kan naar: redactie@svbrabantzuidoost.nl. 
 
 
De hoofdredactie 

 

mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
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Van de voorzitter 
 
 

De zomer is begonnen, temperaturen van boven de 20 graden en soms tot 
tropische hoogten. Het seizoen zit er op. De kampioenen waren al even 
bekend en ook de kaarten in de nacompetitie zijn geschud. Op 18 juni was 
het ook een spannende dag voor de (assistent-)scheidsrechters. De 
felicitaties gaan uit naar de personen die gepromoveerd zijn. 
 
Na de degradatie vorig seizoen ben ik dit seizoen teruggepromoveerd naar 
groep E. De jeugd heeft de toekomst, maar ook als oude rot kun je gewoon 
de stap maken. Laat het een inspiratie zijn voor degenen die een stap terug 
hebben moeten zetten. Ga gemotiveerd en met de juiste instelling het 
nieuwe seizoen in en je maakt gewoon kans om weer de stap terug te 
maken! Zie ook: https://svbrabantzuidoost.nl/2025/06/22/bekendmaking-
p-d-leden-scheidsrechtersvereniging-brabant-zuidoost/ 
 
De KNVB heeft besloten om in diverse veegbijeenkomsten op verschillende 
locaties met terugwerkende kracht de scheidsrechters te onderscheiden 
met de zilveren en gouden scheidsrechtersspeld. Op 19 juni was ik ook een 
van de gelukkigen en heb ik de zilveren scheidsrechterspeld gekregen, 
samen met een flink aantal andere KNVB officials. Zie verder in dit blad een 
kort verslag. 
 
Ik wil hier ook een klein beetje mijn/onze frustratie en teleurstelling uiten. 
Een paar weken geleden hebben we een oproep gedaan aan de leden om 
een paar uurtjes te komen helpen bij het opruimen/opschonen van onze 
uitvalsbasis De Stip. Helaas hebben we slechts één aanmelding 
ontvangen. Zoals we in de mail naar de leden al hebben aangegeven balen 
we hiervan als bestuur.  
 
Als bestuur zijn we de laatste jaren fanatiek bezig met onze (nieuwe) 
vereniging op de kaart te zetten. Wanneer we kijken naar (bijvoorbeeld) het 
ledenaantal en het aanbod aan activiteiten, dan lukt dit aardig. We stoppen 
hier veel werk in, dit vinden we niet erg. Wel is het erg jammer dat we nu nul 
op rekest krijgen, als we een keer hulp nodig hebben. Uiteraard is dit geen 
persoonlijke aanval op leden: als men niet kan, dan is dat zo. Alleen het  

https://svbrabantzuidoost.nl/2025/06/22/bekendmaking-p-d-leden-scheidsrechtersvereniging-brabant-zuidoost/
https://svbrabantzuidoost.nl/2025/06/22/bekendmaking-p-d-leden-scheidsrechtersvereniging-brabant-zuidoost/
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contrast tussen de aanmelding voor een BBQ (27) en een opschoondag (1), 
is in onze ogen te groot. We gaan een nieuwe datum prikken voor en hopen 
dat er dan meer leden zich melden om samen met het bestuur de handen 
uit de mouwen te steken.  
 
Op 5 juli vindt de jaarvergadering van COVS Nederland plaats in Putten. 
Uiteraard gaan we hier namens jullie naar toe. Het bestuur van onze 
overkoepelende organisatie is op de goede weg, maar er zijn nog veel 
slagen te maken. De bestuurderen zitten gelukkig aan tafel bij de KNVB en 
zoals ze zelf aangeven worden daar constructieve gesprekken gevoerd. We 
zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 
Ook deze zomer zal er doorgetraind worden, zowel in Bladel als in 
Eindhoven. In Eindhoven vooralsnog op het veld bij De Stip, maar het kan 
zijn dat we alsnog een periode moeten uitwijken. Mocht dit zo zijn dan zal 
dit via de appgroep en mail met de leden gecommuniceerd worden. 
 
Rest mij nog om, mede namens de andere bestuursleden, iedereen een 
fijne vakantie te wensen en een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten 

 

 
 



 4 

 

 
 



 5 

Kylian in voorportaal van betaald voetbal 
 
Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost heeft al veel talenten 
voortgebracht. Sterker nog, ooit behoorde wijlen Gerard Geurds tot de 
arbitrale top van de Eredivisie. En een aantal al dan niet voormalige 
collega’s mochten ook ruiken aan het betaald voetbal. 
 
Kylian Walthuis is de volgende die promoveert naar het Talenten Traject 
Betaald Voetbal (TTBV). De in Veldhoven wonende scheidsrechter zet 
hiermee naar eigen zeggen een belangrijke stap in zijn ontwikkeling om zijn 
ambitie als scheidsrechter in het betaalde voetbal te realiseren.  
 

 
Azerion vrouwen eredivisie tussen Fortuna Sittard en Excelsior Rotterdam (eigen foto). 
 
Op 13-jarige leeftijd begon Kylian met fluiten van pupillenwedstrijden bij 
Unitas’59 in Eindhoven. Hij maakte zijn debuut als KNVB-scheidsrechter in 
het seizoen 2016/’17. Beginnend bij de jeugd. Al snel maakte Kylian de 
overstap naar de senioren waar hij zijn debuut maakte in 2018 bij de 
wedstrijd tussen Beerse Boys 4 en Zwaluw VFC 3 in de Reserve derde 
klasse. Na een aantal seizoenen waarin hij goed presteerde, wist Kylian de 
aandacht naar zich toe te trekken van de technische staf  van het Ontwikkel  
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Traject Scheidsrechter (OTS). Sinds het seizoen 2022/’23 heeft hij hier deel 
van uit mogen maken. Het OTS heeft Kylian, zo geeft hij zelf aan, veel 
gebracht in zijn ontwikkeling als scheidsrechter maar zeker ook als 
persoon: “Je werkt continu aan jezelf en dat is toepasbaar op het 
voetbalveld maar zeker ook daarbuiten in de omgang met mensen. De 
voordelen daarvan merk ik dagelijks in mijn dynamische werk, waarin ik 
ondernemers ondersteun met het ophalen van groeikapitaal.”  
 
“De eerste helft van het afgelopen seizoen heb ik veel wedstrijden in de 
Vierde divisie mogen leiden waarin ik grote sprongen wist te maken in mijn 
ontwikkeling. Daarbij werd ik ook ingezet als vierde official in de BetNation 
divisie (de sponsornaam van de Tweede divisie, red.).” Als slotakkoord van 
de eerste seizoenshelft kreeg Kylian de topper in de Vierde divisie B tussen 
Zwaluwen en XerxesDZB (op dat moment de nummers 1 én 2 in de 
competitie). De tweede seizoenshelft heeft Kylian meer wedstrijden in de 
Eerste klasse mogen fluiten evenals enkele ontmoetingen in de Azerion  
 

 
 
Kylian tijdens de bekerfinale in het KNVB-district zuid I tussen Halsteren en Dongen 
(eigen foto). 
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Vrouwen Eredivisie, zoals de topper PSV tegen FC Twente en de allerlaatste 
wedstrijd van Fortuna Sittard, op bezoek bij ADO Den Haag. Als kers op de 
taart van dit seizoen werd Kylian aangewezen om de bekerfinale tussen 
Halsteren en Dongen in goede banen te leiden. “Deze wedstrijd was een 
bijzondere ervaring die ik zeker zal blijven koesteren. De spanning en 
sensatie die in die wedstrijd zaten, dat was: uniek.” Het duel eindigde in 2-
2, waarna penalty’s de beslissing brachten, zie: 
https://www.voetbalbrabant.nl/2025/05/ruststand-bekerfinale-halsteren-dongen/ 
 
Begin juni kreeg Kylian een telefoontje vanuit Zeist dat hij, als hij dat zelf 
leuk vindt, wordt toegelaten tot het TTBV. Zijn reactie: “Ik heb er hard voor 
gewerkt en dat de stap naar het TTBV nu een feit is, maakt me trots en 
tegelijkertijd houdt dat me met beiden benen op de grond.” Kylian kijkt 
inmiddels al uit naar komend seizoen waarin hij vooral actief zal zijn in de 
Vierde divisie en daarnaast aangesteld kan worden als vierde official in de 
Keuken Kampioen Divisie. “Ik mag mezelf gaan bewijzen in de top van het 
Nederlandse amateurvoetbal waarmee ik de volgende stappen kan zetten 
in het realiseren van mijn ambitie.”  
 

 

https://www.voetbalbrabant.nl/2025/05/ruststand-bekerfinale-halsteren-dongen/
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De wedstrijd waar ik was (97) 
 
Effe lekker lui onderuit thuis op de bank. Voor mij altijd een mooie moment 
om weg te zwijmelen, net nadat ik een interview had gelezen over een al wat 
oudere (wat heet: ‘pas’ 54 jaar) scheidsrechter. Die was erin geslaagd om 
nog naar de landelijke Vierde divisie te promoveren. En dat op een leeftijd, 
zo zei hij,  waarop hij de enige op het veld was met grijze haren. 
 
Ons scheidsrechtercorps vergrijst. En dat op een totaalbestand van nog 
slechts om en nabij de 3.800 KNVB-scheidsrechters. Echter, een kentering 
lijkt in zicht. Gelukkig melden zich steeds meer jonge scheidsrechters aan. 
En ja, daar zitten knullen bij die zich naar mijn mening goed kunnen 
ontwikkelen. Tot welk niveau? Tja, dat is afhankelijk van een complex van 
factoren. Natuurlijk, je moet het ‘in’ je hebben. Echter, ook goede 
begeleiding speelt een rol, zoals in de SOIII-fase en goede coaching daarna 
(het zogeheten ‘mentorschap’). Dan nog gekozen worden in het Ontwikkel 
Traject Scheidsrechters (OTS) en als het allemaal de goed gaat, dan het 
Talententen Traject Betaald Voetbal (over een TTBV-collega verderop in dit 
blad meer, red.) en uiteindelijk het betaald voetbal. 
 
De weg naar de top is lang en de piramide wordt steeds smaller. Niet 
iedereen zal uiteindelijk zijn of haar droom kunnen verwezenlijken van volle 
stadions en om in heel Europa en over de hele wereld wedstrijden te fluiten. 
Uiteindelijk simpelweg niet goed genoeg? Te veel obstakels onderweg die 
niet konden worden overwonnen? Toch geen ultieme passie om de top te 
willen halen? Andere keuzes gemaakt die een scheidsrechterscarrière in de 
weg stonden? Een ernstige blessure? 
 
De redenen om uiteindelijk te blijven ‘hangen’ op een bepaald niveau zijn 
legio. Wat er niet zelden toe leidt om met fluiten of vlaggen te stoppen. 
Jammer, maar het is – al dan niet ‘gedwongen’ – ieder zijn of haar eigen 
keuze om de fluit dan wel de vlag aan de wilgen te hangen. 
 
Helaas hoor ik nog wel eens van een scheidsrechter zelf dat hij met fluiten 
is gestopt. Soms ook van iemand anders die weet te melden dat iemand is 
gestopt. Het is van alle tijden dat mensen komen en gaan. Al is het jammer  
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dat dit ook wel eens komt uit onvrede over bepaalde situaties op het gebied 
van de arbitrage, over beslissingen die zijn genomen waarmee men niet kan 
instemmen. Als die ballast groter is dan de acceptatie of het vermogen om 
hiermee om te gaan, dan is er jammer genoeg maar één optie en dat is 
stoppen. Want als je uit welke hobby dan ook geen plezier, motivatie, 
vreugde en noem meer kan halen, dan is het over en sluiten. 
 
Hoe dan ook, verlang jij ernaar om als scheidsrechter het hoogst haalbare 
binnen jouw mogelijkheden te bereiken? Of verlang jij er echt naar om de 
top (van het amateurvoetbal of het betaald voetbal) te bereiken? Luister 
naar jouw stem, naar wat jij wilt. Of is jouw passie daarvoor begrensd en 
accepteer je dus dat je aanvankelijke zelfbeeld van passie hebben niet 
helemaal (of helemaal niet) goed was. Alle goede bedoelingen die je ooit 
had, ten spijt. Volg jij je hart? Ben je bevlogen? Doe je het echt zielsgraag, 
het fluiten van wedstrijden? Droom je ervan om ooit bijvoorbeeld op een EK 
te fluiten? 
 
Want passie is iets wat je doet en betrekking heeft op het hart. Een activiteit 
waar je ontzettend veel van houdt: het leiden van wedstrijden. Het is de 
passie voor de voetbalsport of het spel die jou drijft. De passie die jij hebt, 
meestal naast jouw studie of reguliere baan. 
 
Maar pas op! Trap niet in de valkuil dat het dan altijd alleen maar leuk is. 
Het is hard werken en niets komt als vanzelf aanwaaien. En je passie kan 
soms geen automatisme zijn maar een mechanisme dat op een bepaald 
moment weer moet worden ‘aangezwengeld.’ Tot slot: het belangrijkste is 
dat jij jezelf leert kennen en dat je kiest wat voor jou het beste voelt. 
 
Tekst: Jos Halmans 
 
 

 
 
 
 

https://www.covs.nl/
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Langs de velden 
 
We gaan het weer eens anders doen. Sterker nog, bij onder meer het WK 
voor clubteams (ja dat is er ook al) zijn ze er al mee begonnen. Acht tellen 
krijgt de doelman om de bal weer in het spel te brengen, zo blijkt uit 
aangepaste spelregels. Als de keeper zich er niet aan houdt, dan krijgt de 
tegenpartij een hoekschop. Een terecht besluit, om het tijd rekken eindelijk 
tegen te gaan. Als er nou ook nog eens iets gedaan wordt aan die 
belachelijke regel over de handsbal, dan  kunnen we tevreden aan het 
nieuwe seizoen beginnen. Te meer daar bij buitenspel de uitleg is gewijzigd 
is en een speler pas buitenspel staat als het volledige lichaam voorbij de 
laatste verdediger is. Zowaar een verstandige beslissing zodat de VAR geen 
vijf tot tien minuten meer nodig heeft om buitenspel te bepalen.  
 
Verder wordt er bekeken of coaches een aantal keer een VAR- review 
mogen aanvragen als ze het met een arbitrale beslissing niet eens zijn. En 
wat in het hockey al zo lang gebruikelijk is. 
 
Ook wordt onderzocht of VAR-beslissingen uitgelegd kunnen worden via de 
microfoon aan het publiek. Dan zou zonneklaar moeten zijn waarom een 
bepaalde beslissing genomen is. In het toernooi om de KNVB Beker werd 
dit afgelopen seizoen al toegepast. Nog iets wat me bevalt: er wordt ook 
werk van gemaakt of de klok door de VAR stil gezet kan worden. Dit om te 
voorkomen dat er te veel tijd verloren gaat bij zware blessures en de 
wedstrijd minder beïnvloed wordt door tijdrekken. Als de FIFA groen licht 
geeft, kunnen deze aangepaste regels deze zomer al ingevoerd worden. Het 
zou in mijn ogen een verbetering zijn voor het spel. Het blijft afwachten of 
deze wijzingen goedgekeurd worden. Laten we hopen van wel.  
 
Het Nederlands elftal is hard op weg om de kwalificatie te halen voor de 
eindronden van het wereldkampioenschap voetbal, volgend jaar zomer in 
Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Tegen Malta was het prijsschieten 
in het Euroborg stadion te Groningen. Het viel me wel op dat er zes huidige 
en voormalige spelers van PSV in de selectie zaten. Net als in de competitie 
moest Ajax met iets minder genoegen nemen (vijf). Het is meer een 
constatering dan iets dat op een trend lijkt. Het ene jaar levert immers Ajax  
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meer internationals en ook Feyenoord (dat in het hoge Noorden door een 
drietal werd vertegenwoordigd) was wel eens hofleverancier. Pijnlijker is 
wel dat niet één speler van het basiselftal het afgelopen seizoen in de 
Eredivisie uitkwam. Je kunt het ook positief uitleggen: de overigen zijn in ons 
land opgeleid en in het buitenland groot geworden.  
 
 
Over opleiden gesproken: het Nederlands elftal dat heeft meegedaan aan 
het EK onder 21 kende vijf bij Ajax opgeleide spelers. Jong Oranje telde 
slechts één PSV’er, die bovendien afkomstig is van FC Utrecht. Maar ook 
dit is wel eens anders geweest. 
 
We blijven bij Oranje, al mogen we niet bepaald trots zijn op een oud-
international. Op Quincy Promes. Hij wil naar Nederland terugkeren, zo 
werd enkele weken geleden bekend. De oud-aanvaller van onder meer Ajax 
verbond wel een voorwaarde aan een eventuele thuisreis: hij wil niet 
opgepakt worden om in de cel terecht te komen. Mijn mond viel open van 
verbazing toen ik dat las! Niet de cel in ? Hoezo niet? Hij is veroordeeld en 
zal zijn straf uit moeten zitten denk ik dan. Ondertussen in Dubai de 
onschuldige uithangen en maar plezier maken. Onaantastbaar leek de 
vleugelspits, maar nu zijn contract over is met Spartak Moskou en de 
geldbron leegraakt, moet hij iets. Gelukkig is zijn verzoek afgewezen en is 
hij inmiddels gearresteerd – in Dubai nog wel. Het recht zal zegevieren: hij 
zal zijn straf (voor het neersteken van een neef en de handel in drugs) 
uitzitten. Trouwens, zou een Nederlandse club haar vingers branden als hij 
hier komt voetballen? Ik denk het niet. Berouw komt na de zonde, maar dit 
vind ik buiten de normale zaken gaan.  Of hij uitgeleverd wordt is afwachten, 
maar ik hoop dat het recht zal zegevieren.  
 
 
Ik vertrouw er ook op dat de KNVB de juiste afwegingen heeft gemaakt bij 
de beslissingen of scheidsrechters zijn gepromoveerd of gedegradeerd. Of 
dat ze in de klasse mogen fluiten waarin ze het afgelopen seizoen 
uitkwamen. Eenieder die is gepromoveerd: gefeliciteerd en veel succes in 
het nieuwe seizoen. Zeker als je ook geslaagd bent voor jouw 
schoolexamen: er zijn ergere dingen op de wereld.  
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Alle wedstrijden zijn inmiddels gespeeld: ook clubs weten op welk niveau 
ze komen seizoen mogen uitkomen. Zover is het nog lang niet. Eerst 
vakantie vieren! 
 
 
Dit was het voor deze keer 

  
 
De mol 
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Vers gras 
 
De plaksnor kan weer opgeborgen worden in de la, de hoge hoed kan op de 
kapstok blijven liggen en de bril met donker montuur hoeft voorlopig niet 
opgezet te worden. De paraplu hoeft niet meer opengeklapt te worden en 
de laptop kan ingeklapt blijven: het seizoen zit erop. 
 
Alle gekheid op een stokje: een waarnemer van de KNVB, want hierover wil 
ik het met jullie hebben, brengt echt niet incognito een bezoek aan een 
wedstrijd waarvoor hij door de bond is aangewezen. Het zou dus zomaar 
kunnen zijn dat hij herkend wordt en dat hem het lijf van het hemd wordt 
gevraagd. Jij hier? Het is in ieder geval niet de bedoeling om zelf 
functionarissen van de betrokken clubs te benaderen.  
 
Het zal heus opvallen wanneer een waarnemer zijn ogen en oren de kost 
geeft. Bijvoorbeeld door de notities die hij maakt of de opmerkingen die hij 
inspreekt op zijn telefoon of andere opname-apparatuur. Beter (of minder 
‘verdacht’) zou zijn wanneer je hetgeen wat je is opgevallen, onthoudt en 
pas later of op een minder opvallende plek noteert. 
 
Wat zeg je als iemand jou heeft ‘betrapt’? Natuurlijk ben je niet verplicht om 
daarop te reageren. Je zou best mogen zeggen dat je er namens de KNVB 
bent. Vertel dan niet waarom. Het is niet voor niets dat een waarnemer 
wordt aangewezen. Zelfs een club kan erom gevraagd hebben. 
 
De reden kan liggen in de sfeer van ‘Ordemaatregelen’ en ‘veiligheid’, 
waaronder echt van alles valt. Zoals het afsteken van vuurwerk, supporters 
op het veld, toeschouwers met bier langs het veld, etc. De waarnemer zal 
overigens nooit te horen krijgen wat het ‘ordeprobleem’ inhoudt waarmee 
een van de twee betrokken clubs of beide teams te maken hebben gehad. 
Raar? Zou je denken. Maar misschien ook weer niet. Immers, weet je van 
tevoren wat de aanleiding was voor de aanstelling van de KNVB, dan ga je 
een duel als waarnemer wellicht bevooroordeeld in. 
 
Er kan uiteraard ook een ‘sportieve’ reden in het spel zijn. De vorige 
ontmoeting tussen de twee clubs liep volkomen uit de hand. Of: het ene  
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team heeft zich onlangs misdragen. Ook dit wordt de waarnemer niet op 
zijn mouw gespeld. 
 
Het enige wat hij moet doen, is kijken of alles binnen en buiten de lijnen 
volgens de regels is verlopen. Voor, tijdens en na een wedstrijd. En hier blijft 
het bij: van ingrijpen mag geen sprake zijn. Of het zou moeten zijn dat de 
scheidsrechter gevaar loopt of ernstig in gebreke is gebleven. Dan zijn er 
waarnemers die zich geroepen kunnen voelen om het voor hem op te 
nemen, maar formeel moeten zij zich afzijdig houden, als een soort van 
‘Invisible Man’. 
 
Je wordt niet zomaar waarnemer: je moet een gezonde kijk op het spelletje 
hebben en (uiteraard) ervaring hebben als official. Het is dan ook een 
functie die niet voor niets in het leven is geroepen. De KNVB verwacht een 
(onafhankelijk) rapport van bevindingen, zelfs als zich geen 
onverkwikkelijke taferelen hebben afgespeeld. De bond weet dan dat de 
waarnemer er is geweest en de waarnemer kan er vervolgens op rekenen 
dat hij een reiskostenvergoeding krijgt plus een bedrag voor zijn inzet. Het 
is geen liefdewerk oud papier.  
 
Mocht er wel wat aan de knikker zijn geweest, dan kan de rapportage 
worden voorgelegd aan de aanklager van de KNVB. Als daar zaken in staan 
die de veiligheid in gevaar hebben gebracht, dan kan de bond gepaste actie 
ondernemen. Helaas is dat wel eens nodig. Ook in de voetballerij wil een 
ezel zich vaker aan een steen stoten. 
 
 
Die avond dat ik met een waarnemer op pad ben geweest, nee, ik noem zijn 
naam niet, stelde het gelukkig allemaal niks voor. Mede door het 
wedstrijdverloop was er voor de scheidsrechter en beide clubs geen vuiltje 
aan de lucht. Zo kan het dus ook. En niemand had in de gaten dat hij er als 
waarnemer rondliep, zelfs zonder enige vermomming. Goh, het zou zomaar 
opeens in me op kunnen komen ... ik word ook waarnemer! 
 
Tekst: Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 

Rugnummer 14 
 
 

Alsof hij met voetbalslofjes aan is geboren en de voetbalfee 
hem rijkelijk bedeelt, zo soepel speelt hij de bal: kopbal 

kopbal knietje knietje, dribbelen, pingelen, de bal tig 
keer hooghouden. Op straat en onder de poortjes van 

 
 

Betondorp is het wonderkind met benen als takken en 
armen als meetlatjes één met de bal. Met zeventien jaar 

debuteert hij bij Ajax. Ze verliezen met 3-1. De eregoal 
is van de rechtsbinnen, van Johan. De witte lijn is gezet: 

 
 

Voetbal is vanaf nu in te delen in vóór en ná Johan Cruijff. 
Rugnummer 14 wordt een wereldster en ieder kind wil bij 

voetbalpartijtjes Cruijff zijn. Johan spreekt Cruijffiaans 
 
 

dat je pas gaat horen als je het door hebt: ‘elk nadeel 
heb zijn voordeel’. Zijn mooiste inkoppertje is wel: 

‘in zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.’ 
 
 
Amsterdam bestaat dit jaar 750 jaar. Reden voor Stichting Plint in … 
Eindhoven om een bijzondere editie uit te geven van DICHTER., haar 
tijdschrift voor kinderen van 6 tot 106 (978-94-9335-249-0). Met onder 
meer dit gedicht van Ymkje Swart. 
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Alsnog beloning (assistent-)scheidsrechters  
 
Een hersteloperatie. Zo mag je het project noemen waarmee de KNVB 
ongeveer zeshonderd scheidsrechters de onderscheiding wil geven die ze 
‘meer dan dik verdiend’ hebben, zoals de bond dat vorige maand 
aankondigde. Op enkele tientallen plekken kwamen en komen ongeveer 
zeshonderd collega’s bij elkaar om een zilveren of een gouden 
scheidsrechtersspeld in ontvangst te nemen. Dit gebeurde onder meer bij 
Sportclub Den Dungen. 
 
Betaald-voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot presenteerde de avond. 
Hij begon de bijeenkomst door uit te leggen met welke campagne de KNVB 
bezig is om de scheidsrechter positief in het nieuws te brengen. En dat die 
pogingen best goed uitpakken. Maar ook dat de KNVB de afgelopen jaren 
niet altijd toereikend is geweest om de actieve (assistent-)scheidsrechter 
te belonen. Manschot, over de inhaalslag: “Het is niet goed te praten dat dit 
zo lang heeft geduurd, maar het is nooit te laat om je waardering te uiten.” 
De aanwezigen kregen behalve de speld een oorkonde en een prachtige bos 
bloemen. En het drankje en hapje waren gratis. KNVB: bedankt!  
 

  
 
De groep die in Breda door de KNVB in de bloemetjes werd gezet (foto: KNVB). 
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Begin juni was er bij 
De Stip, mede dankzij 
gelegenheidskok  
Hans Moonen, weer 
een smakelijke bbc.  
Voorzitter Jeroen 
Quinten heette alle 
aanwezigen welkom 
en wenste iedereen 
alvast een fijne 
vakantie. 
 
Foto’s: Hans Janssen. 
 
 
 
 

 
 

Barbecue, 5 juni 2025 
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Zoals de ouden floten: Jaap van der Niet 
 
Jaap van der Niet werd geboren in Noordwijk op 16 april 1944. 
 
Van der Niet groeide ook op in Noordwijk, waar hij al op zijn vijftiende in het 
eerste elftal van vv Noordwijk kwam. Hij verdedigde er negen jaar lang het 
doel. Vanwege zijn opvliegende karakter kreeg hij de bijnaam ‘De Nijd’. Hij 
schopte het tot de selectie van het Nederlands amateurvoetbalteam. 
 
“Toen ik les ging geven op een lagere school in Velsen, verruilde ik 
Noordwijk voor Beverwijk. Ik bleef doelman bij Noordwijk. De club bood me 
alle faciliteiten. Ik werd met de auto opgehaald en later werd mij een auto 
ter beschikking gesteld. Toen ik in Monnickendam in 1971 een baan kreeg 
op de mavo, ben ik gestopt met voetballen. Monnickendam speelde vijf 
klassen lager dan Noordwijk en dat zag ik niet zitten”, aldus Jaap van der 
Niet. 
 
Later, toen hij wedstrijden in de Eredivisie floot, vroeg de leraar 
aardrijkskunde maandagochtend altijd aan leerlingen of zij voor hem De 
Telegraaf wilden kopen. Hij was benieuwd welk cijfer hij van die krant had 
gekregen voor zijn optreden. 
 
 
Meestal was dat een voldoende, uitschieters zaten er zelden bij. Van der 
Niet behoorde tot de grote middenmoot van het scheidsrechterskorps, in 
de schaduw van grote namen als Jan Keizer, John Blankenstein en Bep 
Thomas. Hij was een verdienstelijk scheidsrechter. Jaap van der Niet 
haalde nooit de top, omdat hij ‘te veel een onderwijzer en te weinig een 
klootzak’ was. Hij was menselijk in een wereld waarin je soms ook 
meedogenloos moet zijn. 
 
Ook zat hij eens als toeschouwer op de tribune van Volendam, toen de 
scheidsrechter geblesseerd raakte en hij werd gevraagd in te vallen. “Zijn 
naam is Van der Niet, maar hij doet het wel,” riep de immer gevatte 
stadionspeaker Pé Mühren. 
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In 1981 floot hij zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal. Van 1983 tot 
1991 was hij actief in de Eredivisie. In oktober 1989 werd Van der Niet 
tijdens FC Twente - PSV keihard op het lichaam geraakt door een bal die FC 
Twente-verdediger André Paus vol op de schoen had genomen. Met een 
klaplong en twee gebroken ribben viel hij noodgedwongen uit. 
 
Op 7 oktober 1990 gaf hij Dordrecht-speler Ton Rietbroek al na 28 seconden 
een rode kaart. Jaap van der Niet, een rechtlijnige man, daarover: 
“Rietbroek keek me aan alsof ik zijn fiets had gestolen. Maar na afloop gaf 
hij me toch een hand. Zo hoort het. Rood is rood, het maakt niet uit wanneer 
in de wedstrijd. Daar ben ik niet trots op, maar het is wel een leuk feitje." 
Het was op dat moment namelijk de snelste rode kaart in het Nederlands 
betaald voetbal ooit. Typerend voor het rechtlijnige karakter van zijn vader, 
zei zoon Wilco. “Rood was rood. Of het nu ging om een overtreding in de 
tweede helft of al na 28 seconden.” 
 
Zelf kreeg Wilco van der Niet vier jaar les van zijn vader. Ook daarbij waren 
de afspraken helder: thuis was hij papa, op school leraar. Wilco: “Als 
strafwerk moest ik eens alle landen van Europa opschrijven, plus de 
hoofdstad, een rivier en het hoogste punt. Thuis dacht ik: ik praat hem wel 
om. Maar het enige dat hij zei was: Ik zie het morgenochtend om kwart over 
acht op mijn bureau.” 
 
Van der Niet werd aangesteld voor één interland: de oefenwedstrijd 
Luxemburg tegen Italië op 27 april 1988. Hij leidde wel meer 
landenwedstrijden in het vrouwen- en jeugdvoetbal. Bij het EK voetbal in 
1988, gehouden in Duitsland met Oranje als Europees kampioen, was hij 
assistent-scheidsrechter in het team van scheidsrechter Bep Thomas bij de 
wedstrijd Denemarken tegen Spanje. Van der Niet heeft dit altijd als het 
hoogtepunt in zijn carrière gekoesterd. 
 
 
Een Europacupwedstrijd in Rusland zou hem ook lang heugen. “Ik moest 
als grensrechter rennen voor mijn leven voor een kwaadwillende supporter. 
Die man zal wel afgevoerd zijn naar Siberië”, verklaarde hij ooit lachend. 
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De wedstrijd RKC tegen FC Twente op 16 juni 1991 (uitslag: 6–6) was zijn 
laatste wedstrijd in het betaald voetbal. In totaal leidde hij 204 duels in het 
(inter)nationale profvoetbal.  
 
Na zijn scheidsrechtersloopbaan hield Van der Niet zich bezig met het 
begeleiden van jonge arbiters. Ook is hij een tijd waarnemer geweest. ”Dat 
is er toch altijd een beetje inzitten Scheidsrechters komen in het 
hedendaagse voetbal ogen tekort. Daarom ben ik voorstander van invoering 
van technologische hulpmiddelen. Zie je ook bij sporten als hockey en 
volleybal. Daar werkt het prima.” 
 
De laatste jaren kreeg de Noord-Hollander te maken met Parkinson, de 
ziekte die hem zwaar viel. Ook kampte hij met hartproblemen. Jaap van der 
Niet overleed op 9 april 2025 in zijn woonplaats Purmerend. Hij werd 80 
jaar. 
 
Tekst: Jos Halmans 
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Vers gras tussen de regels 
 
Bavo Dhooge is een gekend en veelzijdig thrillerauteur in 
België. ‘Spits’, zijn nieuwste boek, is in de verste verte 
geen thriller, al krijgt het verhaal gaandeweg wel wat 
spannende trekjes en eindigt het best onverwacht.  
 
‘Spits’ handelt over een voetbalwedstrijd, tussen twee 
caféteams. Het niveau is niet bepaald om over naar huis 
te schrijven, maar Dhooge weet een herkenbare sfeer  

Bavo Dhooge 
 
neer te zetten en slaagt er ook in om de spelers die die frisse middag het 
bevroren veld betreden een eigen gezicht te geven. Niet altijd even 
complimenteus, maar wel raak. Zoals Dhooge ook over zichzelf even eerlijk 
als pijnlijk uit de hoek kan komen. 
 
De schrijver bedient zich van veelal korte zinnen, originele taalvondsten 
(‘het weer druipt af’) en uiteraard Vlaamse woorden, zoals ‘sjotten’ en 
‘goesting’. Dhooge put graag uit stukjes voetbalhistorie, zoals het Brazilië 
van 1982 en ene Georges Grün. Inderdaad, die Belg die het Nederlands 
elftal dat toen onder leiding stond van bondscoach Leo Beenhakker 
deelname aan het WK van 1986 door de neus kopte. “Uit vreugde liep ik een 
rondje rond het blok van garages.” Dhooge verwijst ook naar het doelpunt 
dat Diego Armando Maradona met de hand maakte tijdens het WK van 
1982. Hij moest eraan denken nadat een ploeggenoot op vergelijkbare wijze 
had gescoord: “Nee, dit was niet de hand van God. Het was de hand van 
Satan, een tweederangs Lucifer.”  
 
Verder citeert Dhooge geregeld uit het vocabulaire van Johan Cruijff. Eén 
van de bekendste uitspraken van de voormalige nummer 14 was ‘om te 
kunnen scoren, moet je eerst de bal hebben’. En daar wringt zich de 
(voetbal)schoen bij Dhooge. Hij is een typische ballenafwachter, een 
spookspits die zich aan het spel lijkt te willen onttrekken, maar die toch uit 
is op het doel van elke midvoor: scoren. Hij krijgt er de kansen ook voor, één 
hele grote zelfs op een cruciaal moment in de wedstrijd. We laten in deze  
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recensie in het midden hoe hij ermee omgesprongen is. De manier waarop 
zegt wel alles hoe Dhooge, zelfrelativerend, in het leven in het algemeen en 
het voetbal in het bijzonder staat. En dan te bedenken dat hij aanvankelijk 
een carrière als proftennisser tegemoet zou gaan. Gelukkig was hij als kind 
ook een schrijver in de dop en in onder meer ‘Spits’ valt te lezen in hoeverre 
hij zich op dit gebied heeft geëvolueerd. Tot grote tevredenheid van onder 
anderen … Jan Mulder. “Veel gelachen, geweldig!”, laat de oud-voetballer 
en -schrijver en huidig analist weten op de omslag van Dhooge’s nieuwste. 
 
Grappig is het boek zeker te noemen, door de manier waarop de karakters 
van de spelers worden beschreven en door wat er op het veld gebeurt. Een 
misschien pijnlijk voorbeeld: “De zestien is de Gazastrook, daar waar alles 
gebeurt.” En over de Marokkaanse doelman van zijn team: “Hij zal weer uit 
die goal komen, maar nooit uit de kast.” 

 
Het boek is een bijna minutieus verslag van 
een voetbalwedstrijd, dus met de twee 
helften als hoofdstukken, inclusief de 
onvermijdelijke extra tijd. Het team van 
Dhooge, The Fonzies, lijkt afgedroogd te 
gaan worden, want na één helft staat de 
tegenstander al met 5-0 voor. En het lag niet 
aan de ge(pre)pensioneerde scheidsrechter, 
die zich tijdens het duel in verschillende 
gedaantes manifesteert. Dhooge houdt bij 
de aftrap wel zijn hart vast: “De scheids is 
een vent van eind de vijftig met een buikje. Hij 
zweet. De tocht van de kantine naar het veld 
was al een processie. Wat gaat dat straks  

geven?“ Het zal meevallen: ”Hij heeft deze partij niet zoals gewoonlijk laten 
ontsporen. Dit is geen veldslag om Vlaanderen geworden en dat is zijn 
verdienste.” 
 
Spits/Auteur: Bavo Dhooge/Uitgeverij: Ezo Wollf, Sint Pancras/Prijs: 20,00 euro/ISBN: 
9789083490380 

 
Tekst: Hans Janssen 
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Vijftig jaar een gezamenlijk clubblad (deel 10) 
 

Echt vrolijk word je niet altijd als je de 
clubbladen van vijftig jaar geleden 
doorneemt. Het laatste nummer voor 
het zomerreces van 1975 bijvoorbeeld, 
staat zelfs bol van negativiteiten. Over 
beledigingen op het voetbalveld, over 
het afgelasten van een familie-
activiteit, over de magere opkomst voor 
een bijeenkomst die wel doorging, over 
met name jeugdscheidsrechters die er 
de brui aan geven, over 
vriendjespolitiek en de vrees dat het 
‘orgaan van en voor scheidsrechters’ 

van de COVS-groepen Eindhoven en Valkenswaard een roddelblad 
dreigt te worden, etcetera. 
 
We willen de lezer niet met een somber gevoel op vakantie sturen, maar 
kunnen het toch niet laten om wat te citeren uit onder meer de 
‘Redaktionele noot’, waarmee nummer 5 met de deur in huis valt. Ook, 
helaas, vanwege de herkenbaarheid. Hou je vast. De titel van het stuk, dat 
ondertekend is door ‘Insider’, is ‘karakter en eerlijk spel’.  
 
“Het komt bij voetbalwedstrijden herhaaldelijk voor, dat ‘karakter en eerlijk 
spel’ een hoofdrol spelen. Iemand die karakter heeft, heeft dikwijls de 
morele moed om iets te aanvaarden, ook al is het zijn overtuiging dat het 
onrechtmatig is. Hij zwijgt en aksepteert. Zo’n speler zal nimmer 
beledigende woorden tegen de scheidsrechter of tegen zijn medespeler 
zeggen, omdat hij zijn gevoelens in bedwang heeft en van huis uit daardoor 
al bepaalde remmingen heeft.” 
 
“Het komt nogal eens voor dat er spelers zijn, die bij een bepaalde 
overtreding welke de scheidsrechter niet gezien heeft, ofwel anders 
beoordeeld heeft, dat hij dan meent zijn mening op een niet toelaatbare  
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manier te uiten in de vorm van ‘verrekte lul, waarom fluit je daar niet voor?’ 
Ofwel als de scheidsrechter een waarschuwing voor ruw spel geeft, om dan 
te zeggen: ‘Och vent stik de moord.’ (…) Zulke uitlatingen zijn beledigend 
voor de scheidsrechter en het resultaat is dat deze speler naar de 
buitenkant van het speelveld wordt verwezen. Iedere speler moet zich 
weten te beheersen in zijn uitdrukkingen. Iedere speler wil er zich toch op 
beroemen, dat hij het spel eerlijk wil spelen en bij dit eerlijk spel hoort ook 
het zich in bedwang houden zowel in woord als daad.” 
 
“Wat gezegd is over de tegenpartij geldt ook voor de scheidsrechter. Zonder 
een scheidsrechter is het niet mogelijk een wedstrijd te spelen. Daarom 
moet men geen kommentaar leveren op de leiding. Men vergeet dat men, 
normaal gesproken, geen scheidsrechter kan verlangen met kwaliteiten als 
die van Corver of Derks (Charles Corver en Frans Derks waren in die tijd 
toparbiters in het betaald voetbal, red.). Gewoonlijk is het zo dat 
scheidsrechters die wedstrijden leiden, ook nog moeten leren van hun 
eigen fouten. Alle fouten die gemaakt worden, zowel door de spelers als 
door de scheidsrechter, dit zitten allemaal in het spel opgesloten. De 
Engelsen hebben daar een mooie zin voor - namelijk: “It is al in the game” – 
en dat wordt dikwijls vergeten.” 
 
“Men moet in ieder geval van de gedachte uitgaan dat de scheidsrechter 
onbevooroordeeld de wedstrijd leidt en dat hij niemand willens en wetens 
bevoordeelt. Kan met dat standpunt niet delen, dan kan men het beste 
nooit meer naar voetbal gaan kijken of zelf ook nimmer aan dat spel 
deelnemen, want dan ergert men zich altijd en vergalt het plezier van een 
ander, die daarover een positieve houding aanneemt.” 
 
Is er dan niks positiefs te melden in het clubblad van medio 1975? Jawel 
hoor: het A1-elftal van Best Vooruit is kampioen geworden in de A I-klasse. 
En dit, zo lezen we, ‘opent belangrijke perspektieven op de zo begeerde 
plaats in de hoofdklasse.’ Het zal geen toeval zijn dat de leden van de 
redactie die de receptie bezochten, ‘onverwacht’ (?) ook nog de 
jeugdcommissie en de scheidsrechtersvereniging vertegenwoordigden. 
 
Tekst: Hans Janssen 
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Echt vers gras 
 
Ze zullen er aan moeten geloven en dat is maar goed ook. FC Volendam en 
Telstar maken  volgende maand hun rentree in de Eredivisie. En dat 
betekent niet alleen investeren in de organisatie (inclusief beveiliging) en de 
selectie. Ook moet er geld uitgetrokken worden voor een geschikt … 
natuurgrashoofdveld. 
 
Afgelopen seizoen lagen er voor het eerst in lange tijd alleen maar 
grasvelden bij de clubs in de Eredivisie. Vanaf komend seizoen is het in de 
Eredivisie officieel verboden om kunstgras als ondergrond te hebben.  
 
De kosten van de overstap van kunstgras, waarop FC Volendam en Telstar 
in de Keuken Kampioen Divisie uitkwamen, naar echt (vers) gras bedragen 
naar schatting 1,5 miljoen euro. Niet bepaald een sinecure als je er het 
budget tegenover stelt, waarmee beide clubs vorig seizoen de al dan niet 
wijde broek wisten op te houden. Sterker nog, waarop ze (mede) de 
promotie naar de Eredivisie hebben bereikt. 
 
Voor Telstar betekende het een terugkeer na bijna vijftig jaar (alleen … FC 
Eindhoven wacht nog langer op een hernieuwd eredivisieschap, sinds 
1977). Telstars provinciegenoot uit het palingdorp is de afgelopen decennia 
al zo vaak gepromoveerd en gedegradeerd dat niet voor niets eind vorig 
seizoen ‘De Heen Weer’ van stal kon worden gehaald. (Vergelijk het met de 
platte kar die uit een loods moet worden getrokken, wanneer PSV 
landskampioen wordt.). Volendam bewerkstelligde de elfde promotie in 
zijn clubgeschiedenis en mocht in 2009 voor het laatst, in 
competitieverband, uitkomen tegen bijvoorbeeld PSV, maar ook Feyenoord 
en zijn buren AZ en Ajax. 
 
Dat zullen de oranjehemden, net als de Witte Leeuwen, nu op natuurgras 
gaan ervaren. En dat werd tijd. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan 
gedaan, want wat is nu juist gras? Goed gras is cruciaal om goed te kunnen 
voetballen of golfen, maar heeft meer voeten in de aarde dan je misschien 
zou verwachten, zo lezen we in een persbericht van de Radboud 
Universiteit. 
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Door het juiste gras te gebruiken voor sport- en golfvelden is de kwaliteit 
van velden beter, is minder onderhoud nodig én draagt het bij aan de afvoer 
van overtollig regenwater. Dat blijkt uit onderzoek van bodemkundige 
Maurice Evers, waarop hij in maart is gepromoveerd aan deze Nijmeegse 
universiteit. 
 
Evers ziet de laatste jaren steeds meer problemen met het in bedwang 
houden van koolstofophoping in de toplaag (de bovenste 1-2 centimeter) 
van een grasmat. De uitleg in het persbericht van de Erasmus Universiteit: 
“De koolstof komt in de bodem via levende en afgestorven graswortels, en 
vormt een dikke viltlaag. Het bodemleven kan koolstof vaak niet snel  
 

 
Foto: Jos Halmans. 
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genoeg verwerken en door het koolstofoverschot verslechtert de bodem. 
Dat zorgt voor slechter gras, wat bijvoorbeeld minder tegen betreding kan 
en sneller ziek wordt.’  
 
Met intensief onderhoud kun je de grasmat en de bodem wel helpen, maar 
in het kader van duurzaam beheer doe je dat liever niet. “Het kost veel tijd  
en geld en voor een bodem is het beter als die zelf dit soort dingen op kan 
oplossen.” 
 
De bodemkundige bekeek verschillende grassoorten. Hij onderzocht 
hoeveel koolstof ze opbouwden in verschillende lagen in de bodem. Hij stak 
honderden pluggen kleine stukjes gras met een diameter van ongeveer 3 
centimeter uit en spoelde de wortels uit in de kassen van de Radboud 
Universiteit. Die wortels werden vervolgens getest op onder meer koolstof-
stikstofverhouding.  
 
Evers: “We zagen flinke verschillen tussen diverse soorten gras. In 
tegenstelling tot veldbeemd hoopt Engels raaigras relatief weinig koolstof 
bovenin de bodem op en is heel geschikt voor sportvelden en golfbanen.” 
Er valt volgens de bodemkundige echt veel te kiezen: “Het juiste gras heeft 
weinig onderhoud nodig, zorgt voor een juiste balans in een bodem én helpt 
bij neerslagpieken.” 
 
Het lijkt erop dat Feyenoord het ideale gras heeft gevonden. De grasmat in 
De Kuip werd ook afgelopen seizoen verkozen tot beste van de Eredivisie. 
Het is de elfde opeenvolgende keer dat de Rotterdamse club als winnaar 
vandoor gaat in de door de VVCS opgezette competitie. 
Deze vakbond voor contractspelers vraagt na afloop van elk Eredivisieduel 
aan de aanvoerders van de uitspelende teams om de grasmat van de 
thuisploegen te beoordelen. Daarbij wordt een cijfer van 1 tot 5 uitgedeeld, 
waardoor aan het einde van het seizoen een ranglijst ontstaat.  
 
Het biljartlaken in De Kuip scoorde vorig seizoen het best met een 
gemiddelde beoordeling van 4,47. Daarna volgt PSV met een waardering 
van 4,29. Het grasveld van Fortuna Sittard was het allerslechtste (2.47). 
Opvallend is dat de grasmat van de Johan Cruijff Arena Ajax opnieuw 
slechter werd beoordeeld dan het jaar ervoor.  
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Gigolo 
 
Het arbitrale wezen kent een rots om op te klimmen en 
om er vanaf te vallen. De rots kent plateaus waar de 
arbiter zijn tentje kan opzetten en jarenlang mag 
bivakkeren. Ook daar is het oppassen voor windvlagen. 
Voor je het weet, ben je naar een plateau lager geblazen. 
De top is smal en daar is weinig plaats. De hijgers 
onderweg hebben een zware rugzak te dragen. Wees op 
je hoede voor uitglijders en pootjelichters. Ooit waarschuwde een 
commissielid voor collegajes: “Er is geen scheidsrechter te vertrouwen.” 
Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten? Ik hoorde onlangs zeggen, dat 
scheidsrechters wel wat vriendelijker voor elkaar mogen zijn. Gelukkig 
hebben we niet allemaal apenstreken. Zijn mensenstreken kwaadaardiger? 
Werkt een hiërarchisch systeem het likken naar boven en trappen naar 
onderen in de hand? Concurrentie en sportiviteit gaan lang niet altijd als 
kameraden hand in hand.  
 
Begin mei legde ik dit arbitraal, pardon scheidsrechterlijk, ei. Een nieuwe 
lente, een nieuw geluid, ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit… Ik heb mezelf 
in de kast gezet en kruip er nu weer uit. Om mezelf of u te plezieren, dat is 
de vraag. De paar schaarse lezers behagen. Niet eens dat, maar wel de 
drang om boeiend te zijn en niet in herhaling te vallen. De lezer prikkelen, 
zoals ik geprikkeld wil worden. Had ook het woord verleiden kunnen 
gebruiken.  
 
Het is Hemelvaartsdag. De klok van de Grote Kerk in Dordt beiert om me te 
verleiden naar Gods huis te komen. Associatie met het klokkenspel in High 
Hopes van Pink Floyd: “To a glimpse how green it was on the other side/We 
reached the dizzy heights of that dreamed of world/ The grass was greener/ 
Forever and ever.” Hemelvaart, Jezus Christus vaart ten hemel. Hij gaat op 
in de Vader, in gemeenschap met de Heilige Geest. Ik woon vlakbij de 
Nieuwe Haven, maar heb Hem nog niet zien varen naar de hemel. Hoe lang 
zou hij erover gedaan hebben, voordat Hij in de Vader is opgegaan? 
Eindbestemming onbekend. “Our weary eyes will stray to the horizon.”  
Lees verder op pagina 37. 
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Vervolg van pagina 35. 
De Heilige Geest is op mij neergedaald als een tong van vuur. Pas maar op, 
dat u zich niet brandt. Nee, wees gerust, ik zal u niet met satanisch 
genoegen verontrusten, ik hou een wachter voor mijn mond en anders grijpt 
de hoofdredacteur wel in bij het risico op gekwetste egodjes. Het 
geschreven woord is immers niet vrij. Aan u de vraag, of absolute 
schrijfvrijheid is geoorloofd? Gedachtig Fjodor Dostojevski: “Als God niet 
bestaat, is alles geoorloofd.” Gelooft u het? Ik zet u wel aan het denken om 
deze Russische romanschrijver en publicist uit de hoge hoed te toveren, 
hoewel Jethro Tull me van repliek dient in Thick As A Brick: “I may make you 
feel, but I can’t make you think.” 
 
Met dit vertoon en gedweep roep ik wel iets op, al is het ergernis. De 
Belgische auteur Louis Paul Boon had het over de mensen (lezers) te 
schoppen totdat zij een geweten krijgen. Dat is bij mij niet gelukt. En laat u 
zich schoppen?  
 
Me beperken om u te plezieren. En waar doe ik u een plezier mee? Ben ik 
uw gigolo? In de vorige eeuw plezierde ik voor een cadeaubon. 
Tegenwoordig pro Deo. Ik ben aan het tweevingeren. Het tienvingerig 
kunststukje heb ik nooit geleerd en zal ik nooit leren, want een vingertopje 
is door een gewelddaad geamputeerd. Nieuwsgierig? Hiermee wens ik u 
niet te plezieren. Doet me denken aan het grapje. “Sla me,” zei de 
masochist. “Nee,” zei de sadist. Doe ik me er zelf een plezier mee? Is dwang 
plezier? De drang om voor u te schrijven, zoals mijn blaas nu de drang heeft 
om zich te ledigen. Ik stel dit uit, want ik ben nu aan het tweevingeren. En 
het loopt zo lekker stroef. De ochtend is in de middag gegleden. Lekker en 
stroef, gaat dat samen? Het Plezierdier kwelt me. Plezier, we krijgen er geen 
genoeg van. Zelfs meisjes worden van plezier  genoemd. Waarom niet van 
ellende, want door een vrouw als Eva zijn we tot zonde vervallen. En dat 
geeft weinig plezier. Plezier als bloedend doekje voor het leven.  
 
Voor de aanvang van een wedstrijd stellen de spelers zich vanaf de 
middenstip loodrecht op. De scheids staat op de stip en is het 
scheidingspunt tussen de vijandelijke troepen. De scheids als middelpunt. 
Vandaar de naam van ons clubhuis: De Stip? Een aansprekende naam voor 
een clubhuis van en voor scheidsrechters. De bezoekers beginnen met het  
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schudden van de handen. Ik sluit me regelmatig aan achter de laatste 
speler om vervolgens met de hand de spelers te begroeten. Soms met een 
lach van een speler, want spelers verwachten, dat zij langs de scheids 
gaan. Dat ik ze succes wens, heb ik afgeschaft, want succes van de ene 
partij gaat gepaard met verlies van de andere.  
 
Je ziet ook voor de wedstrijd spelers door de knieën gaan en een 
schietgebedje naar de hemel sturen. Winnen ze, dan zijn ze God of Allah 
dankbaar. En wat denken ze dan, wanneer ze verloren hebben over hun 
Opperwezen? En is het niet egoïstisch om jezelf ten koste van een ander de 
Schepper van hemel en aarde te smeken om een overwinning? Veel plezier 
wens ik ze tegenwoordig toe. Begroetingen om de tegenstander vervolgens 
een geweten te schoppen. Het kan verkeren. Het geweten neemt het niet 
zo nauw. De scheids mag dan paal en perk stellen. Dat kan met de mond, 
gebaren en met de gele en rode kaarten. Ik voeg er maar niet aan toe veel 
plezier ermee. Je wilt hun plezier niet bederven, hoewel ze andersom er niet 
veel moeite voor doen om het plezier van de scheids te vergroten. 
 
Plezier, het is plat. Net alsof, het leven een pretpark van vermaak is. Voetbal 
als vermaak. Vergeet het maar, het is bloedserieus, tot zelfs bloed aan de 
paal. Het spelletje wordt gespeeld, alsof het leven ervan afhangt. En soms 
kunnen blikken de scheids van dienst na afloop doden, alsof hij plezierige 
blikken naar de vrouw van een speler heeft geworpen. “Malle Babbe kom, 
Malle Babbe kom hier. Lekker stuk malle meid, lekker dier van plezier.” En 
soms komt de kou je in de bestuurskamer tegemoet, de scheids  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jos Halmans. 
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onderworpen aan een kruisverhoor en geketend op het procrustesbed. De 
schandpaal is in menig dorp nog niet afgeschaft. Ik zie me al op het plein 
met vastgeklemde polsen aan de ketting, het hoofd klemgezet in het ronde 
gat, half hangend, aan een horizontale balk staan: werpen maar met volle 
bidons. Een harde of een zachte landing op het hoofd van de scheids? 
Arbitraal gebed: laat de jonge scheids zachtjes landen op het groene gras.  
De scheids als Malle Babbe op het groene dolhuis. En we nemen er nog een, 
en we nemen d’r nog twee. We zakken lekker door. Malle Babbe, Malle 
Babbe… je lekkere…virulente anale referee. Romantiek is antiek. 
 
Pijn is fijn leerde onze dansdochter. Wat is het toch fijn om scheids te zijn. 
Het leven draait immers om de duit en de fluit. Jethro Tull zweept met 
gedreven fluitspel de arbiter op: “Get ready for The Whistler.” Zijn we er 
klaar voor?                                                
 
Tekst: Jur Wijsman 
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Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost: 
 
 
Kamer van Koophandel  Nummer KVK: 40236533  Eindhoven 
Clubhuis De Stip         Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5 
     5644 HV Eindhoven 
Mailadres                              info@svbrabantzuidoost.nl 
Redactie-adres                       redactie@svbrabantzuidoost.nl 
Website                                      www.svbrabantzuidoost.nl 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter                               Jeroen Quinten                                                              
                                                        voorzitter@svbrabantzuidoost.nl              
Secretaris                        Daniël Jansen       
                                                       secretaris@svbrabantzuidoost.nl 
Penningmeester                    Luuk Hendrix  
                                                     penningmeester@svbrabantzuidoost.nl 
Overige bestuursleden        Lennart Geertsen, Milan Meulen, Kylian            
                                                                  Walthuis en André Werrelmann  

 
Commissies 
Accommodatie De Stip       Henk van Bekkum, Pieter Elbersen en 

Jeroen Quinten 
Activiteiten           Lennart Geertsen, André  Werrelmann           
Begeleiding           Lennart Geertsen 
Commercie           Luuk Hendrix en André Werrelmann 
Pr en media                    Henk van Bekkum, Anton Bogers, Hans 

Janssen en Kylian Walthuis 
Spelregels    Daniël Jansen, Nick Ooms en Joris 

Heusschen 
Sport en training   Lennart Geertsen, Luuk Hendrix, Hans 

Moonen, Jeroen Quinten en Eric  Warners 
Tuchtzaken en molest  Daniël Jansen en Jeroen Quinten 
Werving en behoud                Nick Ooms, Kylian Walthuis, Jeroen 

Quinten 
 

mailto:info@svbrabantzuidoost.nl
mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
http://www.svbrabantzuidoost.nl/
mailto:voorzitter@svbrabantzuidoost.nl
mailto:secretaris@svbrabantzuidoost.nl
mailto:penningmeester@svbrabantzuidoost.nl
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