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ACCOMMODATIE COVS 
“DE STIP”

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven

Bijzonder geschikt voor:
* Sportieve ontmoetingen

* Cursussen
* Vergaderingen 

* Recepties
* Lezingen

* Binnen- en buitenrecreatie

 Accommodatie
“DE STIP”

Genneper Parken Eindhoven

Voor afspraken:
destip@svbrabantzuidoost.nl 

Onze contactpersoon Henk van Bekkum is onlangs met pensioen 
gegaan waarop ANB heeft besloten om de advertentie te beëindigen.
Dank voor ca. 25 jaar samenwerking.
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        50e JAARGANG, NUMMER 8 – DECEMBER  2025 

Fijne dagen en een mooi 2026 gewenst 

“We are Russian next target. The time for action is now.” NAVO-baas Mark 
Rutte sloeg weer eens op de trom. Het was in dezelfde periode dat alarm 
werd geslagen over het geestelijk welzijn van met name de Nederlandse 
jeugd. En het was ook eerder deze maand dat Peter Wennink (ex-ASML) van 
zich deed spreken. Ons land dreigt economisch de slag te gaan verliezen. 
En alsof er niet voldoende leed over ons was uitgestort, kwamen er ook 
alarmerende geluiden over de waterkwaliteit naar buiten. Je zou bijna bang 
en wanhopig worden. Maar laat je niet uit het veld slaan. We moeten niet 
naïef willen zijn, maar juist nu moeten we genieten van samen zijn. Op en 
langs de velden. Haal ‘desnoods’ inspiratie uit Bente: 
https://www.youtube.com/watch?v=CzIDCEH6tZY 

Als je wil, kun je veel plezier halen uit het leven en bijvoorbeeld dus ook uit 
onze gezamenlijke hobby. Maak er fijne (feest)dagen van en laten we ook 
op een prettig 2026 hopen. En wie weet win je wel  
een  (voetbal)scheurkalender, zodat je geen dag voetbal hoeft te missen…  

De hoofdredactie 

https://www.youtube.com/watch?v=CzIDCEH6tZY
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Van de voorzitter 
 
 
Het jaar 2025 zit er alweer bijna op. De tijd vliegt. Op het moment van 
schrijven is de winterstop net ingegaan en hebben we nog een paar 
weekenden zonder competitievoetbal, ook in 2026, voor de boeg. Toch is 
de agenda van de vereniging in deze periode goed gevuld. 
 
We zijn dan ook volop bezig met de invulling van komend jaar. Gelukkig 
loopt er al veel goed dus, daar zijn we blij mee. Binnenkort zal de 
activiteitenkalender verder gevuld worden. De activiteiten voor deze maand 
en de komende periode wil ik er even uitlichten.  
 
Op 19 december hadden we de kerstbingo. Die is bij het ter perse gaan van 
dit nummer al geweest. Net als vorig jaar zal het 
districtszaalvoetbaltoernooi niet in januari, maar deze maand zijn. Op 
zaterdag 27 december om precies te zijn. Iedereen is van harte welkom in 
de sportzaal in Reusel. 
 
In januari hebben we, zoals elk jaar, de nieuwjaarsreceptie. Deze zal 
uiteraard in De Stip plaatsvinden en wel op dinsdag 6 januari, vanaf 21.00 
uur, na de training. 
 
Van 9 tot 11 januari zal het Technisch Weekend bij Fletcher Hotel-
Restaurant Jagershorst in Leende plaatsvinden. Ook voor deze komende 
editie heeft de organisatie een fraai programma in elkaar gezet. Het 
‘trainingskamp’ belooft weer een mooie mix te worden van fysieke training, 
workshops en ontspanning. 
 
 
En noteer maar vast in de agenda dat we op 9 februari de Algemene Leden 
Vergadering houden.  
 
 
Uiteraard is dit alles ook terug te vinden in agenda op onze website 
www.svbrabantzuidoost.nl  

http://www.svbrabantzuidoost.nl/
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Waar we nog steeds veel positieve reacties op blijven krijgen, is de 
publicatie van de aanstellingen op Facebook en Instagram. De komende 
weken is het winterstop dus zul je deze niet terug zien op de socials, maar 
vanaf 17 januari staan ze er weer op! 
 
Ik wil iedereen fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toewensen en 
hopelijk zien we elkaar de komende periode bij een van onze 
bijeenkomsten.          

                  
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten 
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De wedstrijd waar ik was (100-2) 
 
De laatste keer, daar ging het in de vorige column over. Val je als je bent 
gestopt in het zogenoemde ‘zwarte gat’? Vooraf dacht ik dat dit wel mee zou 
vallen. Gewoon, voor de laatste keer mijn tas inpakken om ergens te 
vlaggen, of bij Pusphaira training te geven, of op zondagochtend om half 
zeven m’n bed uit om de velden op sportpark De Hondsheuvels te keuren. 
Heel raar (misschien, misschien ook niet), maar waar ik op zo’n ‘laatste 
dag’ het moment zelf tamelijk emotieloos beleefde, kwam later op weg naar 
huis of thuis op de bank, alsnog wel wat emotie los. 
 
Zo gaan onwillekeurig mijn gedachten terug naar de jaren waarin ik als 
assistent-scheidsrechter in de vierde divisie vlagde, toen genaamd de 
Hoofdklasse. Dat was toen nog het hoogste amateurniveau in Nederland. 
Ik had er al een paar jaar opzitten als vlaggenist, echter op mijn 48e wilde ik 
gewoon verder, al behoorde ik tot de oudere garde. 
 
En toen kwam – ik zal het nooit vergeten – die dinsdagavond ergens in mei. 
De telefoon ging en het hoofd arbitrage van de KNVB Zeist meldde zich. Hij 
deelde mede dat ik volgend seizoen landelijk ging vlaggen. Mijn 
verbouwereerde reactie was “Maar ik vlag al in de Hoofdklasse”. ‘Ja’, zo 
was het antwoord aan de andere kant van de lijn, ‘maar jij gaat volgend jaar 
in de Topklasse vlaggen, je bent gepromoveerd.’  
 
Stilte aan mijn kant, en het was maar goed dat ik zat anders zou ik zo maar 
van verbazing om hebben kunnen vallen. Ik stamelde iets van “geweldig”, 
of “bedankt”. Of beide, dat ben ik echt kwijt. Want ik ging vlaggen op het 
hoogste amateurniveau van de Nederland. De Topklasse, de huidige 
Tweede Divisie. 
 
Het werd het begin van een memorabele periode. Waarin ik in heel veel 
sportparken ben geweest. Ook van clubs die nog altijd op het hoogste, of 
anders toch het bijna hoogste niveau acteren. Echter ook bij verenigingen 
die om allerlei redenen zijn opgeheven. In hoeveel stadions ben ik geweest? 
Hoeveel trainers, dikwijls oud-betaald voetbalspelers, heb ik in mijn nek 
voelen hijgen? Bij hoeveel scheidsrechters, van wie er nog diversen in de 
Eredivisie en hoger fluiten, heb ik gevlagd? Het is met veel plezier en ook  
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dankbaarheid dat ik hieraan terugdenk, dat ik daarvan deel heb mogen 
uitmaken. 
 
Natuurlijk, ik had de steun van mijn manager. Die was een zeer 
voetbalminnende voetbalvader en trainer van een jeugdteam waarin zijn 
zoons, een tweeling, speelden. Van hem mocht alles, ook als ik op 
maandagmiddag nog een telefoontje uit Zeist kreeg of ik nog maar even 
naar bijvoorbeeld Nijmegen wilde gaan om daar in de Beloften eredivisie bij 
NEC - Heerenveen te gaan vlaggen. Als het werk maar werd gedaan, om de 
volgende ochtend even bij te praten wat ik nu weer had beleefd. 
 
Maar vooral, ik had niet alleen de ambitie en de motivatie om het hoogst 
mogelijke te bereiken, maar zeker ook de passie. Als ik dat laatste niet had 
gehad, dan was ik veel eerder gestopt met vlaggen dan uiteindelijk het geval 
is geweest. Als al wat oudere assistent-scheidsrechter moest ik er extra 
veel voor doen. Zoals bijvoorbeeld twee keer in de week looptraining (met 
soms aparte sprinttraining met enkele atleten), twee keer in de week 
fitness, het opnemen van vakantiedagen en verleturen, afspraken maken 
met mijn manager en mijn collega’s. En ja, de bereidheid hebben om elk 
weekeinde veel tijd te investeren om ergens in het land langs de lijn de vlag 
te hanteren. En als ik een dubbelprogramma had (zondagmiddag en 
maandagavond) dan was ik soms toch bij elkaar zo’n 15, 20 uur onderweg 
met zo’n 400, 500 tot soms wel 700  kilometer op de teller. 
 
Hoe dan ook, ik hoop dat jullie er net als ik voor zorgen dat je ooit – als je 
gestopt bent met fluiten of vlaggen – met veel plezier kunnen terugkijken op 
je arbitrale carrière. Koester je eigen herinneringen! 
 
Tekst: Jos Halmans 
 
********************************************************************* 

De Mol meldt zich weer in 2026 
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Groot animo voor het Technisch Weekend 
 
In het weekend van 9, 10 en 11 januari staat wederom het Technisch 
Weekend (TW) op het programma. Sinds vorig jaar zijn we te gast bij het 
mooie Fletcher Hotel in Leende, langs de snelweg A2. Dit hotel beschikt 
over uitstekende faciliteiten. 
 
Tijdens het weekend zullen verschillende workshops en lessen worden 
verzorgd door de organisatie. Ook mogen wij alvast delen dat we twee 
gastsprekers van zeer hoog niveau hebben kunnen regelen, dus dat belooft 
wat! 
 
Daarnaast gaan we in het weekend drie keer trainen, zodat iedereen fit aan 
de tweede seizoenshelft kan beginnen.  
 
De inschrijvingen zijn reeds gesloten en we zijn blij dat er … negentien 
deelnemers zijn! Mocht je benieuwd zijn naar hoe het was, lees dan vooral 
het verslag in het eerste nummer van 'De Scheidsrechter' van 2026. En weer 
of geen weer: getraind wordt er altijd! 
 
 

 
 

 
Tekst: Lennart Geertsen 
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Zoals de ouden floten - George Oetelmans  
 
 
De man met de rechterarm in de lucht. 
 
In de jaren zeventig, toen het Nederlandse voetbal nog vol zat met 
rookdampen, modderige velden en spelers met wilde kapsels, stond één 
man telkens in het midden van het veld: George Oetelmans. 
 
De rechterarm van de geboren Amsterdammer ging kaarsrecht omhoog bij 
elke overtreding, zijn blik streng maar beheerst. Een man die niet 
schreeuwde om gezag, maar het vanzelf kreeg. Oetelmans groeide in de 
jaren zeventig uit tot een bekende verschijning in het betaald voetbal, 
vooral in de Eredivisie, waar hij tussen 1974 en 1984 vele wedstrijden floot. 
Zijn stijl was herkenbaar: zakelijk, gedecideerd, en altijd keurig in het zwart, 
met een houding die zei: “Ik ben hier om de orde te bewaren.” 
 
Spelers mochten mopperen, maar ze wisten — tegen Oetelmans had dat 
geen zin. 
 
Een donkere dag in 1975 
 
Toch is zijn naam bij velen vooral verbonden aan één van de meest beruchte 
momenten in het Nederlandse voetbal. Het was november 1975, iets meer 
dan vijftig jaar geleden dus, tijdens een duel tussen SC Amersfoort en 
Willem II. Een felle, frustrerende wedstrijd, waarin de emoties hoog 
opliepen. Nadat Oetelmans voor een overtreding had gefloten, verloor 
speler Henk van Ramselaar zijn zelfbeheersing. Oetelmans toonde hem de 
gele kaart. Van Ramselaar was nog niet bij zinnen en diende de scheids  vn 
repiek. Volgens Oetelmans reageerde de voetballer daarna met zoiets als 
‘heb je wel een doodstomp gehad?’ en kreeg daarop de rode kaart.  
 
Hierbij bleef het niet: in een moment van woede gaf Van Ramselaar een trap 
in de buik van Oetelmans. Het stadion verstijfde. “Je mag ook opschrijven 
dat ik hem in zijn kloten schopte, maar dat is misschien niet zo netjes”, zei 
de ex-prof onlangs in een artikel in het Algemeen Dagblad. 
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In de kleedkamer werd besloten de wedstrijd niet voort te zetten. De met 
Willem II meegekomen arts Bert Schuerman constateerde enkele 
oppervlakkige verwondingen bij de arbiter. Ramselaar heeft hem later zijn 
verontschuldigingen aangeboden en was blij dat er geen aangifte is gedaan: 
“Ik kan slecht tegen onrecht, maar George was een correcte vent, ik had 
zeker geen hekel aan hem.” 
 
Het incident haalde de (inter)nationale pers. Van Ramselaar kreeg een 
schorsing van tweeënhalf jaar wat nog steeds de zwaarste straf in de 
geschiedenis van het Nederlandse profvoetbal is. En Oetelmans? Die bleef 
staan, letterlijk en figuurlijk. Hij werd sindsdien gezien als een man die niet 
alleen rechtvaardig was, maar ook onverzettelijk. 
 
Tien jaar op het hoogste niveau 
 
Gedurende de tien jaar die volgden leidde Oetelmans talloze wedstrijden in 
de Eredivisie. Ook van Feyenoord, Ajax en PSV — hij stond in de Kuip, het 
Olympisch Stadion en het oude Zuiderpark (in Den Haag). Hij kende de 
grootheden van die tijd: Ruud Krol, Willy van der Kuijlen, Wim van Hanegem, 
Johan Cruijff. En zij kenden hem. Niet als vriend, maar als iemand die zijn 
vak verstond. 
 
Een blessure aan zijn knie maakte uiteindelijk een einde aan zijn actieve 
carrière. Voor iemand die zijn autoriteit op het veld uitstraalde via beweging 
en houding, was dat een hard verlies. Maar Oetelmans bleef het voetbal 
trouw. 
 
 
De man achter de fluit 
 
Na zijn scheidsrechtersloopbaan werd Oetelmans voorzitter van de 
Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV). Daar zette hij 
zich in voor betere bescherming, begeleiding en erkenning van 
scheidsrechters. Als geen ander wist hij hoeveel druk er op die positie 
rustte. 
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Tot aan zijn overlijden in 2017 in  Hoorn, op 72-jarige leeftijd, bleef 
Oetelmans in arbitragekringen een gerespecteerde naam. Niet alleen om 
zijn verleden, maar om wat hij vertegenwoordigde: rust, rechtvaardigheid 
en waardigheid, midden in de storm van het voetbal. 
 
“Scheidsrechters maken fouten, maar ze maken vooral mogelijk dat het 
spel gespeeld wordt,” zei Oetelmans ooit in een interview. En precies dat 
deed hij. Tien jaar lang, met zijn rechterarm in de lucht, als stille 
beschermer van het spel. 
 
 
Lees ook: https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/37519/oud-
scheidsrechter-george-oetelmans-overleden 
 
Tekst: Henk van Bekkum 
 
 
 

 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/37519/oud-scheidsrechter-george-oetelmans-overleden
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/37519/oud-scheidsrechter-george-oetelmans-overleden
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Hij nie…! 
 
 
We klagen wat af. Thuis, op het werk, op school, in de supermarkt. En ja, 
dus ook op de voetbalvelden wordt heel wat geklaagd. De omvang van het 
klagen lijkt op de een of andere manier in het voetbal te zijn geëscaleerd. 
Voetbal is de sport geworden van roepen, schreeuwen, schelden, dreigen 
en bedreigen. En natuurlijk ook van het gooien van bierglazen (gelukkig van 
plastic), het mishandelen van toeschouwers van de tegenpartij, het slaan 
en bespugen van spelers en het beledigen van scheidsrechters en zijn 
assistenten, en dan het liefst hun moeders. 
 
In elk wedstrijd, van de Eredivisie tot en met de laagste kelderklasse, van 
professionals tot amateurs, hoor je volwassenen schreeuwen. En zie je en 
vooral ook hoor je dat zij kwaad zijn omdat de scheidsrechter, die oude 
blinde, alweer niet heeft gezien dat de bal een scheenbeen van een 
tegenspeler schampte. En dat wij, gvd, een hoekschop hadden moeten 
krijgen en dat het dus geen doelschop voor de tegenpartij had mogen zijn. 
 
“Ziede gij da nie, verrekte (*). En vul bij (*) uw favoriete verwensing in die u 
als scheidsrechter naar uw hoofd krijgt geslingerd. 
 
Een Duitse studie door een vooraanstaande Universiteit deed bij onze 
oosterburen het nodige stof opwaaien. Overigens, voor mensen die denken 
dat we in Nederland dit soort studies niet doen en dat we het hier liever bij 
voorzichtige aannames houden zodat we niemand tegen het zere been 
schoppen: die vlieger gaat niet op. Vooral het Mulier Instituut doet geregeld 
studie naar verruwing in de sport en naar de rol van de scheidsrechter. 
 
In april kwam uit zo’n onderzoek naar voren dat in meer dan de helft van de 
wedstrijden in het amateurvoetbal en -hockey ongewenst gedrag van 
spelers tegen de scheidsrechter voorkomt, zoals protesteren of schelden. 
Dit bleek uit de Monitor sportief wedstrijdgedrag 2024 van het Mulier 
Instituut. Een wellicht treffend citaat hieruit: “Zeer fanatieke wedstrijd. Dat 
leidde tot veel discussies en gezeur op de scheidsrechter. Ook omdat de 
scheidsrechter dit niet genoeg afstrafte.” 
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En jaren geleden werd het onderzoeksinstituut door het overkoepelend 
orgaan van alle COVS-verenigingen in de arm genomen voor een landelijk 
onderzoek. De onderzoeksvraag was: ‘hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen 
haar vak aan?’ Die samenwerking smaakte kennelijk naar mee. Onlangs 
werd namelijk bekend dat COVS Nederland ook zal meewerken aan een 
vervolgonderzoek van ‘Mulier’ naar respect/discriminatie en dergelijke op 
en rond sportvelden.  
 
Terug naar dat onderzoek in Duitsland: daar gaf ruim de helft van de 
ondervraagde scheidsrechters aan dat beledigingen waarvoor een gele of 
zelfs een rode kaart had moeten worden getoond, dit niet werd gedaan. En 
nog erger, dat  getoonde prenten niet altijd op het digitale 
wedstrijdformulier werden vermeld, zoals natuurlijk wel de bedoeling is. 
Men is er moedeloos van geworden en men haalt dan maar de schouders 
op. Scheidsrechters zijn eraan gewend geraakt, aan het feit dat het laagje 
vernis van de beschaving steeds verder afbladdert zodra voetballers het 
veld betreden en er kennelijk andere normen en waarden gelden. 
 
Met alle grote gevolgen van dien. Elk weekeinde worden op de 
amateurvoetbalvelden scheidsrechters belaagd, bedreigd, uitgescholden, 
bespuwd (letterlijk en figuurlijk) en mishandeld. In het kielzog van de 
uitstroom van scheidsrechters (per 1 augustus waren er nog geen 4.000 
KNVB-arbiters actief) is er ook een uitstroom van voetballers. De laatste 
drie seizoenen zijn er in totaal bijna 40.000 actieve spelers gestopt. 
 
Ja, ik weet het. Bij de meeste wedstrijden gaat het goed. Zoals het hoort. 
Duizenden wedstrijden verlopen in goede harmonie. Dan is er respect voor 
elkaar, als ook voor de club- of de KNVB-scheidsrechter. En ja, ik weet het, 
voetbal is emotie en is een contactsport. Maar zijn rugby en zaalhandbal 
dat ook niet? 
 
H. Nie  
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 

een voetbalwedstrijd 
niet die prachtig opgezette 

 
aanval uitlopend op een 

flitsend rechtverend moment, 
 

doch het jongetje op een 
stukje weide achter de 

 
toeschouwers zijn eigen 

wedstrijd spelend, de hond 
 

tussen de naamloze ruggen 
snuffelend langs de brakke 

grond, de gescheurde 
vertrappelde kaartjes in het 

uitgekamde gras 
 

en daarboven 
de keiharde winterlucht: slechts 
hier en daar wat gewiek, slechts 

 
nu en dan een zacht geronk 

in het gejuich 
verdwijnend. 

 
 
 

 
Een bijdrage van de nu 89-jarige Vlaamse dichter Roland Jooris, uit Gedichten 
1958-1978 (uitgeverij Lotus, Antwerpen, 1978). In 2017 werden voor de 
Poëzieweek in Beligë enkele voetbalwedstrijden in scholen en clubs werden 
gespeeld met een bal met daarop een gedicht van …Roland Jooris. 
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Vers gras 
 
Het lijkt wel carnaval. De kantine van de volksclub is bomvol. 
Schaterlachende mannen, vrienden die elkaar op de schouders slaan en de 
biertap, die geen moment stilstaat. Ook de fles rum wordt aan de bar 
geregeld opgepakt voor een mixdrankje. Het moet nog twee uur worden die 
middag, maar de sfeer zit er goed in. 
 
Wat wil je. Alles en iedereen is al ver voor de aftrap vol van wat komen gaat, 
van die tweejaarlijkse derby. Van een wedstrijd tussen spelers die elkaar 
van haver tot gort kennen, maar die ook tot het uiterste willen gaan om in 
een onderling duel de volle winst te pakken. Een uurtje of twee geen 
vrienden of collega’s. Met alle gevolgen van dien. Dan kan de spanning, de 
onderlinge rivaliteit vervelende vormen aannemen.  
 
De KNVB had dit ook in de smiezen en stuurde me ‘als ordemaatregel’ naar 
het sportpark waar de twee kemphanen elkaar zouden treffen. Daar 
aangekomen was het een herrie van jewelste. Een dj draaide er muziek die 
tot ver buiten de kantine te horen was. Het was er zo gezellig dat een deel 
van het publiek pas een plaatsje langs de zijlijn opzocht toen de aftrap al 
was verricht. Een aantal toeschouwers dacht het feestje buiten voort te 
kunnen zetten door met een glas bier en een (glazen) schenkkan de tribune 
op te zoeken. Dat leek me niet echt de bedoeling, al was er van openbaar 
dronkenschap geen sprake. 
 
Ook animositeit was ver te zoeken, tussen noch buiten de lijnen. Natuurlijk 
werd er fanatiek om de bal gestreden en werd er af en toe gemopperd, door 
fans, spelers en beide coaches. Maar geen moment dreigde het te 
ontsporen, wat te danken was aan het gedrag van de voetballers én de 
kordaat leidende scheidsrechter. Zelfs een (terecht) uitgedeelde rode kaart 
leidde amper tot ophef. En zo hoefde ik amper iets te rapporteren. 
 
Een week later moest ik me als ‘KNVB-spion’ weer op hetzelfde adres 
melden. Wat een wereld van verschil. Wat was het er stil. De enige 
overeenkomst was het meisje dat in de (nu akelig lege) kantine in 
spijkerbroek en Adidas-trainingsjas (tegen betaling) de consumpties  
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verstrekte. Het competitietreffen, waarvoor ik was aangewezen, vond op 
een veel lager niveau plaats. Hoogstaand voetbal was ver te zoeken en dat 
terwijl ik gezien de lage temperatuur aan wat hartverwarmends toe was. 
Een enkele keer leek het uit de hand te lopen, maar het was ook hier de 
discipline aan beide zijden die erger voorkwam. En niet echt het optreden 
van de arbiter. Die vroeg er bijna om dat spelers het met elkaar aan de stok 
zouden krijgen. De man, die op een best grote afstand het spel volgde, liet 
de nodige overtredingen door de vingers zien. 
 
Wat me verder opviel: geen moment kwam het bij hem op om naar de dug 
out van de thuisclub te stappen. Gedurende de gehele wedstrijd had zich 
er een man of elf en een vrouw verzameld. En er werd zelfs gerookt. Maar 
wie de coach was, wie de reserves waren? Mij was het niet duidelijk. En die 
andere lui die zich daar ophielden? Het zullen vrienden en bekenden zijn 
geweest, maar ze hadden er uiteraard niks te zoeken. Gelukkig was er op 
hun gedrag weinig aan te merken, al moest de assistent-scheidsrechter van 
de gasten het een enkele keer ontgelden. Hij zou ten onrechte voor 
buitenspel hebben gevlagd. 
 
Ik beschreef hierboven een ref, die niet bepaald ‘kort op de bal’ floot. Nou, 
zijn manier van leiding geven viel nog best mee. In mijn debuut als 
waarnemer zag ik de scheidsrechter van dienst slechts zelden de 
middencirkel verlaten. Als een soort van badmeester volgde hij alles, het 
enige wat ontbrak was een umpirestoel. Ook hem werden problemen 
bespaard, omdat geregeld ‘mond(je) dicht’ tegen elkaar werd geroepen. En 
dat werkte. 
 
Dit was ook het geval bij een ontmoeting tussen twee onder 17-ploegen (ja, 
ook daar kan het wel eens uit de hand lopen). Beide verenigingen staan bij 
de KNVB op de radar en waren recent betrokken bij behoorlijke incidenten. 
Ze hadden er kennelijk van geleerd, want zelfs een overtreding waarvoor op 
zijn minst een tijdstraf gegeven had moeten worden leidde niet tot een 
opstootje. Of wisten ze van mijn komst, zal de lezer zich afvragen? Nee, dat 
wordt van tevoren niet gecommuniceerd door de KNVB en ook waarom 
mensen als ik aangesteld worden, zal de bond evenmin bekend maken, zo 
werd me van verschillende kanten bezworen. 
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Typerend voor de sfeer van die (aantrekkelijke) juniorenwedstrijd was de 
manier waarop de twee coaches elkaar na afloop de hand schudden. “Een 
mooie pot”, hoorde ik de verliezend coach zeggen. Zo kan het dus ook. En 
ik? Ik zag in de stromende regen dat het goed was en hoefde opnieuw niks 
te noteren. 
 
Een week later van hetzelfde laken een pak. Ik werd geacht aanwezig te zijn 
bij een kelderkraker tussen twee ploegen met een krasje. Ook zij hielden 
zich gedeisd en de arbiter had slechts één gele kaart nodig. Na afloop geen 
kwaad woord van wie dan ook. En ik? Ik kon onverrichter zake naar huis. 
Alweer. Fijn uiteraard, maar eh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, soms zou 
ik willen dat er toch wat gebeurt… 
 
Tekst: Hans Janssen 
 
********************************************************************* 
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Vijftig jaar gezamenlijk clubblad (deel 13) 
 
 

“Met veel plezier en ook met een trieste 
achterklank, legt de redactie u dit 
kerstnummer op tafel.” Zo begint het 
tiende en laatste ‘orgaan van en voor 
scheidsrechters’ voor de COVS-groepen 
Eindhoven en Valkenswaard. En zo 
begint ook het dertiende en laatste deel 
van onze gouden rubriek. 
 
De kerstuitgave van 1975 staat onder meer 
in het teken van het eind aan de 
(redactionele) samenwerking met 
Valkenswaard.  
 

Toenmalig voorzitter Toon Biemans staat in een bijdrage onder de titel ‘Alle 
begin is moeilijk’ stil bij de samenwerking en het afsluiten ervan: “We 
hebben het afgelopen jaar iedere maand trouw ‘ons orgaan’ in de bus 
gekregen. Het initiatief van een paar mensen welke namen ik hier speciaal 
wil vermelden, te weten Christ van de Donk en Leo Nieweg, zonder de 
ongenoemden tekort te willen doen, was geweldig. Zij zijn begonnen met 
een klubblad voor beide verenigingen, tevens een blad voor vele klubs.” 
 
“Dit initiatief heeft echter ook doorgewerkt. Het heeft de besturen van de 
twee groepen niet alleen de besturen duidelijk de mogelijkheden 
aangewezen die er zijn. Het is dan ook geen wonder dat in de groep 
Valkenswaard stemmen opgingen om uit de groep deze ontwikkelingen 
meer te stimuleren. Na rijp beraad en vele avonden discussiëren, 
onderzoeken van de mogelijkheden en de drang om zelf iets te bezitten, als 
er geen andere weg dan om voor de groep Valkenswaard een eigen blad op 
te zetten.” 
 
“Ook de groei van de vereniging heeft een belangrijke rol hierin gespeeld. 
Het is zover gekomen dat we kunnen zeggen dat omstreeks 15 januari 1976  
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de eerste editie van het Valkenswaardse blad zal verschijnen. Graag wil ik 
namens de gehele Valkenswaardse Scheidsrechtersvereniging de redactie 
van ‘het orgaan van en voor scheidsrechters’ bedanken voor het vele werk 
dat zij belangeloos heeft verricht, speciaal voor onze groep en de 
bereidwillige medewerking die zij ons heeft toegezegd als wij die nodig 
hebben. Hoewel afscheid nemen nooit plezierig is, doet het mij wel enorm 
veel plezier afscheid te kunnen nemen in een goede verstandhouding. Een 
woord van dank zeg ik ook graag aan het bestuur van de groep Eindhoven 
voor de prettige samenwerking die wij hebben mogen ondervinden en het 
begrip dat zij heeft getoond voor onze standpunten.” 
 
Er is in de dubbeldikke kersteditie meer te melden van het Valkenswaardse 
front. Zo wordt teruggekeken op een geslaagde Sinterklaasviering, die voor 
het eerst voor de kinderen van de leden werd gehouden. Plaats van 
handeling: de Apollo Bar. “Afgezien van een paar fouten mogen we toch wel 
stellen dat dit een jaarlijks terugkerende happening moet worden”, zo is de 
conclusie. Wat dan misging? Puzzelstukje kwijt? Ozosnel ziek? Sinterklaas 
afwezig? Nee, hij was en kwam er wel, maar door omstandigheden wat aan 
de late kant. Toen ie eenmaal plaats had genomen, ging een deel van zijn 
relaas door het geroezemoes verloren. Ook werd het bekijken van een film 
verstoord, omdat juist op dat moment de (toen nog Zwarte) Pieten hun 
traktaties aan het uitdelen waren. 
 
Niet alleen Toon Biemans ook A. van Lieshout wenst alle leden (met hun 
gezin) prettige kerstdagen toe en in het bijzonder een heel gelukkig 1976. En 
daar zijn ze aan toe, zo zou je kunnen denken, want dit schrijft Van Lieshout 
ook: “In dit jachtige leven is toch een lichtpunt ontstaan, je zou het kunnen 
vergelijken met de ster van Betlehem, een lichtbundel in het donkerste van 
de nacht, die lichtbundel is te simboliseren met je eigen vereniging. Een 
vereniging waar je ontspanning vindt.” 
 
 
Hij ziet ook een rol weggelegd voor de scheidsrechter: “(…)we mogen trots 
zijn op onszelf als we scheidsrechteren zien als steunpilaar die het geweld 
dat elders in de maatschappij heerst, tegen te houden, zodat we nog een 
klein beetje mensenliefheid kunnen overhouden op deze toch al zwarte 
wereld.” 
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Ook de kerstboodschap van de redactie bevat zware woorden: “Kerstmis is 
nog steeds een ondefinieerbare sfeer, van gezelligheid en vrede. (…) maar 
wat bedoelen we precies met vrede? Het wordt te pas en te onpas gebruikt. 
Misschien zijn we op bescheiden schaal weer in staat het woord enige 
inhoud te geven, een betekenis waar het recht op heeft en die iedereen haar 
kan geven door slechts te beseffen dat hij boven alles nog mens is en met 
mensen omgaat.” 
 
 

                                   
 
 
Behalve al deze stichtelijke taal informatie over een zeer sterk groeiende 
sport (zaalvoetbal) met de volgende bijzondere opmerking: ‘(…) in het 
zuiden des lands bleken er bepaalde andere gedachten te leven omtrent 
bepaalde spelregels dan die boven de … Moerdijk pleegden te worden 
gehanteerd.’ Verder de bijna traditionele discussie over het fenomeen 
jeugdvoetbalscheidsrechter, een spelregelprijsvraag, een uitleg hoe je 
kosten kunt declareren, verslagen van activiteiten en een verhaal met als 
moraal scheidsrechteren is een ongeneeslijke ziekte. En een oproep die  
vijftig jaar later nog steeds opgeld doet: laat eens wat van u horen! 
 
Tekst: Hans Janssen            
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Vers gras tussen de regels: tweede kalender 
 
In deze tijd van het jaar word je doodgegooid met scheurkalenders. Tal van 
uitgeverijen weten over elk thema of onderwerp wel zo’n exemplaar op de 
markt te brengen. En natuurlijk een die gewijd is aan de voetballerij. De 
Vlaamse uitgeverij Lannoo heeft hiervoor Bart Lamers en Dirk Heylen in de 
arm genomen.  
 
In vergelijking met ‘de officiële voetbalscheurkalender’, die we in nummer 
7 van De Scheidsrechter aan een oordeel onderwierpen, ontbeert de 
Belgische variant foto’s, kleur en een speelse lay-out. Ze is ook iets kleiner. 
Inhoudelijk valt er niets aan te merken op deze dagelijkse voetbalquiz, of, 
zoals het op de achterflap wordt omschreven, deze ‘365 voetbalstories 
voor een jaar lang voetbalplezier’. Ook voor Nederlandse 
voetballiefhebbers zou deze kalender op het toilet of je eigen kamer niet 
misstaan. Het zijn dus niet alleen vragen over historische of actuele 
gebeurtenissen/voetballers van Belgische origine. Lamers (een freelance 
sportredacteur) en Dirk Heylen (auteur annex advocaat) hebben voor een 
breed spectrum gekozen.  
 
Elke dag wordt steeds op dezelfde manier ‘behandeld’. Het begint al met 
een opsomming van al dan niet bekende voetbalgrootheden die op die 
bepaalde dag zijn geboren. Soms gaat het om één persoon. Op 5 februari 
liefst acht en zeker niet de minsten. Maar op 25 april ontbreekt Johan Cruijff 
en dat is toch wel pijnlijk. Dinsdag 20 januari is een uitzondering: dan zien 
we de naam van ene Jef Mermans, die die dag op 74-jarige leeftijd overleed.  
 

Velen zullen nooit van hem vernomen hebben, maar 
hij werd nog voor de legendarische Paul van Himst 
clubtopscorer aller tijden van Anderlecht en in 
Merksem is een stadion naar hem genoemd. Elke dag 
wordt afgesloten met vaak originele vragen (ook over 
spelregels), waarvan we er drie hebben verwerkt in de 
quiz op de volgende pagina. 
 

Voetbalquiz 2026 scheurkalender/samenstellers: Bart Lamers en Dirk 
Heylen/Uitgeverij: Lannoo/EAN: 5410574925275/prijs: 17.99 euro. 
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Win een (of twee) voetbalscheurkalender(s) 
 
Helaas heeft niemand gereageerd op de prijsvraag in nummer 7 van De 
Scheidsrechter. We geven je als lezer een nieuwe kans om een van de twee 
exemplaren van ‘De officiële voetbalscheurkalender’ van de KNVB en 
uitgeverij Spectrum te winnen. 
 
En, zoals gemeld in ons vorige blad: we hebben nog een 
voetbalscheurkalender die je in de wacht kunt slepen. En dat is de 
‘Voetbalquiz 2026 scheurkalender’, zie recensie op de vorige pagina.  
 
 
Stuur vóór 14 januari de antwoorden op de volgende vragen naar 
redactie@svbrabantzuidoost.nl. Voor de eerste drie is de officiële kalender 
beschikbaar. 
 

1. Van welke club heeft Barcelona de vier onderlinge, officiële 
wedstrijden verloren? 

2. Eén van de twee halve finales van het EK voetbal in 1968 (Italië - Sovjet 
Unie) eindigde in 0-0, ook na verlenging: hoe kwam er toch een 
winnaar? 

3. Welke voetbalclub is door de FIFA officieel bestempeld als oudste van 
de wereld? 

 
Wil je liever (of ook) in aanmerking komen voor de ‘Voetbalquizkalender’, 
geef dan jouw antwoord op de volgende vragen:  
 

4. In juli 1994 werd een bekende Colombiaanse international in koelen 
bloede geliquideerd op een parkeerplaats in Medellin. Wie was dat? 

5. Welke voetbalster wordt beschouwd als de beste ooit in Nederland? 
We maken het je makkelijk: ze is nog niet zo lang geleden gestopt. 

6. Clarence Seedorf had een carrière om te duizelen. Hij speelde bij een 
indrukwekkende reeks topclubs. Welke ontbreekt in dit rijtje? 
Ajax/Sampdoria/Real Madrid/AC Milan/Botafogo 

 
Tekst: Hans Janssen 

mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
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Have you heard our story? 
A mystery it seems 
Gather round, come listen 
See the spectacle within 
Take your seats and in a moment 
The curtain will rise 
Presenting the show of our lives 
 

De wedstrijd waar ik was (101) 
 
Mogelijk denkt menig lezer voor het lapje te worden 
gehouden. Onze Jos zet u op het verkeerde been. Dat is niet 
verwonderlijk, want als begenadigd amateurvoetballer van 
RKSV Woensel heeft hij menig speler op het verkeerde been 
gezet. Zelfs in een oefenwedstrijd van mijn kluppie EVV 
Eindhoven wist Jos er een dolletje van te maken. Niet alleen 
voetbaltechnisch een betaalde blauwwitter te poorten, maar 
ook nog de balvaardige technische linkspoot Lambert 
Kreekels, bij een niet te missen kans, onopgemerkt, een 
schop onder de kont te geven, waarna hij hoog over schoot. 
 

 
Lambert Kreekels in duel met Jan Jongbloed. 
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En de rossige kampjongen met een kort lontje (, Hendrik, Kina, kindje 
Schalks, kreeg hij nog over de rooie die met gebalde vuisten op onze Jos 
afkwam, waarna Eindhoven-icoon Henk Bloemers de angel eruit haalde.  
 
 

Henk Bloemers 
(rechts) in actie 
tijdens de  
bekerwedstrijd SC 
Amersfoort - EVV 
Eindhoven (2-1) op 6 
oktober 1974 (foto: 
Nationaal Archief). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ons, of onze, typisch een Oost-Brabantse uitdrukking. Dat klinkt saamhorig 
familiair. Je lijft de persoon als het ware in. De wakkere lezer is in de 
veronderstelling dat Jos met het thema De wedstrijd waar ik was, is gestopt 
en dan verschijnt er onverwachts nummer 101. Opeens sloeg bij heldere 
hemel de bliksem in om er met het thema van Jos vandoor te gaan. De 
estafettestok van Jos bij de hand genomen. Het zijn grote schoenen om te 
vullen en dat met mijn kleine schoenmaat 42. 12,5 jaar lang nam onze Jos 
u bij de hand door het voetballand. Dat verdient een koperen griffel. 
 
Op luchtige verteltoon door grote delen van het land als voetballer, 
scheidsrechter, assistent en waarnemer. Ongetwijfeld keek u reikhalzend 
uit naar een nieuwe wedstrijdbijdrage gevuld met tal van ervaringen en laat 
u zich meeslepen met zijn gedachtestroom.  
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De stoute schoenen aangetrokken. Deze diesel gaat naar Diessen, de 
laatste speelronde voor de winterstop. Naar RKDSV, de letters laten zich 
niet moeilijk raden. Mijn geheugen is niet een hond die gaat liggen, waar hij  
wil. Er gaat geen kerstlampje branden. Opeens komt een geheugenflard, 
pas de avond voor de wedstrijd, uit het moerassige brein omhoog. Was het 
die klup? Tegenwoordig is van alles te koekelen. En ja, hoor het 
sensationele wedstrijdverslag in de krant is terug te vinden. “Want we 
kregen snel daarna een rode kaart, die opvallend was. Het kon denk ik best 
een rode kaart zijn, maar de scheidsrechter gaf aanvankelijk geel. De 
rapporteur van de KNVB, die langs het veld zat, greep echter in en daardoor 
werd het rood. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”  
 
En: “Wanneer in de 35e minuut X een harde overtreding maakt op zijn 
directe tegenstander trekt scheidsrechter Wijsman een gele kaart. Tijdens 
de blessurebehandeling communiceert scheidsrechter Wijsman echter 
met de man die hem deze middag moet beoordelen en tovert dan ineens 
een rode kaart.” Ik heb hierover in dit blad op uitgebreide wijze geschreven 
onder de titel Schaamrood (nummer 2 2025). 
 
Gaan met die banaan, als een onbeschreven blad, naar Diessen. Bij dezen 
beschreven. Zullen ze er nog over beginnen? Zal ik de oude koe van vorig 
seizoen uit de sloot halen? Zal ik doen, alsof mijn neus bloedt? 
Waarschijnlijk doen we van beide zijden, alsof er niets gebeurd is. Wat zit er 
toch allemaal onder het tapijt? De gastvrouw in Diessen keek al naar me 
uit. Ik hoefde nauwelijks iets te vragen om op mijn wenken bediend te 
worden. Heerlijk om in de watten gelegd te worden. Ze vroeg nog net niet 
om mijn koffer te mogen laten rollen. Zou ze bevreesd zijn om mijn 
wraakzucht? Niet zo achterdochtig, Wijsman. Ze is gewoon van nature 
gastvrij en is net als een haas die van niets weet. Hartelijk ging ze in op mijn 
vraag of Ad Meulenbroeks aanwezig is? Enthousiast liet ze me een foto van 
Ad zien. Ad is een oud-scheidsrechter en rapporteur uit Valkenswaard. En 
is al jaren actief voor RKDSV. Menig lezer kent Ad nog wel.  
 
Ook vóór de wedstrijd geen blijk van herkenning van spelers en trainer. 
Tijdens de passteekcontrole is hier ook geen sprake van. “En wie is de 
grootste boef?” Lachend wordt er een speler aangewezen die quasi 
verbaasd reageert. Bevestiging van verwachting zonder te weten of ze me  
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nog herkenden als de scheids die als een pop aan een touwtje van de 
rapporteur hing. In de rust komt Ad binnengelopen met twee thee in de 
handen. Amicaal gebabbeld over koetjes en kalfjes, zoals zijn kleinzoon die 
op de bank zat. Het scheidsrechterwezen kreeg ook een beurt. Ondanks de 
spanning was de wedstrijd sportief en met nul kaarten een zeldzaamheid. 
Tegenstander Casteren scoorde uit een counter. Smetje was het ten 
onrechte vlaggen voor buitenspel door de assistent van Casteren na een 
doelpunt en daarna met de bewering, dat de bal achter is geweest. Tegen 
het einde van de wedstrijd trok de thuisclub de overwinning naar zich toe.  
 
En dan ben je als scheids de gevierde man bij de gastheren. Schouderklopje 
van Ad. Een klopje van een rapporteur dat overkomt me zelden. Het 
regende en figuurlijk ook in de vorm van complimenten. De derde helft ging 
erin als een hostie in een ouderling. De kantine was stampvol, de losse 
groeven van de dj zorgden voor de opgewonden sfeer.  
 
We stonden hutjemutje in elkaars oor te tetteren. En dollen, ik botste met 
mijn schouder tegen een jonge vrouw. “Een schouderduw van de scheids.” 
“Ik kan wel tegen een stootje,” was het gevatte antwoord. Ik kreeg van alles 
aangeboden. “Scheids, ik breng je wel naar huis.” Mijn gedachten schoten 
naar de overleden collega Piet Schellekens en Jo Dassen die een reputatie 
opgebouwd hadden de kantine te sluiten. “Wijsman, ge kunt er geen flikker 
van.” En we nemen er nog een. We zakken lekker door. Nou, nee niet tot ’s 
morgens vroeg.  
 
De tijd van met alcohol in het bloed de auto in ligt achter me. Ooit met open 
raam naar huis gereden en knarsetandend in de wagen om mezelf te manen 
op te letten. Kennelijk toch een beschermengel. Het zal je maar overkomen, 
dat je een ander de vernieling inrijdt, dan ben je voor eeuwig getekend. Het 
kan verkeren, van verschoppeling tot de gevierde man.   
 
Tekst: Jur Wijsman  
 
Engelse tekst van de symfonische rockband Caravan uit de halve eeuw 
oude song The Show Of Our Lives. 
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De wedstrijd waar ik was 101/2 (slot) 
 
Ere wie ere toekomt. We willen Jos toch het laatste woord geven in zíjn 
rubriek ‘De wedstrijd waar ik was’.  
 
Ik vermoed dat Jur doelt op een moment in de oefenwedstrijd in augustus 
1975  van RKSV Woensel tegen de kersverse eredivisionist EVV Eindhoven 
(0-1). Lambert Kreekels stond in een echt identieke situatie als op de foto, 
vrij voor onze doelman. Ik stond pal achter Kreekels en kon hem uit balans 
brengen door hem onder zijn kont te schoppen. Hij stiftte de bal dan ook 
hoog over ons doel. Kreekels draaide zich om en keek mij met de meest 
vernietigende blik aan die ik ooit van een tegenstander heb ontvangen. 
 
Dat EVV-icoon Hendrik 'Kina' Schalks met gebalde vuisten op mij afkwam, 
klopt ook.EVV had net daarvoor uit een zwaar onterechte penalty de 0-1 
gescoord. Eindhoven-midvoor (zoals een spits toen nog werd genoemd) 
Cees Schapendonk voelde een zuchtje wind en liet zich vervolgens 
theatraal in ons strafschopgebied vallen. Een stervende zwaan was er niets 
bij. Echter, de FIFA-arbiter van dienst had het niet zo op ons, hij had het 
steeds maar over ‘jullie amateurtjes’, dus hij was er als de kippen bij toen 
hij EVV een pingel cadeau kon doen. Die werd benut, 0-1, en dat was voor 
de drieduizend (!) toeschouwers in het volgepakte stadion van RKSV 
Woensel aan de Oude Bossche Baan ook tevens de eindstand. 
 
Toen wij wilden aftrappen en enkele Eindhoven-spelers naar hun helft 
terugliepen, zei ik tegen Schalks iets van ‘ja, zo kan je wel winnen’. Schalks 
draaide zich om en beet mij als door een wesp gestoken toe ‘dan moette 
godverdomme voetballe!’. Hij kwam met gebalde vuisten op mij af, maar 
gelukkig trad (inderdaad) Eindhovencoryfee en -aanvoerder Henk Bloemers 
kordaat op: "Rustig aan, Kina, laat gaan." Waarna de rust snel terugkeerde 
en de wedstrijd kon worden vervolgd. 
 
Oh ja, een jaar later stuurde Eindhoven-trainer Rinus Goossens het toen 
zogeheten C-elftal (nu genaamd het Beloftenteam) naar ons voor een 
oefenpotje. Dat had hij beter niet kunnen doen. Wij speelden Eindhoven 
finaal van de grasmat en we wonnen met liefst 5-0. 
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Het is stil aan de overkant: pak die rust! 
 

 
 
De winterstop is ingegaan, scheidsrechters, spelers en trainers mogen uitrusten van 
de vermoeienissen van de eerste seizoenshelft. Om de accu op te laden om er na de 
jaarwisseling weer tegenaan te gaan. Ook de velden moeten bijkomen. 
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Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost: 
 
 
Kamer van Koophandel  Nummer KVK: 40236533  Eindhoven 
Clubhuis De Stip         Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5 
     5644 HV Eindhoven 
Mailadres                              info@svbrabantzuidoost.nl 
Redactie-adres                       redactie@svbrabantzuidoost.nl 
Website                                      www.svbrabantzuidoost.nl 
 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter                               Jeroen Quinten                                                              
                                                        voorzitter@svbrabantzuidoost.nl              
Secretaris                        Daniël Jansen       
                                                       secretaris@svbrabantzuidoost.nl 
Penningmeester                    Luuk Hendrix  
                                                     penningmeester@svbrabantzuidoost.nl 
Overige bestuursleden        Lennart Geertsen, Milan Meulen, Kylian            
                                                                  Walthuis en André Werrelmann  

 
Commissies 
Accommodatie De Stip       Henk van Bekkum, Pieter Elbersen en 

Jeroen Quinten 
Activiteiten           Lennart Geertsen, André  Werrelmann           
Begeleiding           Lennart Geertsen 
Commercie           Luuk Hendrix en André Werrelmann 
Pr en media                    Henk van Bekkum, Anton Bogers, Hans 

Janssen en Kylian Walthuis 
Spelregels    Daniël Jansen, Nick Ooms en Joris 

Heusschen 
Sport en training   Lennart Geertsen, Luuk Hendrix, Hans 

Moonen, Jeroen Quinten en Eric  Warners 
Tuchtzaken en molest  Daniël Jansen en Jeroen Quinten 
Werving en behoud                Nick Ooms, Kylian Walthuis, Jeroen 

Quinten 

mailto:info@svbrabantzuidoost.nl
mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
http://www.svbrabantzuidoost.nl/
mailto:voorzitter@svbrabantzuidoost.nl
mailto:secretaris@svbrabantzuidoost.nl
mailto:penningmeester@svbrabantzuidoost.nl
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Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  
                  van metaal tot glas

Mooie, traditionele bekers, 
klein of heel groot, 
sport-specifieke prijzen, 
opvallende, afwijkende  
of zeer fraai vorm
gegeven trofeeën, maar 
ook medailles. In diverse 

materialen zoals glas, 
metaal en kunststof. 

Flight Forum 3512
5657 DW Eindhoven 
Tel. (040) 251 91 71 

info@drukkerijvanlaarhoven.nl
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